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Turkishtime artık dijitalde 


SİZE Turkishtime dünyasından önemli bir haber 

vermek istiyorum. Turkishtime, Haziran'dan itibaren yayın hayatına dijital platformlarda devam edecek. 
Haziran'da son kez dergi formatında karşınıza çıkacağız. 
Turkishtime'ın yakından tanıdığınız ihracat ve reel sektör odaklı haberlerine bundan böyle dijital platformlar aracılığıyla erişebileceksiniz. 

Bu kararın arkasında Turkishtime okurlarının, tüm dünyadaki ekonomi aktörleri gibi habere artık basılı değil dijital platformlar aracılığıyla erişmesinin payı büyük. İnternet tüm sektörlerde olduğu gibi medyada da devrime yol açtı. Mobilin doğuşu ve yükselişi, bu devrimi daha da derinleştirdi. Artık her yerden, 7/24, habere ve içeriğe erişmek mümkün. Dünyadaki, Türkiye'deki ve ekonomideki gelişmeleri öğrenmek için artık ertesi günün gazetesini beklememiz gerekmiyor. Aynı şekilde dünyaya, ekonomiye yön veren trendleri öğrenmek, sektörel araştırma dosyalarını okumak için de gelecek ayın dergisini beklememize gerek yok. Bu olgu, işimizde de büyük bir dönüşüme yol açtı. 

Turkishtime 16 yıl önce, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayını olarak, ihracatçıları, ekonomiye ve dış ticarete 

yön veren trendler konusunda bilgilendirmek amacıyla kurulmuştu. Daha sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bağımsız bir kimlik kazanarak, çıkış amacına yönelik yayıncılığı sürdürdü. Amacımızda, bugün de değişen bir şey yok. Turkishtime, dün olduğu gibi bugün de ekonomi aktörlerini, kapsamlı araştırmalarla bilgilendirmeye devam ediyor, edecek. Değişen tek şey, bunu artık basılı dergi aracılığıyla değil, dijital platformlar aracılığıyla yapacak olmamız. Turkishtime'ın haberlerine ve araştırmalarına www.turkishtimedergi.com adresindeki sitemiz aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Turkishtime'ın alametifarikalarından biri, sektör liderlerinin bir araya geldiği Ortak Akıl Toplantılarıdır. Yeni dönemde de Ortak Akıl Toplantıları sürecek. Sektör liderleri, Turkishtime moderatörleri Prof. Dr. Kerem Alkin ve Prof. Dr. Emre Alkin'in yönettiği toplantılarda bir araya gelerek, sorunları, çözüm yollarını masaya yatırmaya devam edecekler. 
Dijitalde de bir arada olmak dileğiyle, 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Mi Gelişmiş teknolojileriyle size zaman kazandırmak için Sİ Ye imei Yeni Audi A6 ile zaman 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şimdi sizin kontrolünüzde. 


Audi, çok daha fazlası. 
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— Yeni Audi A6 3.0 TDI motor seçeneğinin ortalama CO, emisyonu 142-150 g/km, ortalama yakıt tüketimi 5,5-5,8 (/100 km değerleri arasındadır. 


Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır oAudiinfo44428 34 | audi.com.tr | facebook.com/Auditurkiye 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Makine ihracatının yeni kaptanı Makine İhracatçıları Birliği'nin Başkanlığını Adnan Dalgakıran'dan devralan Kutlu Karavelioğlu, acil hedeflerini Turkishtime'a anlattı: “Imalatçımız üzerinde birikecek finansman yükü KDV'lerin üçayiçinde kendilerine iadesi ile 
bertaraf edilmelidir..." 42 
“İhracatçının talebi istikrarlı kur” Çimento, Cam, Seramik İhracatçı Birliği'nin yeni Başkanı Erdem Çenesiz, “Kur artışlarıaynı 


anda başta enerji ve taşımacılık 


maliyetlerini de artırarak baskı yaratmaktadır. Yüksek maliyet artışları da yaşanmaktadır" diyerek taleplerinin istikrarlı ve öngörülebilir döviz kurları 
olduğunu belirtiyor. 46 


Mobilyada maliyetler hızlı çıktı 


, o EgeMobilya Kağıt ve Orman Ürünleri Ihracatçıları Birliği Başkanı 


Start-up fırtınası dinecek gibi gözükmüyor. İşte son zamanlarda Cahit Doğan Yağcı, dövizdeki 

çi , yükselişin ithalata bağımlı olan yatırım almayı başarmış, adından söz ettirmeye hazırlanan 100 « Sektörü derinden etkilediğini Start-up... Saa9'tan Fintech'e, e-ticaretten kripto paralara. 20 b ned 


yüzde 60'ınüzerinde yaşanan artışfirmalarımızınrekabet gücünü son derece olumsuz 
etkilemiştir." 50 


10 YIKICI Geleceğin GFO'su... 
TEKNOLOJİ CFO Summit, gelecek on yılda e ye farklı bir CFO tipi çıkacağını i m | değ .. | gösterdi. Genelde buyıl > ir ear Gi çel ç P. oturumlara ve aralarda kahve — eden yeni bir trend var: sohbetlerine iki soru damgasını « Disruptive Technology, vurmuş gibi görünüyor. İlki, zi yani “Yıkıcı, bozucu ya da dünya genelinde artan belirsizlik parçalayıcı teknolojiler.” ortamında ne yapacağız? İkincisi, Yıkıcı teknolojilerin ortaya çığ gibi büyüyerek üzerimize çıkması ile beraber " gelen bu dijitalleşme bizi nasıl 
trendleri takip etme ve etkileyecek? 54 
gelişmelere uyum sağlama ği Biyokütlenin yerli devinden hayat memat meselesi 


iki yeni santral 


“Biyokütle yakmada Türkiye'nin toplam kurulu gücü 50 MW düzeyinde bulunuyor. Yakma dışındaki biyokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında burakam 500 MW'ye yaklaşıyor. 
Türkiye'nin kapasitesi bunun 
enaz1l0 katı düzeyinde." 56 


haline geldi. 16 


nın En Çok Ülkesine Taşıyoruz. 
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Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos 


AMAZON: “SESSİZ SUİKASTÇI” 


Amazon doymak bilmiyor: Gözünü şimdi de Facebook'un hızlı büyüyen reklam gelirlerine dikti. 


Amazon tüm teknoloji devleri için tehdit olmaya devam ediyor. 2018 yılındareklam gelirlerinde büyük artış yaşayan online alışveriş sitesi gözünü bu alanda en 

çok gelir elde eden Facebook'un yerine dikti. 2018'inilk çeyreğinde reklam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırmayı başaran Amazon, Facebook ve Google'ı geride bırakmayı başardı. Eski bir Google yöneticisi, Amazon'un yükselişinde Facebook'un 


kullanıcı güvenini yitirmesinin büyük önemi olduğunu söylüyor. Güvenlik endişesinin iyice artmasıyla Amazon'un adının bugüne kadar hiçbir skandala karışmamasının avantajı şirketin yüzünü güldürüyor. Amazontüm kullanıcılar içinürün aradıklarıilkinternet sitesi olma özelliğini sürdürürken, marketteki boşlukları da dolduruyor. İnternet devi gelecek dönemde Google ve Facebook'un reklam gelirlerini yemeye devam edecek. 


KAMERADA 
“KARE” 
MODASI 


Hayatımızla bütünleşen kameralar her anımızı kayıt altına alıyor. Fujifilm de yeni 

kare kamerasıyla karşımızda. 
Otomatik pozlama özelliğine sahip analog kamera, selfi moduna ve kalabalık gruplar için 10 saniyelik zamanlayıcı ayarlı çekime sahip. Fujifilm'in yeni kare analog kamerası, kullanıcıları geçmiş deneyimlerini tekrarlamaya çağırıyor. 


İş yerinde kuşak çatışması olmuyor 


Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen “Workplace Trends Report"un sonuçlarını açıklandı. Rapora göre kuşak farklılıkları ofislerdeki verimliliği artırıyor. Araştırmaya katılan Y kuşağı çalışanların yüzde 90'ı, birlikte çalıştığı deneyimli Baby Boomers kuşağıiş arkadaşlarının tecrübelerinden faydalandığını söyledi. Baby Boomers kuşağı çalışanların yüzde 93'ü de “Y kuşağı çalışanlar ofise yaratıcılık katıyor" dedi. 
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BABALARI GÜLÜMSETECEK HEDİYELER Yaz döneminin iyiden iyiye hissedilmeye başladığı günlerde, babaların hemrahat veferah hissetmesini hem de şık 


görünmesini sağlamak isteyenler için Babalar Günü'ne özel hediyeler Kiğılı mağazalarında yerini aldı. Her yaştan ve her tarzdan babalar için, Kiğılı'nın İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki ürünleri, yüzde 40 indirimle almak mümkün, 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ROLLS -ROYCE'UN EN PRATİK HALİ 


4x4 için üç yıl önce çalışmalara başladığını duyuran Rolls-Royce, ilk arazi aracı yeni Cullinan'ıtüm dünyada eş zamanlı online tanıttı. Rolls-Royce'un en pratik hali olan Cullinan, ismini şu anda İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından alıyor. Pervane şaftlarının güçlendirilmesi, sürücünün ön tekerleklere 

dahiledilmesi ve yeni 6.75 litrelik ikiz turbo V12 Rolls-Royce motorunun tam olarak yeniden işlenmesi,mümkün 


“Yılın Sorumlu Lideri" ödülü 


İngiltere merkezli FIRST, 2017 Yılın Sorumlu Lideri Ödülü'nü Sabancı Holding G O - P 5 KL G Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'ya verdi. Sabancı, 17 yıldır gerçekleştirilen 1996 yılında Amerikalı ödül programında 'Yılın Sorumlu Lideri'unvanını alan ilk Türk oldu. Temel futbolcu Kevin Plank değerleri arasında sosyal sorumluluk ve hayırseverliğin her zaman yer aldığı tarafından kurulan Ünder 


bir ailede yetişme ayrıcalığına sahip olduğunu söyleyen Güler Sabancı, ödülünü ARD Gö Malkunlenınal Hira eden yeni koleksiyonunu 


çıkardı. Kadınlar, erkekler ve çocukları kapsayan koleksiyonda, ayakkabıdan tişörte, gömlekten pantolona, şorttan eldivene kadar birçok ürün bulunuyor. Doğuş Perakende Grubu çatısı altında faaliyet gösteren markanın en önemli hedefi rahatlığı ve performansı aynı anda sağlayabilmek. 


Londra'da Lordlar Kamarası'nda düzenlenen törenile aldı. 
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İL nin En İyi Dil Okulul gilsn 


Burası Dil'e Geldiğin Yer! 


* AKADEMİK SINAV KAJFESLAR) » TOEFL - YDS - YÖKDİL - 1ELTS - TOEVC SAT - PROHGENGY - GMAT - PTE 


* GENEL İNGİLİZCE KURSLARI « İLKÖĞRETİM - LİSE - ÜNİVERSİTE YAZ OKULU - LYS-5 

« DİĞER DİL KURSLARI » ALMANCA - RUSÇA - İSPANYOLCA TÜRKÇE 


“WORK AND TRAVEL 
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KADIKÖY * PENDİK * MALTEPE * BEŞİKTAŞ * MECİDİYEKÖY * ATAKÖY * BAKIRKÖY * BEYLİKDÜZÜ * BURSA/HEYKEL * BURSA/ NİLÜFER ” BURSA/FSM BULVARI * İZMİT/KOCAELİ * İZMİR/ALSANCAK * İZMİR/KARŞIYAKA * ANKARA/KIZILAY * ABO/NEW JERSEY 


10-11 


> /INTRO 


ÇIN PAZARI 
DIBI GORDU 
Çin akılı telefon marketi 
2013 yılından beri en büyük 
düşüşünü yaşıyor. 2013'ten beri her çeyrekte yaklaşık 
100 milyon birim akıllı telefon 
gönderimi yapan Çin, 2018'in ilk çeyreğinde 91 milyon birim gönderim yapabildi. 
Düşüşten Samsung, Meizu, Oppo ve Vivo gibi teknoloji devleri de etkilendi. 


. yi 


amazon i 


Ürünlerin yüzde 20'si sahte! 


Amazon alışveriş sitesinin ilk çeyrekte elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin sahte ürünler üzerinden geldiği belirtildi. 2016 yılında Amazon'da satış yapan Mobile Star şirketi, sahte Apple ürünleri sattığı gerekçesiyle Apple tarafından dava edilmişti. Bu olaydan sonra, yalnızca gerçek malların site üzerinden satılmasını sağlamak için adım atan Amazon, Brand Registry (Marka Tanıtım) sistemini devreye soktu. Ancak sistemin hala suistimal edildiği de ortada... 
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. . a z Ka LE e 
MACERALI YOLCULUKLAR IÇIN 5... 9 
Zorlu seyahatlerin ve kampların eniyidostu The North Face Base Camp Duffel, 1986 yılından bu yana sağlamlığı ve tarzıyla gerçek bir seyahat simgesi. Takviyeli ergonomik çift omuz askısıile sırt çantası olarak,ikiaskıyı koruyucu 


pedile birleştirerek ya da tek omuz askıyla üç farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Yan taraftaki ayarlanabilir sapları ise mat ya da çadır gibi kamp malzemelerini harici olarak taşımayaimkan veriyor. 
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ELON MUSK'IN “SIKICI” TÜNELİ 


Tesla, SpaceX ve Boring Company'nin kurucusu Elon Musk, Los Angeles'tainşası devam eden 

tüneli için test sürüşü süreci birkaç ay içinde başlayacak. Trafiğe çözüm olarak geliştirilen çılgın tünel projesininilk etapı olan Los Angeles tünelinin yapım çalışmalarında nerdeyse sona gelindi. 
Musk çılgın projeninilk test sürüşleriiçin yasal onay bekliyor. pp il — 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SNAPCHAT'İN 
SONU MU 
GELİYOR? 


Snapchat son zamanlarda yaptığı güncellemelerle uygulamayı ayakta tutmaya çalışıyordu. Ocak 2018'te büyük umutlarla yeniden tasarlanan uygulamada kullanıcı geri dönüşleri hayal kırıklığı yaşattı. YouGov'un araştırmasına göre SnapChat'i kullananların yüzde 73'ü uygulamadan memnun değil. 


Twitter uyardı: Şifrelerinizi değiştirin 


Twitter,dünya çapında 330 milyon kullanıcısını şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyardı. Şirket tarafından bulunan bir güvenlik açığı sebebiyle önlem olarak şifre değiştirme işleminin yapılması öneriliyor. Twitter tarafından yapılan açıklamada şu anda herhangi bir kötüye kullanım durumun olmadığına da vurgu yapıldı. 
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YAN SANAYİNİN 
SÜRÜCÜSÜZ ROTASI 


Otonom araçlar Amerika'da yollara çıktı, Türkiye'de eli kulağında. TAYSAD Başkanı Alper Kanca uyarıyor: “Kendini bu sisteme hazırlamayan ülkeler otonom araç teknolojisinde geri kalacaktır!" Yan sanayinin önde gelen firmalarının liderleri Aktaş Holding Icra Kurulu Başkanı Sami Erol, Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk ve Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, otonom 

geleceğe nasıl baktıklarını Turkishtime'a anlatıyor. ! 
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TÜRKIYE için bu kadar 


kritik olan otomotiv sektörü şu sıralarda dünyada büyük bir değişimden geçiyor. Bir yandan otonom (sürücüsüz) araç teknolojisi, diğer yandan elektrikli motorlar, otomotivi kökten değiştiriyor. Dünya otomotiv gündemi elektrikli ve otonom araç teknolojileri üzerine yoğunlaştı ve otonom araçlara yönelik 


deneme sürüşlerine de başlandı. Muhtemelen bu araçları 2020'de Türkiye'de de görmeye başlayacağız. 
Avrupa'da son dönemde otonom araç testleri ile 

ilgili sonuçlar açıklanmaya başladı. İsveç -30 derecede otonom araç testlerini yaptı. 
İspanya hukuksal altyapısını güncelledi. Avusturya taşımacılık alanında bir 


otoyol ve şehir içi platform hazırlayarak sürücüsüz 

araç altyapı ve testlerini tamamladı. Bütün bu çalışmalara milyarlarca euro yatırmalarının sebebi ise, 


sisteme uyum sağlayabilmek. 


Türk otomotiv yan sanayi, sektörde yaşanan devrime ayak uydurabiliyor mu? 
Otomotiv ihracatında yan sanayinin payı büyük. 
Otomotiv ihracatının yüzde 40'ını yan sanayi gerçekleştiriyor. 


Hazırlanamayanlar geride kalacak 

Otomotiv yan sanayi şirketleri çatısı altında toplayan TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Ana sanayide gerçekleşen her türlü yenilik tedarik sanayi tarafından takip ediliyor” diyerek şöyle devam ediyor: “Kendini 

bu sisteme hazırlamayan ülkeler otonom araç teknolojisinde geri kalacaktır. 


Alper Kanca, TAYSAD üyelerinin 

cirolarından ortalama yüzde 2,5-3”lük bir payı Ar-Ge'ye ayırdıklarını belirtip, bunun Türkiye ortalamasının yaklaşık 
3 katı olduğuna dikkat çekiyor. 


Biz de bu sisteme entegre olmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Dünya otonom araçlar üzerinde kendisini geliştirirken Türkiye'nin yerinde sayması kabul edilemez. Ülkemizin ihracat rakamlarına baktığımızda 

12 yıldır kesintisiz birincinin 
otomotiv sektörü olduğunu görüyoruz. İhracatta başarının devamı için son teknoloji dünya trendlerinden uzak kalmayıp, sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor. Bu yüzden Endüstri 4.0 a ilk geçişi de ağırlıklı olarak otomotiv sektörü gerçekleştiriyor. 
Endüstri 4.0 gerek üretim verimliliği ve gerekse üretim optimizasyonu açısından firmalara büyük esneklik sağlayacak. Bu bir anlamda akıllı fabrikalara da geçiş olacak. Tabii 

Ar-Ge çalışmalarının da hızlanması gerekiyor. 
Otonom araçlar için gerekli datalar ve altyapılar üzerinde çalışılarak bilgi toplanmalı, dünyada yapılan araştırmalar yakından takip edilmelidir.” 
Kanca, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla üretimde yüzde 10-15 maliyet avantajına sahip olduğu bilgisini veriyor. Fakat ihracat açısından Türkiye'nin yüzde 7 civarında bir lojistik maliyeti var. Yani toplam avantajımız ortalama olarak yüzde 3 yüzde 8 civarında kalıyor. Alper Kanca şu uyarıyı yapıyor: “Avrupalı üreticiler Endüstri 4.0 ile 

5 yıl içerisinde yüzde 15 
seviyelerinde maliyetlerini düşürebilirlerse Türk firmaları için Avrupalılar 

ile rekabet daha Zor olacak. 
Bu açıdan Endüstri 4.0 

ciddi takip edilmeli ve tüm otomotiv sektöründe makul bir seviyede uygulanmalıdır. 
Tüm firmaların bir an önce akıllı üretime geçmeleri gerekiyor. Yani otonom araçlar otomotiv sektöründe çok büyük değişikliklere 

yol açacaktır.” 
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Otonom araç teknoloji konusunda çalışan Türk firmalarından biri, yan sanayi devi Aktaş Holding. 
Merkezi Bursa'da bulunan şirketin İcra Kurulu 

Başkanı Sami Erol, “Aktaş Holding olarak da bu döneme en iyi şekilde hazırlanarak, geleceğin teknolojilerini günümüzle buluşturma gayretindeyiz. 
Özellikle dijital dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu açıdan, otonom araçlar endüstrisinin ülkemizde yaygınlaşma noktasında, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" diyor. Erol, şunları söylüyor: "Teknolojide çok hızlı bir değişim söz konusu. Bu değişime en hızlı adapte olan sektörlerin başında 

da şüphesiz otomotiv sektörü geliyor. Otomotiv yan sanayi sektörü de 

iş yapabilme kabiliyeti, sektörel altyapı gücü, Ar-Ge alanında yapılan çalışmalar ve dijitalleşme yolunda atılan adımlar sayesinde, bu teknolojiye geçişi en etkin şekilde gerçekleştirebilecek yetkinliktedir. Bu noktada, uzun yıllardır zaten bu teknolojiye hazırlıklar yürütülüyor. Nitekim yeni girişimleri ve teknolojileri de ekleyince, akıllı teknolojiler ve otonom sistemlerin, yakın gelecekte başlı başına bir ekosistem haline geleceğini söylemek mümkün. Yani 
Türk otomotiv yan sanayi, otonom araç teknolojisi üzerine atılacak adımlar konusunda gereken altyapı çalışmalarına başlamış durumda... Özellikle elektrikli olması planlanan yerli otomobil çalışmalarının da somutlaşmasıyla birlikte, bu konuda önemli adımların atılacağına inanıyorum.” Erol, önemli olan noktanın, mevcut dönüşüm sürecine ayak uydurmak adına “ortak akılla ve 'yerli' bilincin artırılarak, 


Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı Sami Erol: "Otonom araçların yaygınlaşmasında sorumluluk almaya hazırız." 


Ar-Ge ve inovasyona dayalı yatırımlara hız verilmesi 

ve bu çalışmaların kurum kültürüyle özdeşleştirilmesi olduğunu kaydediyor. 


Verimlilik öncelikli konu Otomotiv yan sanayinin bir başka önde gelen şirketi, Türkiye'nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando'nun Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk, özellikle makine, robot ve insan etkileşiminin artması ve akıllı makinelerle gelişmiş yapay zekanın birbiriyle entegrasyonunu, otomotiv sanayinin bu teknolojiye adaptasyonunu iyice hızlandığını belirterek, “Bu 


noktada verimlilik konusu, teknolojik gelişimin öncelikli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor” diyor ve bu verimliliği en iyi şekilde sağlamanın da otomasyona yatırım yapmaktan geçtiğini vurguluyor. Maysan 

Mando bu konuda neler yapıyor? Anıl Yücetürk şunları söylüyor: “Ar-Ge Merkezimizde yenilikçi ürünler ile geleceğin teknolojilerini üretme noktasında önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
Örneğin fabrikamızı kâğıtsız hale getirip, tüm operasyonel süreçlerimizi yazılımlara aktarma yönünde ciddi adımlarımız bulunuyor. 


“FABRİKAMIZI KÂĞITSIZ HALE GETİRİP, 


TÜM OPERASYONEL SÜREÇLERİMİZİ 


YAZILIMLARA AKTARMA YÖNÜNDE CİDDİ 


ADIMLARIMIZ BULUNUYOR” 


Ayrıca fabrikamızdaki 

tüm süreçlerin birbirine entegrasyonunu mobil 

hale getirmek ve cep telefonuna taşımak gibi çalışmalarımız da var.” 
Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü 
Ahmet Yağcı ise otonom araç modeline geçiş çalışmalarının, özellikle son birkaç yıl içerisinde oldukça hızlandığını belirterek, “Otomotiv yan sanayi olarak bizler de bu süreçte yerimizi almak için projeler üretiyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri olarak, rekabette geri kalmamak adına kendimizi bu alanda geliştirme gayretindeyiz. 
Zaman geçtikçe otonom araçlara ilginin artacağının ve hayatımızda daha fazla yer edeceğinin bilincindeyiz ve bu doğrultuda emin adımlarla yol alıyoruz” diyor. 
Yağcı şöyle devam ediyor: “Otonom otomobillerin 
2025 yılına kadar tüm 
dünyada kullanımda olacağı öngörülüyor. Bu araçların daha fazla yer alması 

ile birlikte hayatımızda 

pek çok şey değişecek. 
Otomotiv sektörü, gelecekte bizleri bekleyen teknolojik gelişimin direkt merkezinde yer alacak. Otomotivin şekil değiştirmesiyle birlikte, daha çevreci ve verimli araçlar ortaya çıkacak. 
Mobilitenin ve yapay zekanın ön planda olduğu nesnelerin internetinin daha fazla yaygınlaşması 

ile birlikte, otonom araçlar, karşımıza birer iletişim merkezi olarak çıkacak. 
Doğal olarak bu süreçte, üretim anlayışı da farklı bir boyut kazanacak ve firmalar, özellikle dijital dönüşüm çalışmalarına daha fazla ağırlık vermeye başlayacak. 
Bu doğrultuda Chassis Brakes International olarak da geleceğin teknolojilerine uyum sağlamak ve küresel 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müşteri taleplerine cevap vermek için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.” 


Nasıl bir destek stratejisi? 


Peki sektörün otonom 

araç endüstrisine hazırlık için devletten bekledikleri neler? Alper Kanca, bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Devletten otonom araç endüstrisi için tabi ki 

destek beklenmekte. İlk olarak da Ar-Ge konusunda destek bekleniyor. Bunun için yapılan çalışmalar da var elbette. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Ar-Ge Reform Paketi sektörün Ar-Ge çalışmalarını hızlandıracak bir gelişme oldu. Bu paket ile teşvikler arttı. Böylece hali hazırda yüzde 1 seviyesinde olan Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının yüzde 3'e çıkacağını öngörüyoruz. 
TAYSAD üyeleri şuan cirolarından ortalama yüzde 2,5-3'lük bir payını Ar-Ge'ye ayırıyor. Yani Türkiye 


ortalamasının yaklaşık 3 katı. 


Sağlanan yeni teşvikler ile bu oranın daha da artacağı 


 “FABRİKAMIZDAKİ TÜM SÜREÇLERİN BİRBİRİNE ENTEGRASYONUNU MOBİL HALE 


GETİRMEK VE CEP TELEFONUNA TAŞIMAK 


GİBİ ÇALIŞMALARIMIZ DA VAR” 


ve daha fazla katma değer yaratılacağına inancımız tam.” 
Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı Sami Erol ise yatırımcılar için akıllı teknolojilere ve otonom sistemlere yatırım için mutlaka uygun şartların oluşması gerektiğini belirterek şöyle diyor: “Özellikle yerli ara üretimler konusunda üreticilere pozitif ayrımcılıklar sağlanması, bu endüstrinin ülkemizdeki gelişimini de hızlandıracaktır. Bilgiye yatırım yapan, Ar-Ge ve inovasyona önem veren şirketlerin daha da artması için devletimizin gerekli teşvik politikalarını 


Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk: "İleri sürüş tekniklerini tasarlayacak, geliştirecek uzmanlara ihtiyaç var." 


hızlandırması faydalı olacaktır. Bunun yanında, devletimizin markalaşma çalışmalarına destek vererek, yerli üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırması da çok önemlidir.” 


Eğitim şart 

Maysan Mando'nun Genel Müdürü Anıl Yücetürk, Türkiye'nin otonom araç sektörünün oyuncularından birisi olması için öncelikle bu alanda çalışma yapabilecek altyapı ve eğitime sahip Ar-Ge personellerine yoğun ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Özellikle otonom araçların olmazsa olmazı İleri Sürüş Destek 


Sistemleri'ni tasarlayacak, yazılımlarını geliştirecek personel ihtiyacı için eğitim sistemimizin de bu yönde evirilmesi gereklidir” diyor. 
Yücetürk şöyle devam ediyor: “Geleceğe dönük güçlü hedefleri bulunan Türkiye ekonomisinde büyük bir pay sahibi olan otomotiv sektörünün, ekonominin lokomotifi kimliğini koruyabilmesi için dünya genelinde başlayan bu dönüşüm çalışmasının direkt olarak içinde yer alması gerekiyor. Özellikle yerli üreticilerin küresel pazarlarda rekabetçilik gücünü kaybetmemesi adına yapılacak çalışmalar büyük önem taşıyor. Bunun yanında, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması da mevcut sistemlerin ve teknolojilerin geliştirilme noktasında önemli kazanımlar sağlayacaktır. 
EK olarak, yeni OEM'lerin ülkemize çekilmesi de 

bu sistemlerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.” 


Chassis Brakes Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, 2025'e kadar otonom araçlara dönüşümün hızlanarak süreceğini belirtiyor. 
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10 YIKICI 
TEKNOLOJİ 


Günümüzde büyük küçük tüm şirketleri tehdit eden yeni bir trend var: Disruptive Technology, yani “Yıkıcı, bozucu ya da parçalayıcı teknolojiler." 
Yıkıcı teknolojiler aslında çok da yeni bir olay değil, ama bu terim yeni yeni kullanılmaya başladı. Yıkıcı teknolojilerin ortaya çıkması ile beraber trendleri takip etme ve gelişmelere uyum sağlama şirketler açısından “hayat memat meselesi" haline geldi. 


m Yazı Dr. Selçuk Tuzcuoğlu v Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi & Pazarlama Yüksek Lisans Programları Koordinatörü 


BAZI şirketler vardır girdikleri sektörü alt üst ederler. Nerede mağaza açsalar yakın çevrelerinde bir tek rakip mağazanın kalmamasına yol açarlar. Bu tip şirketlere İngilizcede “Category killer” adı verilir, yani “kategori katili”... Bir zamanlar Türkiye'de de faaliyet gösteren oyuncak mağazaları zinciri Toys'R Us tipik bir “Category killer” idi. Hangi semtte yeni bir şube açsalar, yakın çevredeki tüm oyuncakçı dükkanları rekabet edemedikleri için kapanırlardı. Kategori katili olarak anılan şirketler, herhangi üstün bir teknolojiye sahip oldukları için degil, maliyetleri aşağıya çekerek kar marjlarını çok düşürdükleri için sektörlerini alt üst ederler. Fakat kar marjını daha da aşağıya çeken bir şirket gelince onlar da ortadan kaldırılırlar. Tıpkı WalMart'ın Toys'R Us şirketini sürklase ettiği gibi... 

Günümüzde ise büyük küçük tüm şirketleri tehdit eden yeni bir trend var: 


Disruptive Technology, yani “Yıkıcı, bozucu ya da parçalayıcı teknolojiler”... Yıkıcı teknolojiler aslında çok da yeni bir olay değil, ama bu terim yeni yeni kullanılmaya başladı. Örneğin 19. yüzyılın sonlarında otomotiv endüstrisi doğduğunda, o zamanın en gelişmiş taşıt aracı sayılan faytonların üreticileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştu. Ya da faks teknolojisi geliştirildiğinde posta sektörü üzerinde yıkıcı bir etki yaratmıştı. Ama sonrasında gelen elektronik mesajlaşma teknolojisi de faks endüstrisini ortadan kaldırdı. Mart ayı İstanbul'daki taksicilerin, Uber şirketinin taşıt sürücüleri ile yaşadıkları gerilimleri takip ederek geçti. Daha önceki aylarda da otelcilerin Airbnb şirketi ile yaşadığı sorunlara şahit olmuştuk. Dijital Teknoloji'nin global pazarlara nasıl etki ettiğinin en güzel göstergesi olan bu 2 vaka, aslında Paylaşım Ekonomisi (Sharing Economy) denen ol- 


gunun bir yansımasıydı. Internet'in getirdiği iletişim ağı sayesinde günümüzde artık bırakın evdeki odanızı ve arabanızı turistlere kiralamayı, evdeki matkaptan, evinizin önündeki park yerine, artık ihtiyaç duymadığınız hasta yatağından, kullanmadığınız bebek arabasına kadar her şeyi kiralayabiliyorsunuz. 
Kışın kayaklarınızı, yazın sörf tahtanızı, baharda kros bisikletinizi, hatta alıp da kullanmadığınız pahalı çantanızı ya da artık içine giremediğiniz gala elbisenizi kiralamanız için siteler mevcut ve tabii bunun da bu ürünlerin satışından para kazanan bir çok şirket üzerinde yıkıcı bir etkisi oluyor. Günümüzde neredeyse bütün yeni teknolojiler sektörler üzerinde yıkıcı hatta yok edici etki yaratabiliyorlar. Şirketlerin gelişen teknolojilere ayak uydurması için “değişim”e hazır olmaları konusu zaten işdünyasında yıllardır dile getirilen bir konuydu. Ama 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yıkıcı teknolojilerin ortaya çıkması ile beraber trendleri takip etme ve gelişmelere uyum sağlama şirketler açısından “hayat memat meselesi” haline geldi. Sadece irili ufaklı şirketler değil, mavi ve beyaz yakalı çalışanlar da Yıkıcı teknolojilerin kurbanı olabiliyor. Forbes Dergisi; Amazon'un Seattle'da açtığı ve kasada kimsenin durmadığı, müşterilerin alışverişlerini cep telefonları ile ödedikleri tipteki mağazaların sayısı artarsa, sadece ABD'de perakende sektöründe kasiyer olarak çalışan 2,5 milyona yakın kişinin işlerini kaybedeceklerini tahmin ediyor. 
Goldman Sachs'ın raporuna göre de sürücüsüz otomobil teknolojisi kamyonlara uyarlandığında da yine yalnız ABD'de senede 300.000 kamyon şoförünün işlerini kaybedebileceği belirtiliyor. Internet Bankacılığı; banka sektöründe istihdam edilen çalışanların sayısını, Internet'deki Uçak ve Otel Rezervasyon Siteleri; tur 


operatörlerinde çalışan turizmcilerin iş imkanlarını, elektronik ticaret yöntemi ile kitap satan şirketler; yeni kitapçıların açılma olasılığını azalttı. Kısacası Yıkıcı Teknolojiler bir yandan şirketlere müşteri tatminini arttırmak, hizmetleri hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek gibi açılardan fırsatlar yaratırken, diğer taraftan da bazı çalışan ve yöneticilerin işlerini kaybetme tehlikesini ortaya çıkartıyor. Gelin son yıllarda ortaya çıkan en yaygın 10 teknolojiyi ve bunların sektörler üzerindeki yıkıcı, yok edici etkilerini tekrar gözden geçirelim. 


ve öğrenme gibi insanı davranışların algoritmalar yardımıyla bilgisayarlar tarafından da yapılabilir hale gelmesine Yapay Zeka adı veriliyor. Bir bilgisayarın tabii ki hiçbir zaman insan zekasının yaratıcılığına ve kapasitesine ulaşması 


İ YAPAY ZEKA: Sorun çözme karar verme 


Sanal gerçeklik 
(VR), turizm, eğlence başta birçok sektörde yıkıcı değişim oluşturacak. 


mümkün değil ancak sahip olduğu veri- nin büyüklüğü ve bu verileri işleme hızı sebebiyle artık bilgisayarlar da belli kararları alıp, sorunları çözme yeteneğine kavuşuyorlar. Tabii bu durumda da daha önceden bu kararları alan kişilere, ya da sorunların çözümüne yardımcı olan şirketlere bir alternatif olarak ortaya çıkıyorlar. Yapay zeka; bir Yıkıcı Teknoloji örneği olarak pek çok sektörde varlığını hissettiriyor. Örneğin bilgisayarlar, hastalık semptomlarını doktorlardan daha başarılı bir şekilde değerlendirip teşhis koyuyor, mahkeme kararlarını avukatlardan daha detaylı analiz edip, savunma stratejileri geliştirebiliyor. 


işleyen, izlenen ama müdahale edilemeyen bir teknoloji olan Blockchain, bir merkeze bağlı olmadan çalışabiliyor. Şu ana kadar en çok Bitcoin gibi sanal 


? BLOCKCHAIN: Zincirleme bir modelle 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we <#ĞELEĞEK 


En fazla sektörü etkilem ihtimali en yüksek teknoloji, üç boyutlu yazıcılar... 


para birimlerinin yaratılması ile gündeme gelen Blockchain de tam bir Yıkıcı Teknoloji örneği... Sigortacılıktan, taşımacılığa, bankacılıktan otomobil kiralama- ya kadar güven prensibine dayanarak işleyen tüm sektörlerde Blockchain teknolojisinin radikal değişikliklere yol açması bekleniyor. 


noloji” olması, “En Fazla Sektörü Etkilemesi” ihtimali en yüksek olan teknoloji 3 boyutlu yazıcılar... O kadar etkili ki alışılagelmiş üretim sektörünün tüm yapısını altüst edebilir, bir sektöre odaklanmış, sadece bir tür ürünün üretimini yapan fabrikaların ortadan kalkmasına sebep olabilir. Çünkü dev 3D yazıcılarla donatılmış bir fabrikada bugün otomobil, yarın tekne, ertesi gün de mobilya üretebilirsiniz. Daha küçük ürünler ise zaten fabrikalarda değil, evlerdeki daha küçük boyutlu 3D yazıcılarda üretileceği için zaten fabrikalara gerek kalmayacak. 


3 3D YAZICILAR: Belki de “En Yıkıcı Tek- 


(CHATBOT'LAR): Bütün büyük teknoloji şirketleri bu alanda kendi markalarını yarattıklarına göre Chatbot'lar geleceği en parlak teknoloji alanı olsa gerek. Bu aletler hem Bulut Teknolojisi kullanarak bilgi veriyor, hem elektronik alışveriş imkanı sağlıyor, hem de kişisel aisistan hizmeti veriyor. Chatbotlar; insan-bilgisayar iletişiminin klavyeye ve mouse gerek kalmadan sesle kurulmasına yardımcı oluyor. Akıllı evlerin ve ofislerin sesle yönetilmesine imkan 


A SESLE KOMUT VERİLEN AKILLI ASİSTANLAR 


sağlıyor. Bu kadar çok fonksiyonu yerine getirdiği için de birçok sektör açısından Yıkıcı Teknoloji olarak algılanıyor. 
Bu aletler yaygınlaşıp her eve girdikten sonra örneğin klavye ve Mouse üreticilerinin de chatbot üretimine başlaması kaçınılmaz gibi gözüküyor. 


Nesnelerin Interneti (IoT) kavramı; 

çevremizdeki elektronik aletlerin de Internet üzerinden data alışverişinde bulunabilmesi için kullanılıyordu. Son zamanlarda bir de Internet of Everything (loE) yani “Herşeyin Interneti” kavramı ortaya çıktı ki, bu kavram çerçevesinde, makineler, insanlar ve nesneler her şey birbiri ile iletişim kurabiliyor. Evden otomobile, fabrikalardaki makinelerden, ev aletlerine bu kadar çok şey birbirine bağlanınca da ortaya çıkan veri miktarına Big Data (Büyük Veri) demekten başka bir çare kalmıyor. Diğer teknolojilerin aksine IoT sadece yıkıcı etki yaratmıyor, aynı zamanda bir çok yeni sektörde start-up'ların kurulmasına ve yeni iş alanlarının açolmasına da vesile oluyor. 


b NESNELERİN INTERNETİ VE BÜYÜK VERİ: 


gilizce kısaltmaları AR ve VR olan bu 

teknoloji şu an itibari ile ağırlıklı olarak eğlence amaçlı kullanılıyor. Fakat yakın bir gelecekte, birçok sektör için Yıkıcı Teknoloji etkisi yaratabilir. Örneğin şimdiye kadar büyük ekranlarda izlediğiniz sinema, maç konser gibi etkinlikler çok daha canlı ve 3 boyutlu şekilde AR/VR ekranlarla izlenecek. Seyahat etmekten çe- 


İ SANAL VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK: İn- 


kinen bir çok kişi dünyanın dört bir köşesini AR/VR gözlüklerle deneyimleyecek. 


tutulan bilgilerin, herkesin erişimi- 

ne açık ortak platformlarda tutulması, bir çok yazılımın bireysel olarak satın alınmasının önüne geçecek. Ya da her türlü bilginizi bulutta tuttuğunuz için dış bellek ünitelerine gerek kalmayacak. Bu durumda Bulut Bilişim de Yıkıcı teknolojilerden biri olacak. 


1 BULUT BİLİŞİM: Kişisel bilgisayarlarda 


ri tarafından hava trafiğine nasıl entegre edileceği tam olarak tespit edilemediği için sadece deneme uçuşlarına izin verilen insansız hava taşıtı drone'lar; ürün sevkiyatından, insan taşımacılığına kadar bir çok alanda kullanılacağı için etkisi bir çok sektörde hissedilecek. Bu durumda da taksi şoförlerinden, kurye şirketlerine kadar bir çok işletme için de yıkıcı etki yapmış olacak. 


| DRONE'LAR: Henüz havacılık otoritele- 


ve Yüz Tanıma Teknolojisi, öncelikle güvenlik ihtiyacı sebebiyle ortaya çıkmıştı. Ama daha sonraki dönemde bilgisayar insan iletişimi ve pazarlama amaçlı olarak da kullanılmaya başladı. 
Özellikle yüz tanıma uygulamaları güvenlik görevi üstlenmiş kişi ve kurumların hem büyük bir yardımcısı olacak hem de bazılarının işsiz kalmasına yol açacak gibi gözüküyor. 


GİYİLEBİLİR CİHAZLAR: Nano tekno-İ İ loji ile üretilmiş çip ve bilgisayarların kolda veya vücutta taşınması, ya da giysilere entegre edilmiş şekilde kullanılması “Wearable Tech” yani Giyilebilir Teknoloji” olarak isimlendiriliyor. 
Özellikle sağlık alanında, vücut verilerinin çiplerle ölçülüp eş zamanlı olarak sağlık otoriteleri ile paylaşılması, halihazırda bu ölçümleri yapıp yorumlayan laboratuarlara alternatif yaratacak. 


SES VE YÜZ TANIMA TEKNOLOJİLERİ: Ses 


Görüldüğü gibi günümüzün teknolojileri bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan da iş hayatımızı zorlaştırıp, şirket başarımızı engelleyebiliyor. Bu sebeple günümüzün girişimcileri ve yöneticileri bir yandan Yıkıcı Inovasyon Uygulamaları ile çığır açıcı ürünleri geliştirmeye çalışırken, diğer taraftan da başka şirketler tarafından geliştirilen Yıkıcı Teknolojiler ile nasıl rekabet edeceklerini düşünmek zorundalar. 


mmm 


Zi simdi EKVADOR'a 


— 
> , 
> 4 EB 
# . . . . . 
# Ekvador Latin Amerika'da en iyi performans gösteren ekonomilerden 


birine sahiptir. Kendinize bu ülkeden ürün ithal ederek ve N Ekvador'a yatırım yaparak işinizi büyütme şansı verin! 


İNN 


EKVADOR NEDEN TİCARET YAPMAK İÇİN FIRSATLAR ÜLKESİDİR? 


» 2017 yılının 4. çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasılası, bir önceki yıla göre W3 artış göstermiştir. 


. Ekvador, 2010 ve 2017 arasında net 5,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım kaydetmiştir. 


* o Ekvador, 30 milyar dolar tutarındaki projelerle yatırımlar için açık bir portföy sunmaktadır. 


YATIRIM İÇİN TEŞVİKLER; 
' Kırsal alanlarda yatırım yapan yeni şirketler için 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti. 
* o Kârın yeniden yatırıma aktarılmasıyla © 10 oranında gelir vergisi oranının düşürülmesi. 
* Hammadde,girdi ve sermaye mallarının ithalinde döviz vergisi muafiyeti. 

* o Yasal güvenlik 


EKVADOR'UN İHRAÇ KALEMLERİ; 

* oo Ekvador, Güney Amerika'nın en küçük ülkelerinden biridir, ancak kaliteli kakao ve muz gibi birçok ürünün üretimi ve ihracatında dünya lideridir, diğer ihracat ürünleri arasında gül, karides, ton balığı, kahve, gurme çikolata, tropik meyveler, tagua (korozo) düğmeler ve balsa ağacı bulunmaktadır. 

' Muzihracat tecrübesi Ekvador'da dünya çapında ihracat şirketlerinin varlığını mümkün kılmıştır. Bu tecrübe tüm ihraç edilen ürünler için geçerlidir. 

. Ekvador Avrupa Birliğiyle sağlam bir ticaret altyapısına sahiptir. 


mal ve hizmet üreticileri için yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlayan uluslararası fuarlar, iş konferansları ve ticari misyo ticari tanıtım etkinliklerinin organizasyonunda sürekli olarak çalışmaktadır. PRO ECUADOR, Türkiye'de Ankara'daki ticare vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. Lütfen bizimle iletişime geçin. 


a PRO ECYADOR ankara(dproecuador.gob.ec Tel: (0312) 446 80 35 
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OTARTUP 


Startup fırtınası dinecek gibi gözükmüyor. İşte son zamanlarda yatırım almayı başarmış, yarışmalardan ödülle dönmüş, adlarından söz ettirmeye hazırlanan 100 startup. Saas'tan Fintech'e, eticaretten kripto paralara. 
Sina Afra, Sean X Yu gibi usta girişimcilerin değerlendirmeleriyle... 
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İ Adgager 


www.adgager.com.tr 


Küçüklü - büyüklü her türden fikri, hedef kitlesine istenilen zaman diliminde ulaştırarak ölçen ve elde ettiği analizlerle birlikte, fikrin hayata verimli bir şekilde geçirilmesini sağlayan bir servis. Geleneksel yöntemlerle pazarlama araştırması gerçekleştirildiğinde ortaya çıkan ölçümlerin başarı oranının düşmesi nedeniyle, bu konuda arayışa giren markaların ihtiyaçları doğrultusunda gelişmeye başlayan Adgager, pazarlama araştırmasının geleceği olarak görülebilir. Adgager'a yüklenen fikirlerin, demografik ve nitelikli bir hedefleme ile geniş bir ağ içerisinde ilgili Gager'lara ulaşmasının ve ölçülmesinin ardından sonuçlar fikir sahibine iletilir. Bu sırada sistemin diğer tarafında Gager'lar katkıda bulundukları fikirler üzerinden kazanç elde ederek kendi fikirlerini de bir üst noktaya taşıyacak fırsatları elde etme şansına sahip olurlar ve fikirlere etki ederek onların doğru yönde gelişmelerine katkıda bulunurlar. 


2 Adverport 

www.adverport.com 

Reklam verenlerin YouTube fenomenleriyle buluşmalarını sağlayan platform. Adverport tüm YouTube kanallarını potansiyel reklam yayıncılarına dönüştürmeyi hedefliyor. Kullanıcılar markalarını YouTuber'ların özgün içerikleri takipçilerine tanıtabilir ve de YouTuber'lar çeşitli markalar ile uygulama üzerinden tanışıp gelirlerini artırabilirler. Adverport kullanıcıları için hedef kitle analizi ve reklam raporlama hizmeti sağlıyor. 


) Ahtapot App 


www.ahtapotapps.com 


Kurumlara Özel Mobil Sosyal Ağ olan Ahtapot App, kendi uygulamanız ve logonuzla Google Play ve AppStore'da yerinizi alınmanıza olanak sağlıyor. 
Topluluğunuzu harekete geçirip yönetebilir, üyeleriniz hakkında mezun oldukları okullar dışında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 


Artiwise 


www.artiwise.com 


Artiwise, doğal dil işleme tekniklerini kullanan ve makine öğrenmesi ile çalışan bulut tabanlı metin analitiği platformu. Kullanıcılar, doğal 

dil işleme ve makine öğrenmesi tekniklerini bilmeden Artiwise ile veri modellemesi yapabilir; tüm yazılı içerikleri tek bir ortamda birleştirerek yazılı içerikleri anlamlandırabilir ve analitik sonuçlara dönüştürebilir. 


Axolotlbioa 


www.axolotlbio.com 


AxolotlBio, yapay doku ve organ geliştirmeyi sağlayan 3D Bioprinter Sistemi sunuyor. AxolotBio'nun geliştirdiği 3D Bioprinting Sistemi sayesinde hastalardan alınan kök hücreler kullanarak yapay doku ve organlar üretilebiliyor. Girişim, Big Bang 2017 sahnesinde 440.000 TL değerinde ödül ve yatırım elde etti. 


Bakkaldan 


www.bakkaldan.com.tr 


Bakkallardan sipariş vermeyi sağlayan mobil uygulama. Bakkal ve müşterileri buluşturan Bakkaldan'ı kullanırken, size servis yapan bakkalların minimum sipariş 

tutarı, açılış/kapanış saatleri ve puanını görüntüleyip aralarından en uygununu seçebilirsiniz. Bakkalınızı seçtikten sonra kolay ve hızlı bir şekilde siparişinizi verebilirsiniz. 
Ödemeyi siparişinizi alırken kredi kartı veya nakit olarak yapabilirsiniz. 


Pi Bango www.Bango.com 


Bahis ve spor dikeyinde kullanıcılarına sosyal bir deneyim sunan multi platform bir mobil uygulama. Kullanıcıların oynadıkları fiziksel kuponları fotoğraf çeker gibi paylaştıkları anda dijitale çevirip, kullanıcılarına maç skoru, kupon takibi ve maç içeriği üzerinden bildirimler gönderir. Kullanıcılar uygulamaya App Store ve Google Play'den ulaşabilir. 


BakteK 


www.baktek.net 


Bakteri Teknolojisini esas alan BakTek çevre dostu çözümler sunmanın ve Türkiye'de Ar-Ge 

ve inovasyonunu yapmanın gururunu taşıyor. Tesislerde 

oluşan atık suyu, uzaktan kontrol edilebilen biyoremidasyon cihazı ile doğru bakterilerin büyütülmesi, inkübasyonu ve dozajlanması ile organik atıkların parçalanması sağlanarak arıtılmakta. Cihaz, doğadan seçilip izole edilmiş bakterilerin besi yeriyle birleştirilmiş tablet halindeki spor formunu eser miktarda fermantasyon tankına alarak üremesini ve inkübasyonunu sağlar. Böylelikle aktif haldeki sıvı bakteri solüsyonu biyoremidasyon için en uygun hale getirilmiş olur. 


g Begoodto.me 


www.begoodto.me 


Uygulama sayesinde iyilik mobil ile birleşiyor ve herkesin cebine sığabilecek bir hale geliyor. 
Begoodto.me iyi hikayelerin paylaşıldığı, pozitif içeriklerin yer bulduğu, paylaşılan iyi hikayelerin, kullanıcılara “İyipuanlar” kazandırdığı bir girişim. Ayrıca kazanılan “İyipuanları” projelere aktararak hiç tanımadığınız kişileri mutlu edebilirsiniz. Bir sosyal ağ olarak işleyen start-up'a Facebook üzerinden giriş yapabilirseniz. 

Gün içinde yaptığınız, karşınıza çıkan, başkalarının birbirlerine yaptıkları iyilikleri paylaşarak, negatif olaylardan biraz olsun uzaklaşabilirsiniz. 


İ Bikoshu www.bikoshu.com 


Bikoshu, sanal pazaryeri olarak kullanıcıların mahallelerinde bulunan restoran, dükkan ve mağazalardan online alışveriş yapabilmelerini sağlayan platform. Lokal pazaryeri olarak tanımlayabileceğimiz, Big Bang 2017'de sahne alan girişimlerden biri olan ve toplamda 100 bin TL ödülle layık görülen Bikoshu her türlü günlük ihtiyacı karşılamak için tasarlanmış. 
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Biolive Kurucu Ortağı 
Duygu Yılmaz 


İ Biolive www.biolivearge.com 


Hamdi Ulukaya Start-up Destek Progragramı kapsamında New 

York'a gitmeye hak kazanan bir start-up Biolive. Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz, Moleküler Biyolog Ahmet Fatih Ayaş, Metalurji ve Malzeme Mühendisi Mehmet Emin Öz tarafından hayata geçirildi. 

Petrol kaynaklarının çoğu plastik yapımında kullanılıyor. Mevcut plastikler de petrol türevli olduğu için hem petrol kaynaklarını tüketmekte 
hem de çevreye atıldığında 450 

yıl boyunca kalıyor. Bu durum plastikler yüzünden insan sağlığının ve çevrenin zarar görmesine sebep veriyor. 1 kg plastik 6 kg karbondioksit salınımına sebep veriyor. Bunun üzerine bilim insanları biyoplastiği bulmuş. Biyoplastikler bizim ülkemiz ve birçok ülkeye fazla maliyetli geldiği için çok fazla kullanılmıyor. 
Biolive da bunun üzerine ülkemizde her yıl 350 bin-500 bin ton 

arasında atık olarak çıkan zeytin 


çekirdeklerinden biyoplastik üretimi gerçekleştiriyor. Biolive dünyada 

bir ilk ayrıca zeytin çekirdekleri içerisinde antimikrobiyal bir madde bulunduğu için gerçekleştirilen üretim mevcut plastik ve biyoplastiklerden farklı olarak doğal antimikrobiyal biyoplastik üretimi. Biolive 

zeytin çekirdeği ve bitkisel özlü atıklardan antimikrobiyal, antiviral, antikanserojenik ve insan sağlığını koruyan, gıdaların raf ömrünü arttıran ve bulunduğu ortamda antimikrobiyal etki yaratan ve çevreye atıldığında Iyıl içerisinde kaybolan biyoplastik granül üretimidir. Gıda ambalaj malzemeleri, streç filmleri, buzdolabı teknolojisi, pet şişe, gıda kapları, bebek emziği, çevreci otomotiv plastik iç malzeme üretimi üzerine çalışmaları bulunuyor. Kurucuların önümüzdeki dönem hedefleri, doğal biyoplastik gıda ambalaj pazarında yer almak ve gıdaların raf ömrünü arttırarak katkı maddesini azaltmak. 
Otomotiv sektörü, bebek ürünleri, tıbbi malzemeler, beyaz eşya ve kozmetik sektöründe önce ülkemizde 


sonra Avrupa ve ABD de yer alarak markalarını tanıtmak istiyorlar. 
Dünyaca ünlü bir biyoplastik firması oluşturmayı hedefliyorlar. Türkiye zeytin üretimi sıralamasında 4. 

sırada ve sadece ülkemizdeki zeytin çekirdeklerini kullansalar bile 30.6 
milyar dolarlık pazarın yaklaşık 

18 milyar dolarlık kısmına hakim 
olabilecek durumda olduklarını söylüyorlar. Ürünleri Türkiye'de birçok ödül almakla beraber ABD'de La Kertz İnovasyon Kampüsü'nde yer aldı ve temiz teknolojiler alanında Los Angeles'ta UNIDO tarafından İleri Malzeme Uluslararası birincilik ödülü aldı. 2017 Nisan ayında Biolive için yatırım aldılar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde kendi Ar-Ge laboratuvarımızı kurdular. Bunun üzerine ürünleri prototip aşamasından ürün aşamasına geçti. Ekip antimikrobiyal biyoplastik granüller üretmeyi başardı. Ürettikleri biyoplastik granüller ülkemizde 

çok beğenildi ve şu an Vestel, Ford, Mamajoo, Sunder Gıda gibi birçok müşteriye ulaştı. Şimdiki en büyük hedefleri ise teknolojilerinin dünyaya tanıtmak ve uluslararası müşterilere ulaşmak. Biolive firması, Vestel Ventures tarafından ilk turda küçük çaplı Ar-Ge yatırımı ve Tubitak'tan Ar-Ge proje desteği aldı. KOSGEB” den ise genç girişimci desteğinin sahibi oldu. 


İ BISU www.bisu.com.tr 


BiSU, su tüketicilerinin yaygın birçok markayı, ürünlerini, fiyatlarını ve kampanyalarını bir arada görebildiği, siparişini tek tuşla verebildiği akıllı su siparişi uygulamasıdır. Kullanıcılar BiSU ile ileri tarihli su siparişi verebilir, mobil ödeme seçeneğini kullanabilir ve siparişinin durumunu kolayca takip edebilir. BiSU ayrıca su markalarına da maliyetsiz bir tanıtım mecrası yaratıyor. 


İ Birfatura 


www.birfatura.com 


Birfatura, pazaryerleri ve kendi siteleri üzerinden e-ticaret yapan KOBİ'ler için geliştirilmiş fatura oluşturma çözümü. KOBİ'ler, pazaryerlerine de 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entegre çalışan Birfatura ile tüm satış kanalları üzerinden gelen siparişleri bir ekranda görüp raporlayabilir, siparişlerini toplu faturalandırıp kargo fişini hazırlayabilir. 


İ 4 Bi sigortacı www.bisigortaci.com Türkiye'nin ilk sigorta pazar yeri; sigorta arayışında olan kişilerle, en uygun sigorta teklifi veren uzmanları ücretsiz buluşturur. Bİ'sigortacı üç basit adımda çalışıyor: kullanıcı sistem üzerinden en yakın sigortacıyı bulup en uygun teklifi alıyor, son olarak sigorta uzmanın ofisine gidiyor, poliçesini alıp, ödemesini yapıyor. 


İ 5 Buybuddy www.buybuddy.co 
Şimdiye kadar İTÜ Arı Teknokent, 
500 Startups, Fırat İşbecer ve Nexus 
Venturestan yatırım alan Buybuddy, akıllı etiket cihazıyla mağazalardaki ürünlerin takip edilmesini sağlıyor ve kullanıcılarına kasalara uğramadan alışveriş yaptırıyor. 
Kurucu ortaklardan Ersel Gökmen, “İş fikrimiz alışılagelmiş kendi 


problemini çözmek ya da tesadüfi karşılaşmalara değil pazar ve problem tanımlaması ile başladı. Mağaza 

içi deneyim haritası sektörünün oyuncularını araştırdık ve müşteriye daha doğru sonucu, daha işlevsel ve maliyetsiz sunma kararı aldık” diyor. 
MediaMarkt Start-up Challenge'da ilk üçe girmeyi başaran Buybuddy'in uzun dönem hedefi ürünlerini yurt dışında satabilmek. 


İ Buck.ai www.buck.ai.com 


Derin öğrenme yöntemleri kullanarak, tedarik zincirinde öngörüye dayalı tam otomasyon ile maksimum verimlilik sağlayan yapay zeka yazılımı. Buck-.ai geliştirildiği algoritma ile yerel pazarda müşterilere ürün ve hizmetler arasında konuşarak veya mesajla alışveriş yapmasını sağlıyor ve satın alım sürecini hızlı 

ve kolay hale getiriyor. Müşterilerin konumuna göre getirilen önerilerden seçilen ürün ve hizmetlerin siparişi yine Buck.ai üzerinden veriliyor. 
Ödeme de platform üzerinden yapılıyor. Social Cube altyapısı üzerine geliştirilen Buck.ai yerel hizmet veren şirketlerin müşterilere 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ulaşma sorununa yapay zeka tabanlı bir çözüm getiriyor. 


İ Buradanbönder 


www.buradangonder.com 


Kullanıcıların, kolay bir ekran ve açıklamalar ile BuradanGönder uygulamasını açıp göndermek istediği paketin fotoğrafını çekerek ve nereye teslim olacağı bilgilerini botile mesajlaşarak kargo fiyatına ulaşmasını ve ödemesini yapıp kargosunu göndermesini sağlıyor. 


İ 8 Bumerangla www.bumerangla.com.tr Tüketmeden hayatı deneyimlemenin 

yolunu sunarak sürdürülebilir bir 


kullanım alışkanlığı hedefleyen online eşya kiralama platformu. 


İ Cabture www.cabture.nl 


Taksi yolcularının ihtiyaç duyabilecekleri içerik, servis ve hizmetleri sunan “akıllı yolculuk” uygulaması ve ekran platformu. 


Buybuddy, MediaMarkt Start-up Challenge'da ilk 3 arasında yer aldı. Ödülü kurucu ortaklardan Ersel Gökmen, ekip adına aldı. 
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Clotie 


www.clotie.com 


Kişisel stilistlerin tarzına uygun hazırladığı kombinleri evinde deneyerek sadece beğendiklerini satın almanı sağlayan web uygulaması Clotie, Workup Girişimcilik Programı'nın ikinci dönem mezunlarından. Uygulamayı kullanmak için öncelikle stil testini doldurarak kişisel stilistin ile tarzını, kişisel özelliklerini 

ve beğendiklerini paylaşıyorsun. 
Gönderim sıklığını belirleyerek sana özel hazırlanmış kombinlerin istediğin aralıklarla evine teslim edilmesini sağlıyorsun. Evine gelen kombinleri satın almadan deneyip, sadece beğendiğin kıyafetlerin tutarı kadar ödeme yapıyorsun... 


Codela kurucuları Ebru Türün ve Murat Sütunç 


Codela 


www.codela.io 


Codela yazılımcılarla şirketleri buluşturan bir platform. Yazılımcılar teknik mülakatlara hazırlanırken, şirketler yazılımcı adayları programlama yeteneklerini 

ölçerek işe alım yapıyor. Codela yazılımcılar için tamamen ücretsiz. 
İstedikleri programlama dillerinde algoritma soruları çözerek kodlama yeteneklerini geliştiriyorlar. Ayrıca hayal ettikleri şirketlerin önceden sordukları mülakat sorularını 

da çözüyorlar. Örneğin, Google etiketine tıkladıklarında hem şirket hakkında bilgi alıp hem de Google mülakat sorularıyla kendilerini test edebiliyorlar. Şirketler ise okul ve not ortalaması gibi yanıltıcı olabilen 


kriterler yerine, yazılımcı adaylarına online ortamda kod yazdırarak programlama yeteneklerini ölçüyor. 
İşe alım süreçlerini çok daha verimli hale getiriyor. StartersHub'ın 3S Landing Pad Programı'na katılmaya hak kazanan Codela'nın kurucuları, Murat Sütunç ve Ebru Türün şu 

anda Türkiye'de Logo, Netaş, Garanti Teknoloji, ING Bank ve Deloitte gibi lider şirketlerle çalışmaya devam ettiklerini ve Amerika'dan başlayarak uluslararası pazarlarda büyümeyi planladıklarını söylüyorlar. 


ÇitçidenEve 


www.ciftcideneve.com 


Uğur Musralıoğlu ve Emre Aksoy, ÇiftçidenEve'nin kurucu ortakları. 
Mursaloğlu, üç nesil çiftçi bir aileden geliyor. Doğal gıdaya erişimi kolay olan bir ortamda büyüyen Uğur, üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bu 

iki dünyayı bir araya getirerek ÇiftçidenEve'yi kurmaya karar veriyor. ÇiftçidenEve kısaca tarım üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren bir pazar yeri. Tüketicilerin doğal ve sağlıklı ürünlere daha makul fiyatlar ile ulaşmasını sağlarken, çiftçilerin ise hak ettikleri değeri kazanmalarını sağlamak istiyorlar. 
Rakiplerinden farklı olarak lojistik, depolama gibi operasyonlar 

yerine teknolojilerini geliştirmeye odaklanmışlar. Musralıoğlu ve Aksoy amaçlarını ve hedeflerini şöyle anlatıyor: “Amacımız; sosyal fayda, kapsayıcılık ve operasyonel kolaylığı bir araya getirmek. ÇiftçidenEve'yi sadece bir iş fikri olarak değil, bilinçli üreten ve tüketen bireylerle birlikte büyüyecek bir hareket olarak görüyoruz. Üreten toplumun gücüne, Anadolu kültürüne inanıyoruz. Her ölçekten üreticiye dijital pazarlama olanakları sağlayarak alternatif bir pazar imkanı yaratıyoruz. Bizde üreticiler satmak istedikleri ürünleri ve fiyatlarını kendileri belirliyor. 
Ürünlerin değerlendirmesini ise doğrudan tüketiciler yapıyor. Şu anda 100'den fazla üreticiyi, 3 binin üzerinde üyemizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, insana ve çevreye duyarlı üretim ve tüketim alışkanlığını oluşturarak ÇiftçidenEve'yi sürdürülebilir, 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çevre bilinci olan bir platform 

haline getirmek. Kaynaklarımızı öncelikli olarak yazılım, tasarım ve operasyon alanlarında ihtiyacımız olan geliştirmelere ve mobil kullanıma ayırmayı hedefliyoruz. 
ÇiftçidenEve'yi tüm kullanıcılar için daha kolay bir platforma dönüştürürken bir yandan pazarlama çalışmalarımızı hayata geçirmek istiyoruz. Bu modeli dünyanın 

farklı ülkelerinde uygulanabilir hale getirmek uzun vadeli hedeflerimiz arasında.” Çözüm ortaklıkları ve sponsorluklar aracılığıyla uzun bir Anadolu turu yapma hedefi de olan ikili Hamdi Ulukaya Start-up Destek Progragramı'na kabul edilen startup'lardan biri. 


2 ) Delphisonic 

www.delphisonic.com 
Demir yolları başta olmak üzere tüm mekanik sistemlerde yaşanacak arızaları yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve telemetri teknolojilerini kullanarak önceden bildiren gerçek zamanlı önleyici bakım sistemi. Delphisonic 2016'dan itibaren, demir yolları, rüzgar tribünleri, denizcilik ve hava yolları için yapay zeka temelli çözümler üretiyor. 


9) Evde mimar www.evdemimar.com 


İnternet üzerinden evini veya işyerini boyatmak isteyenlere kısa sürede uygun fiyata Boyacım Gelsin markasının güvencesi ile hizmet veriyor. Evde mimar, boya badana, alçı ve alçıpan, parke ve fayans, asma ve gergi tavan ve özel dolap yapımı gibi konularda kullanıcılarına destek veriyor. “Mimara sor” başlığı altında profesyonellerden yardım alınmasına olanak sağlıyor. 


zu e 


Engiy, ilginizi çeken konularla ilgili videoları seçerek kişiye özel bir İngilizce öğrenme programı sunan bir uygulama. İngilizce öğrenmeyi eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen 


“HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN” 


Emre Ekmekçi 
ETİD Yönetim Kurulu Başkanı 


TÜRKİYE'DE start-up ekosistemi 

son yıllarda ciddi anlamda yükselişe geçti ve hala birçok alanda potansiyel mevcut. Birçok start-up'ın oldukça hızlı büyüdüğünü ve globalleştiğini de söyleyebiliriz. Dünyada çok bilinen ve kullanılan hizmetlerin, uygulamaların 


kurucuları Türk ve bu da oldukça gurur 


verici. Eskiden start-up dediğimizde aklımıza sadece e-ticaret satışı yapan ya da dijital sosyal platformlar geliştiren girişimciler gelirdi. Mevcut durumda start-up'lar, e-ticaret 


şirketleri için ödeme sistemleri, IoT, big data & analytics, yapay zeka, cloud sistemleri ya da siber güvenlik gibi hizmetler sağlıyor ve ülkemizde olduğu gibi dünyada da trend bu yönde. Bu anlamda yine big data & analytics servisi sağlayan ve e-ticaret devlerinin çoğunluğuyla birlikte çalışan Insider, en çok dikkat çeken start-uplar arasında. Insider'ın büyük bir globalleşme potansiyeli taşıdığını düşünüyorum. Bununla birlikte sınır ötesi e-ticaret konusunda ivmemizi artıracağını düşündüğüm iyzico gibi ödeme sistemleri entegrasyonu yapan start-up'lar da alanlarında oldukça başarılı. Start-uplar, hem melek yatırımcılardan hem de venture capital şirketlerinden yatırım alabiliyorlar. 
Türkiye'de sayıları zamanla artmakta olan birçok melek yatırımcı ağı mevcut. 
Venture capital şirketler de girişimlerin faaliyet alanına yada büyüme dönemlerine göre ayrışabiliyor. Bir de ülkemizde henüz çok etkin olmasa da crowdfunding sistemiyle de yatırım almak mümkün. Crowdfunding platformlarında kitlelere ürününüzü ya da girişiminizi tanıtıyorsunuz ve ihtiyacınız olan fonu belirtiyorsunuz, bireyler de size kendi imkanları doğrultusunda bu platformlar aracılığıyla fon sağlıyor. Bu sistemde bireyler fon karşılığında ödül, hisse ya da ürünü alabilirken, zaman zaman yalnızca destek olmak için de yardımda bulunabiliyor. 
Girişimciler başarılı olmak için fikirlerini sevsinler ancak aşık olmasınlar ki pivot edebilsinler. 
Eleştiriye açık olmak, fikrinize objektif yaklaşabilmek, sorgulamak ve nihayetinde en iyi şekli verebilmek sizi başarıya taşıyacaktır. Bu aşamada danışmanlık ve mentorluk almak da oldukça faydalı olacaktır. Bazen çok inandığınız bir fikir başarısızlıkla sonuçlanabilir, ancak önemli olan sizin kazanımlarınız ve öğrendiklerinizdir. Bu yüzden hata yapmaktan ya da başarısız olmaktan korkmayın. 
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girişim, hem kullanıcıların seviyesini belirliyor hem de bireysel testlerle seviye ölçümü yapıyor. Google Play ve App Store'dan indirilebilir. 


9) 6 Eyedius 

www.eyedius.com 
Güvenlik anlayışına yüksek teknolojileri ile yeni bir soluk kazandıran Eyedius; görüntüleri “otomatik anlamlandırma teknolojileri” ile akıllı güvenlik çözümleri sunan bir yüksek teknoloji firması. İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang 2017'de toplam 1,39 milyon TL yatırım ve ödül toplamayı başaran Eyedius, StartersHub'tan da 600 bin TL yatırım aldı. 


2 Evtiko 
www.evtiko.com 


Türkiye gayrimenkul sektörüne teknoloji altyapısıyla yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Evtiko, yıldız yatırımcı Sina Afra tarafından 
2016 yılında kuruldu. Evtiko, ev satma 
deneyimini tümüyle değiştirerek ev sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. 
Evini kısa bir süre içinde satmak isteyenler için en güvenilir ve en hızlı cevap alınabilecek ilk adres. Evinizi üç günde satabileceğiniz hızlı bir hizmet sunuyor. Böylece sektörde 

son zamanlarda görülen tıkanıklığı çözerek ekonomiye hareket getirmeyi de amaçlıyor. Evtiko kurucusu Sina 
Afra şöyle diyor: “Günde ortalama 100 
satış başvurusu alıyoruz. Bu sayı satışa sunulan evlerin 3'te Vlik bir bölümünü ifade ediyor. Kuruluşumuzdan itibaren geçen kısa süre içinde, şimdiden çok hızlı bir şekilde, ayda 

3 bin ev satış başvurusu almaya 
başladık. Şu an günde ortalama 100 
gayrimenkulün satış talebi ulaşıyor. 
İstanbul'da ayda 10 bin evin piyasaya sunulduğunu düşünürsek, bunun şuan yüzde 30'u Evtiko'ya geliyor diyebiliriz.” Evtiko'nun birinci yılını geride bırakırken Türkiye'den sonra İspanya'da Madrid'de faaliyete başladı. 
Üçüncü şehri ise Milano. Türkiye'den Avrupa'ya açılan ve 10 Avrupa şehrinde aktif olan bir Türk şirketi olmayı hedefliyorlar. Toplamda 350 milyon 


avroluk bir yatırım yapma amaçları var. Afra, şirketin Avrupa merkezini de 8,9 milyon dolarlık bir yatırımla Lüksemburg'da hayata geçirmiş. 


2 Frizbit 
www.frizbit.com 


Frizbit, kişiselleştirilmiş anlık web bildirimleri ile web sitelerinin trafik 

ve gelirlerinin artırılmasını sağlayan pazarlama otomasyonu aracı. Dijital pazarlamacılar, Frizbit ile doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye göndererek kullanıcılar sitede değilken bile onları tekrar web sitelerine çekebilirler ve kampanyalarını tek bir arayüzden yönetip raporlayabilirler. 


ii o Fowmagic www.flowmagic.co 
Freelance çalışanlar için kullanımı kolay iş izleme ve proje süreçlerini takip etme aracı Flow Magic, sabit bir ofiste çalışmayanlar için düşünülmüş. 
Bu start-up sayesinde başka bir asistana gerek duymadan zaman 


çizelgenizi oluşturabilir, yapılacaklar listenizi hazırlayabilirsiniz. 


| GradTrain 
www.gradtrain.com 
150 ülkeden kullanıcısıyla öğrenci 
adaylarını en uygun üniversiteye yerleştirmeye destek veren yapay zeka ile güçlendirilmiş rehberlik platformu. GrandTrain KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp işbirliğiyle hayata geçirilen 
35 Landing Pad'in Programı'na seçilen 
girişimlerden biri. 


ol Glamy www.heyglamy.com 


App Store ve GooglePlay'den indirilebilen uygulama kıyafetlerini paylaşmak isteyenleri bir araya getiriyor. Bir pazaryeri platformu olan Glamy; kıyafetlerini, aksesuarlarını ve ayakkabılarını kiraya vermek ve kiralamak isteyenleri buluşturuyor. 
Start-up Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup girişimcilik 


Programı'nın ikinci dönem mezunlarından. 


.) Glocalzone www.beta.glocalzone.com Glocalzone İclal Keskin ve Burak Sönmez tarafından başlatılan bir start-up. Amacı yurtdışından ürün getirenlerle yurtdışından ürün isteyenleri buluşturmak. 
Yurtdışından bir ürün almak istiyorsunuz ama gitmeye zamanınız yok. Bu noktada Glocalzone devreye giriyor ve istediğiniz ürünün olduğu ülkeye seyahat edecek üyesi ile sizi tanıştırıyor. Fiyat konusunda anlaşırsanız üye sizin için ürünü getiriyor. Kısaca Glocalzone, diğer ülkelerden gezginler aracılığıyla ürün getirtmeyi sağlayan web uygulaması. 


iy iy Gom 


Eğitim reformuna katkı sağlayacak bir eğitici oyuncak tasarımı olan projede atölye çalışmaları oyun içeriği de tasarlanıyor. Gom, İSO Koza Hızlandırma Programında yer almaya hak kazanan 13 girişimden biri. 


.i 4 Hagelson www.hagelson.com 


Atık ve fire halıların geri dönüşümü üzerine çalışan bir polimer teknolojileri firması. Oteller, kurumsal binalar gibi yerlerden çıkan atık halıları veya fabrikalarda oluşan fire halıları toplayıp bunları çöp olmak ya da yalıtım malzemesi gibi tekrar geri dönüşemeyecek ürünler haline getirmek yerine, bu atıklardan yeniden kullanılabilir plastik ham madde üreterek güzel bir geri dönüşüm örneği gösteriyor. Hagelsan, Big Bang'in bu yılki finallerinde İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü'nü kazanan 3 girişimden biri oldu. 


. 5 Hayvanburada www.hayvanburada.com Hayvancılık için dikey ilan platformu 

olarak geliştirilen start-up'ta ördek 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Workinton'nın start-up merkezinden Kahvegibikahve'nin CEO'su Ubeydullah Güngör. 


yumurtası da bulunuyor, yeni doğmuş buzağı da. Temelleri Afyon'da atılan Hayvanburada, tüm Türkiye'de hayvancılıkla uğraşanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş. Sitede ayrıca makine, ekipman, veteriner, işçi gibi başlıklar altında diğer ihtiyaçların da giderilmesi öngörülüyor. 


3 6 Hesapöder 
www.hesapoder.com 
Mobil yemek kartı ve Mobil POS çözümüyle hesap ödeme olanağı sunan bir finansal teknoloji girişimi. Yemek Kartının Modern Hali Hesapöder ile ödeme yapmak için gereken tek şey uygulamada oluşturulan karekodu 


üye restorandaki Hesapöder Kasa uygulamasına göstermek. 


iğ İnooster 

Wwww.inooster.com Oyunlaştırma ile çalışanların motivasyon ve verimliliğini arttırarak, şirketlerin belirledikleri hedeflere ulaşmalarını sağlayan performans ve sadakat çözümü sunan bir yazılım. 
İnsanların kendi istekleri ve yüksek motivasyonla yaptıkları şeyleri araştırdığında, oyunlar ile karşılaşıyor. 
Oyunlarda insanları motive eden unsurları, yaptıkları teknolojik çözümlerle nasıl birleştirebileceklerini araştırdıkların da oyunlaştırma 


kavramı ile tanışıyorlar. Oyunlaştırma unsurlarını yaptıkları çözümlere uyguladıklarında da olumlu sonuçlar alıyorlar. İnooster buradan doğarak, Albaraka Garaj'da finale kalan bir start-up olmayı başardı. 


A emi 


Makine imalat sanayisine sertifikalı yazılımlar geliştiriyor. Tasarımdan imalata giden yolda tüm süreçleri hızlandırıp, verimliliği en üst düzeye çıkaran ve insan hatasını sıfıra indiren kullanıcı dostu çözümleri müşterilerine sunuyor. 


I Kahvegibikahve www.kahvegibikahve.com 
Taze çekilmiş filtre kahveyi, pratik paketlerde müşteriye sunan Kahvegibikahve, kaliteli filtre kahveyi, hazırlık ve temizlik derdi olmadan kolay ulaşılabilir hale getiriyor. 
Workinton Kuluçka Merkezi'nin ilk dönem startup'larından biri olan Kahvegibikahve kurucusu Ubeydullah Güngör, “Yeni kavrulmuş kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğütüp pratik filtreler halinde kahve severlerle buluşturuyoruz. Müşteriler, bu sayede hazırlık ve temizliğe zaman harcamadan filtre kahve keyfine zaman ayırıyor. Fiber filtreye geçtikten sonra satışlarımız 3 kat arttı. Yakında abonelik sistemini de aktif hale getirerek kaliteli ve taze kahveye ulaşımı kolaylaştıracağız” diyor. Uluslararası yatırım ve danışmanlık firması Tarvenn'den 
2 milyon Türk lirası değerleme ile 
yatırım almayı başardı. 


4 Kartoon 30 
www.nihiliovision.com/ 


Kartoon3D 


Artırılmış gerçeklik (AR) temelli yabancı dil, matematik, okumaoyunlaştırarak sağlayan çocuk gelişim ve eğitim seti. Albaraka Garaj'ın Startup Hızlandırma Merkezi'de finale kalan 10 girişimden biri. 
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4 KOMPAS 
www.kompasapp.com 


Coğrafi mekansal tüketim alışkanlıklarını yapay zeka ve makine öğrenimi ile analiz ederek doğru hedef kitleye kişiselleşmiş reklam ve hizmet sunan yeni nesil şehir rehberi uygulaması. App Store ve Google Play'den indirilebilen KOMPAS, 

bildik turistlik alışkanlıkları yıkarak kullanıcılarına macera dolu bir tatil yaşatmayı hedefliyor. Ulaşmak istediği kitle de, gittiği yerde macera arayan ve farklı deneyimler yaşamak isteyenler. 


49 Kuan İntelligence 


Blockchain altyapısıyla işletmelerin bir günde maksimum güvenlikle uluslararası para transferlerini sağlayan bir ödeme platformu. 

Kuan Intellegence, StartersHub'ın 

35 Landing Pad programıyla Silikon 
Vadisi'ne götüreceği girişimlerden biri. Program dahilinde start-up'lar altı ay boyunca start-up ekosisteminin kalbinde çalışacak. 


4 Kobikit 
www.kobikit.com 


KOBİ'lerin tüm iş ekosistemini 

bulut tabanlı bir platformdan teknik bilgiye ihtiyaç duymadan yönetmeye olanak tanıyan bir SaaS çözümü. 
Kobikit, Albaraka Garaj'da düzenlenen hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu. 


4 4 Kompakt Mikro Kojerasyon 


www.mikkochp.com 


Elektrik üretirken oluşan atık 

ısıyı kullanarak ısınma ihtiyacını karşılayacak bir jeneratör kombi cihazı geliştiriyor. Kompakt 

Mikro Kojerasyon, 2017 İSO Koza Hızlandırma Programı'na katılacak. 


4 lazika 
www.lazika.com.tr 


Lazika'nın ortakları Yunus Emre Erçin ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu, Önder Saraloğlu ise avukat ve yazar. Ortak özellikleri çaya 


inanmaları. Lazika, nitelikli Türk çayı ve çay bazlı ürünler üretmek vetüm dünyaya pazarlamak için yola çıkmış bir girişim. 22 ay önce dünyaya gözlerini açtı. 8 çeşit siyah çay, 7 çeşit yeşil çay üretimi ve paketlemesi yapılıyor. Bunun dışında ambalaj farklılıkları ile birlikte 

35 çeşit çayları var. Mayıs çayı, 

yani ilk hasat çayı yapıyorlar. Yeşil çayların tamamı el ile toplanıyor, elile işleniyor. Tüm ambalajları sürdürülebilir prensiplere göre tasarlanıyor, bez ambalajları ise Rize'de ev kadınları tarafından dikiliyor. Önümüzdeki dönemde, ihracat ağırlıklarını artırmak istiyorlar. Bunun dışında paketli çayda yapmış oldukları inovasyonu demlemede yapmayı ve direkt satış noktaları açarak çay ve çay kültürünü yurtiçinde ve dışında tanıtmayı hedefliyorlar. Çay bazlı kozmetik ürünlerini yıl sonunda satışa sunmayı planlıyorlar. Şimdilik yatırım için bekleme aşamasındalar. Lazika ayrıca Hamdi Ulukaya Start-up Destek Programı dahilinde 11-12 Haziran tarihlerinde New York'a gitmeye hak kazanan start-up'lardan biri. 
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4 Leafinbox 
www.leafinbox.com Leafinbox'ın ardındaki fikir, küçük ve büyük işletmelere e-imzalı dokümanlarda yüzde yüz güvenlikli bir sistem oluşturmak. Çoğu işletmenin buluta tam anlamıyla güvenememesinden yola çıkan girişimciler şirketler için e-imza destekli elektronik belge yönetimi platformu Lleafinbox'ı geliştirmişler. 


4'/ LOKI 


LOK1T ile kullanıcılar, teknik bir kişiye ihtiyaç duymadan bulundukları yerdeki internet hizmetini basit bir arayüzle güvenli hale getirebiliyor, 

ağ trafiğini rahatça izleyebiliyor ve kişilere ayrı yetkiler tanımlayabiliyor. 
LOKTnin hedef müşterilerini kafe, restoran, ofis, ve paylaşımlı alanlar gibi KOBİ'ler ile kurumsal şirketlerin şubeleri oluşturuyor. İzmirli mühendisler Ahmet Polat ve Sercan Tarakçıoğlu tarafından kurulan girişim, internet üzerinden gelecek tehditlerin de önüne geçiyor. 


4 Lumos Laser 
www.lumoslaser.com 
Cam ve benzeri kırılgan malzemeleri mevcut işleme yöntemleri onlarca mikrometre hassasiyet ile sınırlı, ancak günümüzde giderek yaygınlaşan yüksek teknoloji camların ve cam benzeri diğer malzemelerin daha hassas işleme yöntemlerine ihtiyaç duyuluyor. Lumos Laser, tamamı kendi tasarımı ve üretimi olan femtosaniye lazerlerle camı ısıtmadan, çatlatmadan ve I mikrometre hassasiyette işleyebilen, işletme maliyeti sıfıra yakın cam üzerine lazer işleme makinesi geliştiriyor. 


4 MIPS 
www.evdespermtesti.com 


Biyomedikal Mühendisi Şule Başarslan ve Aybeniz Kaynar ile Danışman Doktor Oğuz Ekmekçioğlu ortaklığında ilerleyen MIPS (Microscopic Image Processing 


“GİRİŞİMCİLİĞİN EN ZOR TARAFI FİNANSMAN BULMAK” 


Sean Yu 
Paraşüt Kurucu Ortağı 


PARAŞÜT 2013 yılında kuruldu. 
Harvard Üniversitesi'ni bitirmemin ardından özel bir sermaye şirketinde uzun süre analist olarak çalıştım. Bu süreçte, yüzlerce firmanın finansal ve operasyonel analizini yaptım. Paraşüt, KOBİ'lerin hayatlarını kolaylaştırmak ve dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, internet ve 

mobil uygulama üzerinden hizmet veren, yenilikçi bir ön muhasebe programı. Artık kendimizi sadece online ön muhasebe programı olarak tanımlamamız yetmiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Paraşüt, bir işletme sahibinin hem finansal işlemlerini kolaylıkla yapabildiği 

hem de tüm iş süreçlerini rahatlıkla, her yerden yönetebildiği bir platform olma yolunda ilerliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kredi kartıyla online tahsilat, CRM, e-ticaret, banka ve üretim 


yam N 


yönetimi sistemi entegrasyonları, bu yolda ilerlediğimizin bir kanıtı. Bu hedefle yola çıkarak kendi içimizde yaptığımız özellik geliştirmelerinin yanı sıra farklı markalarla entegrasyon çalışmalarımıza da hızla devam edeceğiz. Yakın dönemde yurt dışına açılıp farklı pazarlardaki KOBİ'lere 

de hizmet vermeyi ve hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki işletme sahiplerini yalnızca işiyle ilgilenen mutlu patronlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Kurulduğumuz yıldan bugüne kadar, dört farklı yatırım şirketinden toplamda üç tur yatırım aldık. Yatırımla büyüyen bir şirket olarak girişimler için yatırımın önemi oldukça büyük diyebilirim. Çünkü girişimciliğin en zor taraflarından biri de ihtiyacınız olan finansmanı bulabilmek. 
Güzel bir iş fikriniz var ama işinizi kurmak için yeterli finansmanınız yoksa iş modeliniz ne kadar doğru olursa olsun çıktığınız yolda uzun süre ayakta kalabilmeniz oldukça zor. 
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System), yazılım tabanlı tıbbi 

cihaz üretimi yapan bir firma olup, laboratuvar çözümlerinin evde 

ve rahat yapılmasını sağlıyor. Ev Tipi Sperm Test Cihazı projesi ile erkeklerin sperm kalitelerini rahat ve konforlu bir şekilde yapmasına olanak veriyor. Akıllı telefonlarla birlikte çalışan bu cihaz sayesinde çocuk sahibi olmak isteyen ve tedavi alan erkekler tedavi takibini yapabilecekler. Ürün ruhsatlandırma aşamasında olup testleri yapılacak. 
Önümüzdeki dönemlerde ürün testleri tamamlanacak ve küresel pazarda satışa başlanacak. Firma Tübitak 1512 desteğinden yararlandı, melek yatırımcılarla görüşmeleri devam ediyor. MIPS's ayrıca Hamdi Ulukaya Sart-up Destek Programı'nda yer alan start-up'lardan. 


5 Momentum Ar-Ge 


WwWw.momentumarge.com.tr 


EIT InnoEnergy tarafından düzenlenen PowerÜp! Yarışması'nın Türkiye Finali'nde ikinci olan startup, 2014 yılında T.C. Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı'nın vermiş olduğu Teknogirişim Sermaye Desteği ile kuruldu. Momentum Ar-Ge, kavramsal tasarımı kendisine ait 


2 
WINNER 


r tp ” 
doerl ir Az 
Wervp: Lompetition 20 


yeni nesil bir rüzgar türbini geliştirdi. 
“Karayel” isimli bu ürün konvansiyel rüzgar türbinlerine göre 3 kat daha fazla çıkış gücüne sahip, yüksek verimli ve kütüphane sessizliğinde bir ürün. 20 yıldan daha uzun süreli bir tasarım ömür döngüsüne sahip bu ürün kullanıcının uzun yıllar enerji ihtiyacını karşılıyor. “Üzerinde bulunan sensör setleri ile sürekli veri toplayan ve merkeze gönderen bu ürün, loT teknolojilerini bünyesinde barındıran akıllı bir rüzgar türbini. 

3 kW'lık kurulu kapasitesi ile 
geleceğin enerji trendi dağıtık enerji sistemlerinin vazgeçilmez bir ürünü olacak” diyen kurucu ortak Rahmi Erdem Yıldız, şimdiye kadar KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon desteğini aldıklarını, TÜBİTAK 1507 desteği 

ile ürün geliştirmeye devam ettiklerini belirtiyor. 


5 Mealhox 
www.mealbox.xom.tr 


Meal Box, “kapıya yemek servisi” yaklaşımıyla 2014 yılında hizmet vermeye başladı. Mealbox.com.tr üzerinden İstanbul'un her yerine sipariş ulaştıran Meal Box, hazırlanan ev yemeklerini, özel termo kutularıyla 
taze ve sıcak bir şekilde sunuyor. 2018 


“PRİZE 


yılı başı itibarıyla 1 milyonun üzerinde siparişi müşterilerine ulaştıran ve 2 bin 
500 aboneye ulaşan Meal Box; yemek 
aboneliği, kurumsal catering, etkinlik catering ve diyet yemek aboneliğinden oluşan geniş bir ürün gamına sahip. 
FoodTech alanında öncü olan Meal 
Box, Hasan Aslanoba'dan aldığı 500 
bin dolarlık yeni yatırımla toplam yatırımını 5 milyon dolara yükseltti. 


5 Mall 10 
www.mallig.com 


Sadakat programları, perakende, e-ticaret uygulamaları ve bankalar için, özellikle GPS'in çekmediği AVM gibi alanlarda sadece mobil telefon kullanarak, kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarına ışık tutan konum tabanlı etkileşim ve analitik platformu. 


5 Macrostatic 


www.macrostatic.com 


Yazılım platformu, inşaat sektörü cephe mühendisliği alanında kaplama ve taşıyıcı elemanların mühendislik hesaplarını ileri analiz yöntemleri ile analiz edip raporluyor. Macrostatic İSO Koza Hızlandırma Programı'nda yeralan 13 girişimin içinde yer alıyor. 


Momentum Ar-Ge kurucusu Erdem Yıldız, PowerUp! Yarışması'nın Türkiye Finali'nde ikinci oldu. 
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5 4 Mobilya Takip 
www.mobilyatakip.com Mobilya üretimi veya satışı yapan her büyüklükte mobilya firmasının işini kolaylaştırmaya ve daha verimli hale getirmeye odaklı teknolojik çözümler geliştiriyor. Mobilya takip, mobilya 

üretim ve satış firmaları için bulut tabanlı yönetim yazılımı geliştiriyor. 


5 Nanomik 
www.nanomik-tech.com 


Daha güvenilir ve sağlıklı bir yaşam için gıda ve tarım ürünlerine yönelik yüzde 100 doğal koruyucular geliştiriliyor. Mikroenkapsülasyon ile güçlendirilmiş formülü ile doğal ve zararsız koruma sunan Nanomik, mikroorganizmaların ürettiği zararlı bileşenleri de engelleyerek gıda ve tarım ürünlerinin raf ömrünü arttırır, kalitesini koruyor. Nanomik, Big Bang'in bu yılki finallerinde İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü'nü 
(100 bin TL) kazandı. 


5 Nara 
WWw.nara.com.tr 


Nara, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanılabilmesini sağlayan eğitim teknolojileri platformudur. 
Nara ile sanal gerçeklik teknolojileri sınıf içinde üç boyutlu, etkileşimli ve öğretmen rehberlikli (tablet kontrollü) kullanılabilmektedir. 


DI MO Research & Development 


www.mdarge.com 


MD Research & Development, 

başta radyoterapi olmak üzere, 

tıbbi kalite kontrol ekipmanları geliştirmeyi hedefleyen bir girişim. 
Kanser hastalarının büyük bir 

bölümü tedavilerinin bir aşamasında radyoterapi görüyorlar ve radyoterapi için kullanılan medikal lineer hızlandırıcı (LİNAK) cihazlarının kalite kontrolleri, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Geliştirilen User Free Control (UFO) cihazı ile LİNAK cihazlarının hem mekanik hem de dozimetrik kalite kontrolleri hızlı, doğru, hassas ve kullanıcıdan bağımsız yapılabiliyor. 


Optiyol'un kurucu ortakları Dr. Ozan Gölbaşı ve Dr. Tuba Gölbaşı 


ği Üctovan 

WWWw.octovan.com 
Taşınmak isteyenlerin Uber'i olarak tanımlanan Octovan ile 30 dakika içinde nakliyecileri kapınızın önünde görebiliyorsunuz. Nakliyecileri yük taşıma hizmeti arayanlarla buluşturan Octovan bir mobil pazar yeri. Uygulama ayrıca sigortalı olduğu için güvenli ve kredi kartı ile ödeme yapmayı da olanak sağlıyor. 
Octivan, TEB Özel Melek Yatırım Platformu'nun desteğiyle düzenlenen The Pitcher 2018'de Arıkovanı Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. 
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Optiyol tedarik zincirinin 

stratejik, taktiksel ve operasyonel kademelerinde yaşanan sorunları matematiksel iyileştirme modelleri ve algoritmaları ile çözen bir yazılım. 
Optiyol'un Kurucu Ortakları Dr. 
Ozan Gözbaşı ve Dr. Tuba Gözbaşı. 
İki girişimci, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans eğitiminin ardından Amerika'ya giderek Georgia Tech'te aynı alanda yüksek lisans ve doktoralarını tamamladılar. Kurucu Ortaklardan Tuba Gözbaşı, Optiyol'u şöyle 


anlatıyor: “İlk olarak tedarik zinciri alanında karar destek teknolojileri geliştirmek üzere daha geniş kapsamlı hedefi olan bir şirket olarak başladık. 
Zaman içinde müşteri görüşmelerimiz ve piyasadaki ihtiyaçlar konusunda tecrübemiz arttıkça zincirin son halkası olan şehir içi mikro dağıtım kısmına odaklanmaya karar verdik. 
Operasyonun müşteriye temas eden ve en maliyetli kısmı olan bu alanda optimizasyon tabanlı bir çözüm geliştiriyoruz.” Optiyol, planlama sürecini hem otomatize hem de optimize ederek ortalama yüzde 15-25 oranında yakıt tasarrufu, yüzde 5-10 oranında da filo büyüklüğünde tasarruf sağlıyor. Ekstra yatırım gerektirmeden aynı kaynaklarla daha çok noktaya, zamanında ve daha 

sık gidilebilmesine imkan vererek 

de firmaların satışlarının artmasına katkıda bulunuyor. 


6 Örthero 
www.orthero.com.tr 


Metal diş tellerine alternatif en yeni ortodontik tedavi yöntemi olan Orthero ile diş hekimleri hastaları için özel üretilen sıralı plaklar ile tedavi yapabiliyor. Orthero plakları hastalar tarafından kolaylıkla takılıp çıkarılabilen ürün. Düzenli olarak 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hekim kontrolünde kullanıldığında dişleri tedavi planına uygun olarak ideal konumuna getirerek tedavi ediyor. Orthero plakları dişlerin olması gereken ideal pozisyona getirecek en yeni ortodontik çözüm olma özeliğini taşıyor. Artık metal diş telleri olmadan, dışarıdan fark edilmesi güç olan bu şeffaf ve akıllı plaklar ile tedavi sağlanabiliyor. 
Orthero Dr uygulamasını telefon ve tablete yükleyenler işlemleri mobil cihazlarından rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. 


6 Üsevio.com 

WWW.OSsevio.com 
Çiçek Sepeti'nin eski Genel Müdürü Cem Kara tarafından hayata geçirilen online çiçek siparişi sitesi Osevio. 
com, sektöre canlılık getirecek ve biraz da olsun kullanıcıların tercih 


alanını genişletecek. Şimdilik sadece İstanbul'da hizmet veren uygulama 


Poltio CEO'su 
Ahmet Tosun 


kısa süre içinde diğer büyük illerde de faaliyet göstermeyi hedefliyor. Çiçek aranjmanları için çiçek fiyatlarını listeleyebilir, hızlı bir şekilde hediye çiçek gönderebilirsiniz. 


6 Omnibus 
www.omnibus.space 


Sahip olduğu dağıtık sistem ile işletmelerin mevcut donanımlarını kullanarak aynı anda birden fazla farklı işlemi yapabilmeye, kaynak yönetimine ve farklı mimari/işletim sistemine sahip cihazların bir arada aynı iş için veri işlemesine imkan sağlayan bir yazılım platformu. 


6 3 Parkkolay 
www.parkkolay.com 
Parkkolay harita üzerinde otoparkları 


görmenizi, otoparklara rezervasyon yaparak yerinizi önceden ayırmanızı 


ve otopark ücretinizi kredi kartınızla ödemenizi sağlayan bir mobil uygulama. Uygulama kullanıcılarına kendi bölgelerinde anlaşmalı Parkkolay otoparklarında yüzde 70'e kadar indirimli fiyat tarifelerinden rezervasyon yapma fırsatı sunuyor. 


6 Pacer 
www.pacer.io 


Pacer'ı kurumsal öğrenmeyi günlük bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefleyen ve bunu da sosyal öğrenmenin ve oyunlaştırmanın gücünden yararlanarak başaran bir kurumsal öğrenme uygulaması. 
Pacer'ın ilk müşterisi Şok Marketler zinciri. Ardından Arkas Holding, Bizim Toptan ve Workup by İşBankası ile Pacer büyümeye devam ediyor. Şu anda 6 farklı şirketin, 3Obin çalışanına ulaşıyorlar. 
Yılsonunda 50 bin rakamını aşacaklarını öngörüyorlar. Eğitim Yönetim Sistemi olan girişim, Mediamarkt Türkiye'de ilk üçe girmeyi başardı. 


6 5 Pariyer 
www.pariyer.com 


2017 yılının ikinci yarısında 
Meryem Bozkurt Sıtkı tarafından kuruldu. Pariyer.com, yarı zamanlı veya dönemsel iş arayan kişilerle işverenleri buluşturan online bir hizmet pazaryeridir. Saat karşılığı çalışabilecek öğrenci, emekli, ev hanımı, yeni mezunlar, engelli vatandaşlar ve işi olduğu halde ek iş yapıp para kazanmak isteyen herkesi, hizmet alma ihtiyacı duyan işverenlerle buluşturuyor. İTÜ Çekirdek tarafından desteklenen girişim, 8 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Aralarında bir de görme engellinin bulunduğu ekip üyeleri, engelli istihdamını teşvik etmek üzere de bir proje geliştiriyor. 


6 Pubinno 
www.pubinno.com 


Sonunda biralar da akıllındı. Akıllı bira muslukları ile geçtiğimiz yıllarda Fırat İşbecer ve daha birçok 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yatırımcıdan yatırım almaya başaran Pubinno'nun muslukları şu anda Amerika, İsrail, Almanya, Hollanda, Hindistan, İtalya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkede 200'den fazla barda kullanılıyor. Akıllı musluklar sayesinde standardizasyon yakalıyor 
ve fıçı başına yaklaşık yüzde 20 
tasarrufa gidiliyor. 


6 Publicfast 
www.publicfast.com Geliştirdikleri benzersiz algoritmalarla, markaları kampanyalarına özel en iyi geri dönüş alabilecekleri doğru blogger'lar ile buluşturan pazarlama ve reklam platformu. Markaları ve influencer'ları bir araya getiren Publicfast, sosyal medyada belirli bir üne sahip olan profilleri markalarla çalıştırıyor. Böylece uygun marka ile uygun influencer bellirli bir ücret karşılığında buluşmuş oluyor. 


6 Poltio 
www.poltio.com 


Poltio, güncel haberler, siyaset, sağlık, moda, spor, müzik, yaşam gibi çok farklı konularda kullanıcılara “toplumun nabzını” tutma yeteneği veren bir platform kurma hayali ile ortaya çıktı. Poltio.com'da anket yapma yeteneğini son kullanıcıya vermek ve etkileşim oranı yüksek yeni bir mecra oluşturmak hedeflenmiş. Poltio CEO'su Ahmet Tosun, şöyle anlatıyor: “Poltio.com'u ziyaret eden bir kullanıcı çok hızlı bir şekilde güncel konular ve toplumun düşünceleri ile ilgili fikir sahibi olabiliyor. Herhangi bir ankete oy vererek katılan her kullanıcı anında sonuçları da görebiliyor. Dolayısıyla çok basit bir değer önerimiz var: Fikrini paylaş, fikir sahibi ol. Sadece güncel konular olmak zorunda da değil. Her ay 10 milyonun üstünde 

oy kullanılıyor, şimdiye kadar 
kullanıcılarımız tarafından 200 
binin üzerinde anket oluşturuldu. 
Dolayısı aslında her konuda mevcut anketlere katılarak ya da kendi anketinizi oluşturarak toplumun nabzını tutabileceğiniz bir platform.” 
Poltio, Teliasonera Eurasia eski CFO'su Tolga Köktürk ve Karakaya Group'tan 


“GENÇ GİRİŞİMCİLERİN EN SIK YAPTIĞI HATA ILK YATIRIMCIYLA ANLAŞMAK” 


Sina Afra 
Evtiko CEO'su ve Kurucusu - Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 


SON dönemde kısa sürede yüksek kullanıcı sayılarına erişen uygulamalar öne çıkıyor. İyzico, Odeal, Kolay IK, Armut, dügün.com ve Flank'i bu başarılı start-uplar arasında sayabiliriz. 
Hepsinin ortak noktası ise doğru bir ihtiyaç analizi yaparak yeni alanlara başarıyla girmeleri. Start-up'lar yepyeni bir alan açıyorlarsa yabancı yatırımcıların dikkati çekebiliyorlar. 
Bu noktada yatırımcının ekibin uygulama aşamasında da başarılı olabileceğine inanması gerekiyor. 
Girişimcinin fikrine bağlılığı benim için başarılı olabilmelerinin en önemli şartı. Bir girişimle ilgili en önemli kriterler iş fikri, ekip ve gelir modelidir. 
Pazarın ihtiyaçlarına karşılık veren 

bir işfikri ve bu fikre inanan bir ekip ilgimi çekecektir. Bunun dışında bir diğer önemli faktör geliştirilmeye 

açık, yenilikçi bir teknoloji kullanımı. 
Geçmişte başarılı olan fikirleri aynı teknolojilerle tekrar etmek artık 


başarılı olmak için yeterli olmuyor. 
Genç girişimcilerin en sık yaptığı 

hata ilk yatırımcıyla anlaşmak 

oluyor. Yatırımcınızı iyi seçmeniz uzun vadeli başarınız için çok 

önemli. Yatırımcınızı kovamazsınız, ortaklarınızla bile ayrılmak çok daha kolaydır. İmzaladığınız hukuksal anlaşmalar çerçevesinde, yatırımcılar korunaklı bir konumdadır ki böylesi doğru olan zaten. Onun için yatırımcı seçerken bu sürece zaman ayırıp, 

iyi seçmek gerekiyor. Türkiye'de girişimcilik kültürünün benimsenmesi için daha aşılması gereken uzun 

bir yol var. Gençlerin girişimcilik dünyasına erkenden atılmalarını sağlamak amacıyla 2014 yılının 

Nisan ayında Türkiye'nin önde gelen girişimcileriyle birlikte Girişimcilik Vakfı'nı hayata geçirdik. Girişimcilik kültürünü geliştirmek için 17-24 yaşları arasındaki gençlerle birlikte çalışan vakfımızla; girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı, üniversite gençlerine ilham vermeyi ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamayı hedefliyoruz. 
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melek yatırım aldı. Sonrasında StartersHub'ın liderlik ettiği yeni yatırım turunda MV Holding CEO ve StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Onur Topaç, Avrupa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Balcı, Avrupa Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Balcı, Misli.com Genel Müdürü Barış Tekin ve Girişim Türk'ten toplam 1 Milyon TLlik yatırım aldı. 


6 o Physhome 
www.physhome.com 
Fizik tedavi rahatsızlıklarında, tedaviyi hastanın günlük hayatına adapte olarak düzenleyen ve doktor kontrolünde gerçekleştiren giyilebilir bir mobil sağlık çözümü getiriyor. 
Fizik tedavi amaçlı sensörlü ortopedik pedler ve mobil uygulama geliştiren Physhome, Tüsiad'ın düzenlediği Bu Gençlikte İş Var Yarışması'nda birinci olarak 75 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. 


7 0) Porıma-30 Filament 


3D yazıcıların sarf malzemesi olan filamentelerin nano teknoloji ile antibakteriyel ve üstün performanslı olarak üretilmesini sağlıyor. 


Tİ Propars 

www.propars.net 

Propars, ticaretle uğraşan KOBİ'lerin süreçlerini dijitalleştiren ticari operasyon yönetim platformudur. 
KOBİ'ler, Propars ile ürünlerini internet üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki pazar yerlerinde listeleyip satışa sunabilir, gerçek zamanlı stok yönetimi yapabilir, ön muhasebe ve e-fatura süreçlerini yönetebilirler. 


fi 2 Oumpara WWww.gumpara.com 

TEB Özel Melek Yatırım 

Platformu'nun desteğiyle düzenlenen 


The Pitcher 2018'de birinci olan Oumpara'yı telefonunuza yükleyerek, 


Reengen kurucusu Şahin Çağlayan 


yaptığınız alışveriş fişinin fotoğrafını gönderdiğinizde anında ödül kazanıyorsunuz. Oumpara'da her zamanki alışveriş fişleri her ay kampanyalı noktalar, ürünler veya ürün gruplarından kullanıcılara anında sürpriz hediyeler ve Oumpara Puan kazandırıyor. Uygulamayı kullananlar biriktirdikleri Oumpara Puan'ları çeşitli ödüllere ve alışveriş çeklerine dönüştürebilir veya biriktirip banka hesabına aktarabilir. 


/ Ouanto Co WwWw.guant-co.com 


Yenilenebilir enerji santralleri için optimizasyon ve makina öğrenmesi tekniklerini kullanarak ileri düzey analitik çözümler sunan web tabanlı bir karar destek platformu. 


Z 4 Reengen www.reengen.com 


Reengen 2012 yılının sonunda, 


enerji sektöründeki dijitalleşme açığının fark edilmesiyle bir fikir olarak doğdu. Üç kurucu ortak 

işe ilk olarak yenilenebilir enerji projelendirmeleriyle başladı. 
Sonrasında ticari binalar ve sanayi tesislerinden enerji yönetimi hizmeti vermek için çalıştılar. 2014 yılında Silikon Vadisi'nde edindikleri vizyon ve tecrübeyle Türkiye'de bunu dijital boyuta taşıdılar ve ortaya Enerji IoT Platformu çıktı. 
Reengen'i Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurdu, TÜBİTAK desteği ile de ürün ticarileştirildi. 

İlk uygulama Özyeğin Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşti. Reengen CEO'su Şahin Çağlayan startup'larının amacını şöyle anlatıyor: “Enerji IoT Platformu ile binalarda bulunan enerji üretimine, tüketimine dair sistemlerden ve otomasyon sistemlerinden aldığımız enerji parametrelerini, UPS/jeneratör verilerini, HVAC sistemlerinin çalışma durumlarını, reaktif enerji, sıcaklık, nem, kişi sayısı gibi kritik verileri anlamlı hale getirip, web ve 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mobil geri bildirim mekanizmasıyla aksiyona dönüştürülebilir bilgi şeklinde sunuyoruz. Ticari bina 

ve sanayi tesislerinin enerji yönetimini çok daha etkin şekilde yapmasını sağlıyoruz. Enerji loT Platformu ile Türkiye ve Globalde dijital enerji yöneticiliği hizmetini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.” 
Reengen, EIT InnoEnergy tarafından düzenlenen enerji ve temiz teknoloji konulu PowerUÜp! Yarışması'nın Türkiye Finali'nde birinciliği elde 

etti. Reengen ayrıca, 2017 yılında Bill Gates ve IFC'nin de yatırımcısı olduğu Amerika menşeli bir etki yatırım fonu olan Capria Ventures'ın Türkiye ortağı idacapital'den finansal yatırım aldı. 


7 Rimuut 
WWww.rimuut.com 


Rimuut, freelance çalışanların piyasa uyumluluğunu artırarak, kurumlarla daha kolay çalışmasını sağlar. Rimuut aracılığıyla freelance çalışanlar, ödeme belgeleme ve sözleşme desteği ile profesyonel bir şirket gibi faaliyet gösterebilir. Fatura Servisi, freelance çalışan bireylerin kurumsal müşterilerini kolayca faturalandırmalarını sağlarken, kurumların da esnek işgücüyle faturalı ve güvenli çalışmasını sağlar. 


10 Smopin 
www.smopin.com 


Benzer ilgi alanları ve konular hakkında konuşmak isteyen kullanıcıları buluşturan mobil uygulama Smopin, Google Play ve App Store'dan indirilebiliyor. Uygulama sayesinde ilgi alanı sizinle örtüşen diğer kullanıcılarla tanışma fırsatı yakılıyorsunuz. Smopin, olduğu Workup girişimcilik programının ikinci dönem mezunlarından. 


fi Smartmimic 


www.smartmimic.com 


Günlük hayatta kullandığımız çanta, kapı, bisiklet gibi çeşitli nesnelere yerleştirilen minik cihazlarla ve akıllı telefon uygulamasıyla 50'den fazla kullanım alanı bulunan uyarı ve 


güvenlik sistemi olan Smart Mimic, Mekatronik Mühendisi Noyan Berker ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serdar Serttop tarafından kuruldu. 
Hedeflerinin ürünlerini bir platform gibi müşterilere sunabilmek olduğunu söylen Noyan Berker: “Türkiye'de sigorta tarafında bulduğumuz modeli, Amerika'daki sigorta firmalarına sunarak ilk satışımızı kapatacağız. 
Kamp ve bisiklet tarafında daha önce görüştüğümüz mağazalara ürünün son halini gösterip Amerika'daki mağazalara girmeyi amaçlıyoruz. 
Ayrıca global vizyona sahip erken aşama teknoloji girişimlerine hızla büyüyen başarılı bir şirket olma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm desteği sunan StartersHub'ın 3S Landing Pad programına seçilerek globalleşme hedeflerimize doğru daha hızlı yol alacağımıza inanıyoruz” diyor. 


/ Sensfix 

Www.sensfix.com Belediyelerin ve kurumsal şirketlerin demirbaşlarının arızalarını nesnelerin 


Smart Data Logger, 
Start-up Turkey 

Challenge 2018'de finale kaldı. 


interneti ve yapay zeka teknolojileriyle önceden tespit eden konum tabanlı tamir ve bakım hizmeti sunan bulut tabanlı bir blockchain platformu. Sensfix şuanda 3 ülkede, 50'den fazla şehirde kullanıyor. Bozulan sokak lambalarını, şehirde arızalanmış herhangi bir altyapısal yapıyı belediyelere bildiriyor ve anında düzeltilmesini sağlıyor. 


/ 9 omart Data Logger 


Smart Data Logger gerçek zamanlı görünürlük ve uçtan-uca tüm tedarik zinciri işlemleri üzerinden sıcaklığa duyarlı sevkiyatların faaliyeti için nesnelerin interneti temelli çözüm sunuyor. Cihaz, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında sıcaklığın sınıra yaklaştığı anda sahadaki yetkili kişileri uyararak gerçek zamanlı tedbir alınmasını sağlıyor. Böylece tedarik zincirindeki hisse sahiplerini büyük kayıplara karşı koruyor. Smart Data Logger, Startup Turkey Challenge 2018'de finale kalan 37 girişim arasından kazanan oldu. 
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8 () StartupMarket.co 
www.startupmarket.co 
Serkan Bağçe, Ahmet Giray Ölmez ve Mehmet Çelikkol tarafından kurulan ve girişimcilerin her aşamadaki startup'larını tanıtabileceği bir platform olan StartupMarket.co'da girişimciler; 


mentörler ve yatırımcılarla bir araya gelip start-up'lar fikirlerini geliştirebilir. 


8 İ Solar çatı 
www.solarcati.com 
Ev çatıların solar (güneş) enerjisi panelleri kurarak elektrik faturasından tasarruf etmeyi sağlamak için kurulmuş Solar Çatı'nın hedef kitlesi genellikle büyük şehirlerde yaşayan kişiler. 
Temiz bir enerjiye geçmek ve bunu yaparken, elektrik kesintilerinden etkilenmeden çok daha az fatura ödemek isteyenler için düşünülmüş girişimin öncelikli hedefi 2021'de 
50 bin çatıya ulaşmak. Solar çatı, 
kurulum sırasında kullanıcılarını bürokratik işlemlerden kurtararak, her şeyi internet üzerinden gerçekleştiriyor. 


8 9) Starter 


Pastörize süt ürünlerinin peynire dönüşmesi için gerekli olan mikroorganizmaların yerli mikrofloradan toplanarak en iyi peynir üretimi yapılabilecek kültürler suşları ve kombinasyonlarının üretilmesini sağlıyor. 


8 Tunefork 

www.tunefork.co.il 
Telefon görüşmeleri, müzik, video gibi sesli içeriklerde kişiye özel dinleme deneyimi sunan TuneFork TEB Özel Melek Yatırım Platformu'nun desteğiyle düzenlenen The Pitcher 2018'de ikincilik ödülüne layık görüldü. 
Uygulama kişilerin telefonlarında en iyi ses kalitesiyle en iyi müzikleri dinlemesine olanak sağlıyor. 


8 Tarlamvar.com 


www.tarlamvar.com 


Tarlamvar kullanıcıları, tarım platformu üzerinden gelişimini takip edebildikleri bir ağaç alarak, kırsal istihdamı destekliyor ve ağaçlarıyla ilgilenen köylülere gelir imkanı sağlıyor. Uygulama tarımsal sürdürülebilirliği devam ettirerek, kırsal istihdama katkıda bulunuyor, bu süreçleri dijitalleştirerek şehirli insanları tarıma ortak etmeyi amaçlıyor. Tarlamvar şu ana kadar, 
35 ailenin gelirinin artmasına, 685 
dekar arazinin kullanılmasına, 

27 bin 643 karbondioksit emilimi 
gerçekleşmesine öncülük etti. 


8 Trawell 
www.trawelldata.com 


Trawell, turistlere kendi telefonlarını kullanarak, herhangi bir SIM kart veya başka bir değişiklik yapmalarına gerek kalmadan, bulundukları ülkenin telekom operatörleri üzerinden data bağlantısı sağlayan 


bir teknoloji şirketi. Turistler ses hizmetlerini kendi orijinal numaraları üzerinden almaya devam ederken, data hizmetini bulundukları ülke operatörü üzerinden temin edebiliyor. 


a 


Yeni nesil mobil destek platformu Tuşla, dilediğiniz markaya ulaşmanın en kısa ve rahat yoludur. Akıllı telefonunuza yükleyerek sosyal medya entegrasyonu, beni ara özelliği, yazılı destek talebi ve 

güncel kampanya bildirimleri gibi gelişmiş özelliklerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. 


SY Telegrapher Labs 


Telegrapher Labs, içinde bulunduğu ortamın akustik yapısına göre olabilecek en doğru ve doğal sesi veren hoparlörler üretiyor. İçlerinde bulunan bir mikroişlemciyle, bulundukları ortamın akustik yapısını algılayan bu hoparlörler, odanın duvarlarından ve objelerden yansıyan seslerin müziği bozmasını engelleyerek, sadece en doğal sesin kullanıcı tarafından duyulmasını sağlıyor. Bu sayede üretilen ses, ortamdan bağımsız şekilde doğru ve doğal oluyor. Hem profesyonel müzik sektörüne, hem de ev kullanıcılarına yönelik iki farklı ürün grubu olan Telegrapher Labs, şimdiden yurt dışındaki önemli müzik stüdyolarına satış yaparak “Dünyanın En Doğal Ses Veren Hoparlörleri” olma iddiasının arkasında duruyor. 


8 8 Techsign 
www.techsign.com.tr 
PC, Tablet veya mobil telefonlardan biyometrik veya dijital imzalama sağlayan ve imzaların doğruluğunu tespit eden yapay zeka algoritmaları ile geliştirilmiş yazılım çözümü. 
2016 yılında özellikle biyometrik 
dijitalleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kuruldu. Techsign'ın ana amacı her türlü firmanın iç ve dış müşteri ve sağlayıcıları ile olan kağıt 


2018 Haziran Turkishtime 


süreçlerini ortadan kaldırarak, dijital ortama en güvenli ve en iyi çözüm olan biyometrik imza ile sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak. 


89 TrakT& 


Elektrikli arabaları beklerken, 

ağır hizmete yönelik aküler uzun zamandır hayatımızda. Şarjlı iş makineleri sanayi sektörünün lokomotifi oldu. İçten yanmalı motora sahip iş makinelerinin yerine geçen bu cihazlar aynı işi çok daha az işletme maliyetiyle karşılıyor. Bu cihazların en kritik parçası aküleri. İTÜ Çekirdek'te geliştirilen TrakTS sistemi ile aküden 
7124 bilgi toplanıyor. Problemler arıza 
boyutuna ulaşmadan kullanıcılar uyarılıyor. Buna ek olarak aküye yüksek frekanslı elektronik sinyaller uygulayarak akünün kimyasal yapısındaki bozulma yavaşlatıyor. 
Sektörde oyunun kurallarını değiştiren bu teknolojiye akü 

fiyatının yüzde 3'ü bir maliyetle erişebileceksiniz. 


O () Udentify 

www.udentify.co 
Yüz tanıma ve takip teknolojilerini kullanarak pazar araştırmalarında çok daha iyi çözümler elde edilmesini sağlayan bir BI çözümü olan start-up MediaMarkt Start-up Challenge'da ilk üç arasında yer alıyor. Serdar Uçar ve Barış Aydın ilk yatırım aldı. 
Yakın zamanda ülkenin büyük ağlarından birinden daha yatırım alacaklarının altını çiziyorlar. 


g ulouder 

www.ulouder.com 
Lokal medya konsepti ile global pazarlama yapılan platformların aksine lokal tecrübe alanı oluşturuyor. 
uLouder, takip sistemi gerekmeden çevrenizdeki kişilere sesinizi duyurabilmenizi, ortak bir iletişim ağı kurmanızı ve yerel gerçekliklerin bulunduğu mahalle kültürünü yeniden dijital ortamda yaşamanızı sağlıyor. Uygulama App Store ve Google Play'den indirilebilir. 


“EKİBİNDE EN AZ BİR KADIN OLAN GİRİŞİMLER DAHA BAŞARILI” 


Dr. Soner Canko Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü 


BKM olarak, Türkiye'nin dijital girişimlerini / start-up'ları yakından takip ediyor ve onların daha da başarılı olması için elimizden geldiğince destek oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de dijital girişimlerin seslerini daha 

fazla duyurabilmek için “Startup Dostu” isimli bir platform ku rduk. 
“Startup Dostu”; güncel haberler üreterek, kâr amacı gütmeden 

çalışan Türkiye'nin girişimci dostu iletişim platformu olarak tüm paydaşları girişimcilik ekosistemine destek vermeye davet ediyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk girişimcilik ve yatırım analiz platformu startups.watch ile yatırımcılar, iş geliştirme uzmanları, 


girişimler ve girişimcilik ekosisteminin birçok paydaşını bilgi ve veri odaklı 

bir platformda buluşturulmasını destekliyoruz. İyi bir ekip kurarak harekete geçmeniz, başarılı olma ihtimalinizi artıracaktır. Ayrıca ekibinizde mutlaka en az bir kadının yer alması çok önemli. Yapılan bir diğer araştırma, ekibinde en az bir kadının bulunduğu girişimlerin çok daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor. 

Yeni insanlara ulaşmak, fikrinizi geliştirerek bir adım öteye taşımanızı sağlar. Bu sebeple sizi yeni insanlarla buluşturacak etkinliklere, yarışmalara ve konferanslara katılın. Fikrinizi hayata geçirirken pek çok sorunla karşılaşacaksınız. Bu sorunlardan en büyüğü sınırlı bütçe ve kaynaklar. Bunu akıldan çıkarmadan ilk etapta küçük hedeflerle harekete geçilmelisiniz. 
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303 Teknoloji 


www.3d3teknoloji.com 


Kurucu ortaklar Tolga ve Berk Giray kardeşler, ODTÜ mühendislik mezunu. 3D3 Teknoloji; Eğitim 

4.0 konseptine yönelik 3 boyutlu yazıcı başta olmak üzere çeşitli teknoloji çözümleri üreten ve faaliyetlerini ODTÜ Teknokent'te yürütmekte olan bir teknoloji şirketi. 
Her öğrencinin en ileri ve çağdaş teknolojilere sahip olanaklarla eğitim alabilmesi gerektiğine inanan ikili bu kapsamda STEM eğitim sistemi ve MAKER Atölyeleri için 

3 boyutlu yazıcılar ve robotikler 
tasarlıyor. Firmamın aynı zamanda öğretmen ve öğrencilere yönelik 

3D Tasarım, 3D Yazıcı, Robotik ve Kodlama ile ilgili sertifikalı STEM eğitimleri bulunuyor. Eğitim 4.0 
konseptli teknoloji ürünleri, son dönemlerde çeşitli prestijli ödüllere layık görüldü ve halihazırda Türkiye'nin pek çok yerinde kullanılıyor. Önümüzdeki dönem itibariyle artık tüm şehirlerde olmak istiyorlar. En önemli hedefleri ise sürdürülebilir bir yurtdışı satış kanalı oluşturabilmek, yurtdışında yeni bir ofis açmak 

ise değerlendirdikleri seçenekler arasında bulunuyor. 3D3 Teknoloji, Hamdi Ulukaya Start-up Destek Programı'na kabul edilen ve 11-12 Haziran'da New York'a gitmeye hak kazanan start-up'lardan biri. 


Vola 


Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) tabanlı konumsal veritabanı ve bireylerle diğer etmenleri etkileşimde tutmayı amaçlayan yapay zeka ürünü altyapısıyla toplu ulaşım ekosistemi kurmaya yönelik kurulmuş, lokasyon ve komünite bazlı bir mobil paylaşım platformu. Vola'nın amacı toplu ulaşım araçlarını bir mekân olarak insanlara sunmak ve o mekânları en layığıyla yaşatmak, yaşanmışlıkları zaman ve mekânı esas alarak insanlarla paylaşmak. Trafiğin nabzını tutup, şehrin dinamiklerini iyianaliz ederek ülke menfaatleri doğrultusunda gerekli mercilerle irtibatı sağlamak. 


500 İstanbul'dan 

yatırım alarak kurulan Vivoo'nun CEO'su Gözde Büyükacaroğlu. 


Verismart 


www.verismart.co 


Sosyal medya ve finansal verileri yapay zekaile analiz ederek “Müşterini Tanı” (KYC) süreçlerini otomatize eden Blockchain tabanlı özgün dijital kimlik tanımlama platformu. Sisteme online imzanızı ve fotoğrafınızı bıraktıktan sonra istenilen bilgiler giriliyor. Kullanıcı bilgileri maksimum güvenlikle saklanıyor ve ödemelerinizi veya finansal işlerinizi bilgisayar başında halletmenizi sağlıyor. 


Vexrob 


www.vexrob.com 


Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçen kişilere, 


uzmanları (doktor-fizyoterapistler) tarafından kişiye özel egzersiz programı oluşturulmasına olanak sağlayan sağlık çözümüdür. Vexrob ile kişilere egzersiz yapmaları gereken zamanlarda hatırlatma gönderilir; kişiler mobil uygulama üzerinden kendilerine özel egzersizleri video egzersizler yardımı ile uygulayabilir; uzmanlar ise hasta takibi ve 

tedavi değerlendirme süreçlerini yönetebilirler. 


Vivoo 


WWW.VİVOO.İO 


Vivoo, 10 parametreli idrar şeritleri üzerine idrarınızı yaptıktan sonra, uygulama üzerinden fotoğrafını çekerek bu parametrelere göre sizlere tavsiyelerde bulunan, kişisel bir wellness asistanı. Ne kadar su içtiğinizi; 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vücudunuzda bir enfeksiyon 

olup olmadığını, karaciğer ve böbreklerinizin genel durumunu; alkali mi yoksa asidik mi beslendiğinizi, idrarınızda glikoz, protein, keton gibi maddelerin ne kadar bulunduğunu görmenizi sağlıyor. Gözde Büyükacaroğlu, “Parametrelerin birbirleriyle olan ilişkileri sayesinde de çok farklı anlamlara gelen geniş bir yelpaze içerisinden kişinin genel durumunu anlayabiliyoruz. Bunlara bağlı olarak beslenme alışkanlıklarıyla ilgili tavsiyeler vererek kişinin daha sağlıklı olmasını hedefliyoruz. Günümüzdeki uygulamaların çoğu kişiye heran 

ne yediklerini sistemlerine giriş yapmasını isteyen ve bunları temel alarak kişiye özel olmayan tavsiyeler sunan sistemlerden oluşuyor. Detay vermek gerekirse, bu uygulamalarla sabah tost yediğinizden akşam tükettiğiniz brokolinin kaç gram olduğuna kadar sisteme girip ne 

kadar su içtiğinizi sürekli yazmanız gerekirken ancak karşılığında 

“günde 3litre su içmelisin” şeklinde genele hitap eden tavsiyelerle karşılaşıyorsunuz. Çoğumuzun düzenli olarak her gün bir uygulamaya girip yediğimiz içtiğimiz her şeyi bir veri tabanına ekleyerek kaydetme alışkanlığımız yok. Wellness dediğimiz olgu, tamamen kişisel olması gerekirken genele hitap eden tavsiyeler ile amacını kaybediyor. Bu yüzden bu tarz uygulamalar, genellikle “sadakat” problemi ile karşılaşmakta. 
Yapılan bir araştırmaya göre, wellness/ mobil sağlık uygulaması indiren insanların yüzde 80'i, ilk iki hafta içerisinde uygulamayı telefonlarından kaldırıyorlar. Vivoo, kullanıcısından bu tarz girişler yapmasını beklemiyor” diyor. Vivoo, 500 İstanbul'dan yatırım alarak kuruldu. 


g WeBeYou 

www.webeyou.com 
WeBeYou ile dünyanın herhangi bir yerinden fotoğraf temin edebilir, uzaktaki bir yere gitmenize gerek kalmadan sorular sorup cevaplarını alabilirsiniz. WeBeYou size gösterilmek isteneni değil gerçeği göstererek, ticari ve bireysel pazara yeni bir soluk kazandırıyor. 


O Wishoo www.wisboo.com 


Şirketlerin, eğitim kurumlarının 

ve bağımsız uzmanların kolayca kendi online okullarını ve kurslarını açmalarını ve bu kursların tanıtılarak satış yapılmalarını sağlayan platform. 


9 g Yalçın Enerji 
www.yalcinenerji.com 
Ahmet Fuat Yalçın tarafından geliştirilen start-up, dünyanın ilk ve tek gerçek perde görünümündeki güneş panelini, “Güneş Perdesi”ni üretiliyor. HUG'18 Startup Destek Programı'na kabul edilen Yalçın, Yıldız Teknik Makina Mühendisliği bölümü mezunu. İstanbul Teknik Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını elektrik üreten perde tasarımı ve optimizasyonu üzerine yayınladığı tez iletamamladı. Şu anda Yıldız Teknik Makine Fakültesi'nde fotovoltaik panellerin soğutulması üzerine doktora çalışmasına devam ediyor. 
Yalçın start-up'ı şöyle anlatıyor: “Biz konut, ticari ve kamu binalarının pencerelerinde, üzerindeki güneş panelleri ile elektrik üreten, bu elektriği üzerinde depolayan perde, dünyanın ilk ve tek gerçek perde görünümündeki güneş panelini, Güneş Perdesbni üretiyoruz. 2mx2m boyutundaki bir perde 4 kişilik bir 


ailenin yıllık elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayabiliyor. Katlamalı stor perde, zebra ve Japon perde modelleri ile üretilebilen perde, yüzlerce renk ve desene sahip. Ürettiği elektriği üzerindeki bataryada depolayıp, kullanıcıya 220 V olarak sunuyor ve kullanıcı istediği cihazını doğrudan perdeye takıp kullanabiliyor. 
Kullanıcılar perdeyi mobil uygulama ile açıp kapatabilir, perdenin günlükhaftalık-aylık elektrik üretimini 

ve elektrik faturasından ne kadar tasarruf sağladıklarını, ne kadar CO2 salınımını engellediklerini, çevreye ne kadar katkıda bulunduklarını görebilir.” Yalçın Yenilenebilir 

Enerji Sistemleri” adı ile 2015 Eylül ayında Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde kuruldu. Güneş Perdesi'nin, yurt içinde patenti alındı, uluslararası patenti bekleniyor, yurt içinde TÜBİTAK da dahil olmak üzere 
3 ödüle layık görüldü. 


10 () Yemexpress 

Wwww.yemexpress.com Restorana varmadan yemek siparişi verebilme imkanı sunan bir mobil ön sipariş ve ödeme uygulaması. 
Yemexpress'in 16 yaşındaki kurucusu, restoranda uzun bir süre sipariş bekledikten sonra bu sorunu nasıl çözebilirim diye düşünüp restorana gitmeden önce sipariş verebileceğiz bir uygulama projesi geliştirmiş. 
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AYŞEGÜL AKŞAK /ctüonCOACH Türkiye - İşletme Koçu 


START-UP TAN SCALE-UPA GEÇERKEN 


Diyelim ki, takım bir hayal takımı, bir yetenek deposu var içeride, Peki bu yetenekler ne kadar gönülden bağlılar çalıştıkları şirkete? Bu şirkette var olma nedenleri ne? Sadece beyinleri ile mi çalışıyorlar yoksa kalpleri de orada mı? 


GALLUP'UN 15 yıldır yaptığı çalışan bağlılığı araştırmalarına göre ülkemizde 100 çalışanın sadece 7'si işine gönülden bağlı. Yani kendisinden beklenin fazlasını yapmaya hazır. Diğer 93 kişinin 

63'ü, sadece kendisinden bekleneni yaparken, kalan 30'u hem mutsuz, hem bağsız. Birlikte çalıştığım Start-up'lar genellikle, 

daha çok 1. yada 2. yatırım turunu tamamlamış, 

ölçekli büyümeye, yani “Scale-up”a geçmiş olanlar... 
Haliyle çalışan sayıları 20- 30'ları geçmiş girişimler. 

Bir Start-up'ın Scale-up'a geçme hevesi başladığı anda ilk çalışma alanımız önce “Zamanı paraya tahvil edebilme kabiliyetleri”, yani girişimin 1 dakikası kaç TL sorusu, ardından “İçerideki takım kim, ne iş yaparlar, ne kadar gönülden yaparlar, bir birlerine tutkalla mı bağlılar, yoksa iskambil kağıdından kuleler mi var önümüzde?” 
soruları çıkar. 

Diyelim ki, takım bir 

hayal takımı, bir yetenek deposu var içeride. Peki 

bu yetenekler ne kadar gönülden bağlılar çalıştıkları şirkete? Sadece beyinleri ilemi çalışıyorlar yoksa kalpleri de orada mı? Sevgili Start-up patronum şirketini büyütürken kendisini de büyüttü mü bugünler için? 
Bu konu aslında istisnasız tüm Start-up patronlarının 


imtihanı. Düşünsenize, iş fikrinin daha ilk kalplerine düştüğü günden itibaren birçoğu sadece, kodu nasıl yazacağını, testleri nasıl yapacağını, sunucuları 

nasıl koruyacağını, datayı nasıl işleyeceğini, yani beyin işlerini düşünüyor. 
Bunlar için dertleniyor. 
Hem çevik olup hem de onlarca, yüzlerce çalışana, nasıl aynı harmonide, aynı ritimde olmaları için liderlik edeceğini düşünmüyor. 
Birçok Start-up “Vizyon, misyon ve kültür değerleri, İK politikaları” gibi konuları, “Sırası gelince bakılacaklar” listesine atmış oluyor. 

Oysa ki, bir girişimcinin henüz ortada hiçbir şey yokken yazacağı ilk 3 şey, vizyon, misyon ve kültür değerleridir. Bir girişimci belki her fonksiyonu, her görevi başka takım üyelerine delege edebilir, fakat vizyon, misyon ve kültür değerlerinin belirlenmesini asla delege etmemelidir. 


Kuvvetli bir harçla birbirine yapıştırılmamış tuğlalarla kaç metre yükseklikte 

bir bina yapabilirsiniz ki... 
Velev ki yaptınız, sizce kaç şiddetinde bir depreme dayanır o bina? Peter Drucker'ın dediği gibi: Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer. Kültür bir ortamda “işlerin nasıl yapıldığı” ile alakalıdır. Bir çeşit sessiz anlaşmalar bütünüdür. 

Ve fakat çalışanlar, neyin makul olduğunu, neyin alkışlanacağını, neyin “Bize göre değil” olduğunu, neyin “Biz yapacaksak böyle yapmamız lazım” kümesinden olduğunu bilirler. İşte tam da bu yüzden, şirketin kalbini çarptırmayan hiçbir strateji, beyni de çalıştırmaz. Bedeni de harekete geçiremez. 
Peki Start-up'lar ayaklarına dolanacak bu konularla nasıl baş etsin? Cevaplar Brad Sugars'dan: 

1-Sıkıbir vizyon belirleyin: Vizyon, tıpkı en uzaktaki 


yıldıza dokunmaya çalışmak gibi ulaşılamaz olmalı. Çalışanlarınızı, müşterilerinizi, stratejik partnerlerinizi, çözüm ortaklarınızı, adeta 

birbirine kilitleyen ortak NEDEN'inizdir. Vaadinizdir. 
Vizyon cümlenizi söylerken gözleriniz doluyor mu, duyanların omuriliği titriyor mu? İşte o cümle sizin vizyon cümleniz! 

2 - Misyonunuzu yazın: 

Vaat ettiğiniz o Zirveye nasıl ulaşacaksınız, neyi farklı yapacaksınız, nasıl fark yaratacaksınız? Vizyona giden yol haritanız. Vizyon finaliniz. Misyon yolunuz. 

3 - Kültür değerlerinizi yazın: 
» Sizin için hayati olan 3 değer » İşletmenizin başarılı olması için hayati olan 3 değer 

» Müşterilerinizin sizden tekrar alışveriş yapması için hayati olan 3 değer 

* Ekibinizin işlerini en 

iyi şekilde yapmalarını sağlayacak en önemli 3 değer Sevgili Start-up, kim ki 

daha ilk günden bu sihirli 3lüyü ortaya çıkarmak için günlerini vermişse, ve büyük liderler gibi, doğru işleri yapabilmek için terazinin bir yanına daima bu üçlüyü koymuşsa, Scale-up'da da sırtı yere gelmez, sonrasında da. Çünkü NEDEN'i 
NEDENİMİZ olan bir ekipten sadece BAĞLI çalışanlar çıkar. BAĞLI çalışanların olduğu her şirkette MUTLU MÜŞTERİLER vardır. 
MUTLU MÜŞTERİLER de, 
KARLI ve sürdürülebilir işletmelerin garantisidir. 
Scale-Up hazırlıklarınız için adresim: aysegul.aksak© actioncoachturkey.com 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DERİDE YENİ ROTA 


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, ihracatçı firma sayısını 900'e çıkaracaklarını, alt sektörler bazında arama tarama toplantıları yapıp 4 yıllık hedefler belirleyeceklerini belirtiyor. 


ERKAN Zandar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tüm ürün gruplarında yüzde 26 artış kaydettiklerini belirtiyor... 


Önümüzdeki yıllarda 

ne gibi hedefleriniz ve projeleriniz var? 
Hedefimiz hali hazırda bulunan aktif 320 ihracatçı sayımızı en az 500'e çıkarmak. Sektörde henüz ihracat yapamamış başarılı firmaların önünü açmak ve onları uygun platformlarda rekabete çıkarmak. İlk 


hedefimiz 4 senelik bir eylem planı oluşturmak. 
Hedef ülkeleri seçip doğru organizasyonları oluşturmak. 
Bunun için alt sektörler bazında arama tarama toplantıları yapıp sektör ile birlikte hareket edeceğiz. 
Firmaları belirli ölçülerde 

bir araya getirip, onları uygun satış platformlarına taşıyacağız. İzmir şehri içinde organize edilen sektörel fuarları iyileştirebilmek için İzfaş ile birlikte çalışacağız. 
Derin Fikirler yarışmamıza devam edeceğiz. Yarışmayı daha üst bir seviyeye getirebilmek ve sektöre 


Erkan Zandar, 
“İzmir şehri içinde organize edilen sektörel fuarları iyileştirebilmek 

için İzfaş ile birlikte çalışacağız” diyor. 


daha başarılı tasarımcılar kazandırabilmek için uğraşacağız. Ekonomi Bakanlığı ve gümrükler ile daha yakın ilişkiye geçip sektörel sorunları daha çabuk ve efektif şekilde çözmeye çalışacağız. 


Birlik'in ihracat performansı nasıl gidiyor? 
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tüm ürün gruplarında yüzde 26 artış kaydedilmiştir. 
Alt sektörlerimiz olan ayakkabı ise yüzde 29 ile 


ciddi bir artış kaydetmiş ve 
24 milyon dolar ile en çok 
ihraç edilen kalemi olmuştur. 
Dikkat çeken diğer bir alt grup ihracatı ise Deri ve post kaleminde gerçekleşmiş olup 17.6 milyon dolarlık bir ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59'luk bir artış kaydedilmiştir. 
Saraciye grubu ihracatımız bölgemizde hacim olarak oldukça düşük olmasına 
rağmen yüzde öslik artış ile 4 
milyon dolar seviyesindedir. 
Sektörümüzün yıllardır 

en önemli kalemi olan konfeksiyonda ise maalesef bölgemiz geçen yılın aynı oranına göre yüzde 22lik bir değer kaybı ile 6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 


Birliğiniz kapsamında öne çıkan alternatif pazarlar hangileri? Hangi pazarlara önem vereceksiniz? 

alt sektörlerimizin hedefleri doğrultusunda hedef pazarları belirleyeceğiz. Öncelikli olarak AB den ayrılarak 

yeni bir döneme başlayacak Birleşik Krallık pazarını yakın takibe alacağız. Brexit sonrası oluşacak ortamı inceleyip , firmalarımızı uygun alıcılarla buluşturacağız. 


Dövizdeki son dalgalanma birliğinizin ihracatını nasıl etkiliyor? 

aşırı yüksek dalgalanmaların ülke ekonomisine katkısı yoktur. Zararı vardır. Yüksek kur pazar payı kazanmak için avantaj gibi görünse de uzun vadede ihracatçıları da olumsuz etkiler. 


Devletten beklentileriniz neler? 

Ülkedeki güven ortamının tekrardan sağlamlaştırılması ve yabancı ilgisinin artmasının sağlanması. Bunun yanında İzmir gibi önemli bir ihracat şehrine belirli büyük 

dünya şehirlerinden THY nin direkt uçuş koymasını umutla bekliyoruz. 
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MAKİNE İHRACATININ 
YENİ KAPTANI 


Makine İhracatçıları Birliği'nin Başkanlığını Adnan Dalgakıran'dan devralan Kutlu Karavelioğlu, öncelikli hedeflerini Turkishtime'a anlattı: “İmalatçımız üzerinde 


birikecek finansman yükük! 


DV'lerin üç ay içinde kendilerine iadesiile bertaraf edilmelidir.. 


Kamu alımlarında oluşturulan listelerin genişlemesini bekliyoruz..." 


MAKİ NE İhracatçıları 


Birliği'nin yeni Başkanı 

Kutlu Karavelioğlu, “Makine imalat sektörünün bütün dünyada KOBİ tabanlı 

olduğu, özel maksatlı makine imalatında niş alanlarda teknoloji geliştirerek rekabetçi olunabileceği gözden uzak tutulmamalı” uyarısı yapıyor. 


Makine ihracatında son bir yılın değerlendirmesiyle başlasak... 

Makine sektörünün her yıl sistemli bir artış hızı var. 
2001 yılında ihracatı yaklaşık 
1,7 milyar dolar seviyesinde bulunan sektörümüz bu 

artış ivmesi doğrultusunda geçtiğimiz yıl sonunda ihracatını 9 katına çıkararak 14,9 milyar dolara taşıdı. 
Birliğimizin çalışmaları ve kurduğu işbirliklerinin de katkısıyla, aynı dönemde sektörün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı 2 katına çıkarıldı. Türkiye makine sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlarda yaşanan olumlu gelişmeler sektörün finansal rakamlarına da yansıdı. Firmalarımızın kaliteli ürün geliştirme ve teknolojik değişimlere hızlı cevap verebilme yetisiyle, markalaşma konusunda ciddi bir ilerleme kaydettik. 
Sektörel bilgi ve deneyimlerin aktarılması esasına dayanan yapısıyla Birliğimiz, imalat ve ihracat hususlarında 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yatırımların artışına katkıda bulunarak sanayileşme yönünde ülkemize güç kattı. 


Hangi hedeflere yöneleceksiniz? 
Kuruluş sürecinin bir parçası olduğum ve 
Yönetim Kurullarının 


hemen hepsinde görev üstlenmekten büyük mutluluk duyduğum Makine İhracatçıları Birliği, makine sanayiinin kurumsallaşma sürecinde, sektörün ortak çıkarları doğrultusunda 


Makine İhracatçıları Birliği'nin yeni Başkanı Kutlu Karavelioğlu 


görüş alışverişinde bulunabildiği ve belirlenen hedefler doğrultusunda ortak hareket edebildiği önemli bir buluşma noktasıdır. Farklı alt sektörlerden, her biri sektörel temsil deneyimine sahip Yönetim Kurulu üyelerimizle yürüteceğimiz Başkanlık dönemimizde, sektörün kurumsallaşma faaliyetlerine hız 

kesmeden devam edeceğiz. 
Sürdürülebilir ve gerçekçi politikalar belirleme anlayışımız doğrultusunda, 


Başkanlığımın ilk yılında, devam etmekte olan proje ve faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürecek, imkanlarımızın el verdiği ölçüde yeni çalışmalar yapacağız. Kısa vadeli hedeflerimizin başında üye firmalarımızın, Türkiye'de makine sektörünün temsil edildiği tek ihracatçı birliği olan Makine İhracatçıları Birliği çatısı altında konsolide olması, iştigal sahamızda olmasına rağmen ihracatını henüz Birliğimiz üzerinden gerçekleştirmeyen firmaların Birliğimizi daha yakından tanıması geliyor. 


Hangi pazarlara önem vereceksiniz? 

Makine sanayiinin ana vatanı Almanya'nın yanı sıra, başta ABD ve İngiltere olmak üzere sanayisi gelişmiş 

tüm ülkeler sektörümüzün hedef pazarları arasında üst sıralarda yer almaktadır. 
Birliğimiz büyük pazarlarımızda işbirlikleri geliştirmekte, uzun süredir 


devam ettirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle Türkiye'nin Makinecileri'nin bilinirliğine katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, uluslararası ticaretten 

daha fazla pay almamızı sağlayacak ana unsur, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek üzere alternatif pazarlara 
yönelmektir. Senede 20 
kadar ihtisas fuarına katılıyor olmamızın 

bir sebebi budur; 

diğeri de 22 alt sektörü bulunan makine imalat sektörünün her dalında teknoloji geliştirdiğimizi gösterebilmek. 

Son dönemde bu yönde önemli adımlar attık. En büyük ihracat pazarlarından biri olan ABD'ye yakınlığıyla önemli bir yere sahip olan Meksika'nın partner ülke olarak katıldığı Hannover Messe'de yaptığımız temaslarla Latin Amerika pazarındaki varlığımızı güçlendirecek girişimler başlattık. Intermat fuarında Paris'te dünyanın dört bir yanından inşaat makineleri üreticileriyle bir araya geldik. 
Ayrıca stratejik pazarların başında gelen Rusya ve Almanya pazarlarındaki payımızı güçlendirmek 

için iş bağlantıları gerçekleştirmemiz adına büyük öneme sahip Moskova'da düzenlenen Metalloobrabotka (Metal İşleme Teknolojileri Fuarı) ve Münih'te düzenlenen IFAT (Çevre ve Su Teknolojileri Fuarı) fuarlarına katıldık. 


Kur tarafındaki çalkantı sizi nasıl etkiliyor? 
Katma değeri yüksek bir sektör oluşumuz küresel gelişmelerden ve kur dalgalanmalarından diğer bütün imalat sektörlerinden daha az etkilenmemizi sağlamakla birlikte, dövizdeki sert değişimler bizim de bilanço kalitemizi doğrudan etkilemektedir. 
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“KUR ARTIŞLARI İTHAL MALLARA KARŞI BİR REKABET AVANTAJI SAĞLAMAKLA 


BİRLİKTE, ARA MALI VE HAMMADDE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ VE YURTİÇİ ENFLASYON 


ETKİSİ DE İç REKABETİMİZE DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR” 


Kurdaki kestirilemeyen 

ve ne kadar süreceği 

belli olmayan artışlar, mevcut göstergeleri baz alarak geleceğe yönelik 

iş planlaması yapmayı zorlaştırıyor. Kur artışları ithal mallara karşı bir rekabet avantajı sağlamakla birlikte, ara malı ve hammadde fiyatlarındaki artış ve yurtiçi enflasyon etkisi de iç rekabetimize doğrudan etki ediyor. 
Faizlerle ilişkisi bir başka risk unsuru. Durumu bir avantaja çevirmek için satışlarımızın önemli bir kısmını yurtdışına yapmamız zaruridir. Fiyat istikrarının sağlanması dünyada olup biten gelişmeler nedeniyle zaman alacaktır; önemli olan küresel büyümenin yeniden başlamış olması ve 


makine siparişlerinin sağlıklı biçimde artıyor oluşudur. 


Kamudan beklentileriniz var mı? 

Makine imalatının en stratejik sektör olduğunun, kendi teknolojimizi geliştiriyor olmanın tam 

bir egemenlik meselesi olduğunun anlaşıldığı, 

buna yönelik hızlı tedbirler geliştirildiği bir dönemdeyiz. 
Kamu alımlarında uzun yıllardır ihtiyari biçimde uygulanmaya çalışılan yerli malı destek mekanizmaları, orta-yüksek teknolojili ürünler için bir şart olarak hayata geçti. Mal alım ihaleleri veya yapım işleri için listeler oluşturuldu, güçlü olduğumuz makinelerin yurtiçinden temini zaruri hale getirildi. Bu listelerin, 


ülkeye katkısı netleştikçe genişleyeceğini bekliyoruz. 
Öte yandan dış ticaret açığı verdiğimiz makinelerin yurtiçinde üretilmesi için tedbirler geliştiriliyor. 
Yakından takip ettiğimiz bu girişim için beklentimiz, makine imalat sektörünün bütün dünyada KOBİ tabanlı olduğunun, özel maksatlı makine imalatında niş alanlarda teknoloji geliştirerek rekabetçi olunabileceğinin gözden uzak tutulmaması ve teşvik edilecek yatırım ölçeklerinin bu gerçeğe göre belirlenmesi. Makine KDV'lerinin sıfırlanması bir başka güncel mevzu. Kendi sınai üretimleri için makine alacak yatırımcılar, Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak kaydıyla bazı makineleri 


KDV ödemeden alacaklar. Bu makinelerin listeleri objektif kriterlerle oluşturuldu ve küresel rekabetçi dallar seçildi. 
Burada beklentiden öte net bir talebimiz var; imalatçımız üzerinde birikecek finansman yükü KDVW'lerin üç ay içinde kendilerine iadesi ile bertaraf edilmelidir. Aksi halde sistem tıkanacak, fiyat artışları kaçınılmaz hale gelecektir. 
Giderek küreselleşen korumacı politikalara uygun olarak alınabilecek tedbirlerin içinde piyasa denetimi ve gözetimi mekanizmalarının daha etkin iş görmesi de var. 
Makine sektörü bir geniş uzmanlık alanı olduğundan, bu hizmetin başarısı için sektörel kuruluşlardan, yani alt sektör derneklerinden yararlanmak gereği olduğunu düşünüyor, görev bekliyoruz. 


Bu fırsatı iklim sa 
'ya. bir kenara! 


Dünya markası klimalar İklimSA'da, Üstelik evinizi istediğiniz yerden serinleten Ea) ERİŞİME 


internet erişimli kumanda da hediye. 'HEDİYEY” 


m — “fe 


dp 


pa 


İsime. YO va 


in dirimi 


33. | 4504 | DÜNYA 


YIL | Çiğ | MARKALARI 


|| SİGMA | SHARP | emme 


KLİMA 


Kampanya 18 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerlidir. “Sigma marka SGMO9INVDMX modelinde 9020 indirim geçerli olup diğer markaların modellerindeki kampanyalı fiyatlar için İklimSA merkezlerine başvurunuz. Kampanyaya dahil her klima modelinin fiyatı KDV dahil olup stoklarla sınırlıdır. **İklimSA merkezlerinden satın alacağınız tüm duvar tipi klima modellerinde internet erişimli kumanda hediyesi mevcuttur. Kumandalar 1.500 adet stok ile sınırlıdır. 
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“İHRACATÇININ TALEBİ İSTİKRARLI KUR” 


Çimento, Cam, Seramik İhracatçı Birliği'nin yeni Başkanı Erdem Çenesiz, “Kur artışlarıaynı anda başta enerji ve taşımacılık maliyetlerini de artırarak baskı yaratmaktadır. Yüksek maliyet artışlarıda yaşanmaktadır" diyerek taleplerinin istikrarlı ve öngörülebilir döviz kurları olduğunu belirtiyor. 


ÇIMENTO, Cam, Seramik 


İhracatçı Birliği yeni Başkanı Erdem Çenesiz, “2018 yılında çimento, cam ve seramik ürünleri ihracatında miktar olarak yüzde 5-6 ve değer olarak ise yüzde 8-10 arasında artış öngörülmektedir” bilgisini veriyor. 


Başkanlığınızın ilk bir yılında hedefleriniz neler? 
Sektörümüz, yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin 

en önemli sektörlerinden 

biri olup, Avrupa ve Dünya genelinde üretim ve ihracatta kayda değer bir yere sahiptir. 
Birliğimiz ise, 2 bine yaklaşan üyesi ile sektöründe tek İhracatçı Birliği'dir. Bizim 

de hedeflerimizden biri bu çatı altında bir araya gelmiş ihracatçı firmalarımızın 

hem birbirleri ile olan hem de bizimle olan diyaloğunu artırmak ve geliştirmektir. 
Birliğimiz, bağlı olduğu Bakanlık ve kamu kurum/ kuruluşları ile olan ilişkileri itibarıyla etkin bir Birliktir. 
Amacımız, ihracatçımızı ve sorunlarını daha iyi anlayıp, analiz ederek; gerekli mecralarda dile getirmek 

ve etkin çözüm yollarına ulaşmaktır. Bu anlamda geçen aylarda tüm sektör paydaşlarını bir araya getiren bir sektör çalıştayı yapılmış ve ortak sorunlar tartışılmıştır. 
İhracatçı Birliklerinin kuruluş 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amaçlarından biri olan ihracatın artırılmasını sağlayacak faaliyetleri koordine etmeye devam edeceğiz ve böylece ihracat birim fiyatlarımızın artmasını sağlayacak araştırma ve faaliyetleri sürdürmeyi hedefliyoruz. 


Bulunduğunuz 

birliğin ihracatının bu yılki performansını değerlendirir misiniz? 
2017 yılı; Çimento, Cam, 
Seramik ve Toprak Ürünleri 


sektörü açısından önceki yıllara göre ihracatın arttığı bir yıl olmuştur. Türkiye'nin çimento, cam, seramik pazarlarında ekonomi 

ve inşaat sektörlerinde görülen toparlanma, ihracat artışını desteklemiştir. 
Birliğimizdeki ürünlerin 
2017 yılında toplam ihracatı 
miktar olarak yüzde 2,4, değer olarak ise yüzde 2,7 artmış ve toplam 2,8 milyar dolar gerçekleşmiştir. 
Birliğimizin 2018 yılı ilk dört aylık performansına 


Çimento, Cam, 
Seramik ihracatçı Birliği'nin Başkanı 
Erdem Çenesiz, bu yıl en çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, 
Israil, Ingiltere ve Italya'ya yapıldığını belirtiyor. 


baktığımızda; geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 16,5 artış yakaladığını ve toplam Imilyar dolar ihracat gerçekleştiğini görüyoruz. 
Alt sektörlere baktığımızda ise; çimento sektörü değer bazında yüzde 3'lük bir artış göstermiştir. (185 milyondolar) Seramik sektörü de, 2018 yılı ilk çeyrek döneminde üretim, ihracat ve iç satışlar olarak geçen yılın ilk çeyrek döneminin üzerinde bir performans göstermiştir. 
Geleneksel ihracat pazarlarındaki toparlanma ihracata destek olmuştur. 
Toplam seramik sektörü ihracatı 386 milyon dolar olmuştur. Yılın ilk üç ayında seramik kaplama malzemeleri ihracatı 

değer olarak yüzde 14,2; miktar olarak ise yüzde 7,8 artmıştır. İlk üç ayda ihracat birim fiyatı ise yüzde 5,9 


yükselmiştir. Seramik sağlık gereçleri ürünleri ihracatı ise değer olarak yüzde 28,2; miktar olarak ise yüzde 17,1 artmıştır. İhraç birim fiyatı yüzde 9,2 yükselmiştir. 

Cam sektöründe de yine geçe yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, yüzde 10'luk bir değer artışı dikkat çekmektedir. (160 milyon dolar.) Çimento, cam ve seramik sektörlerinin toplamına baktığımızda, bu yıl en çok ihracatın sırasıyla Almanya, ABD, İsrail, İngiltere ve İtalya'ya yapılmış olduğunu görülmektedir. 


Önümüzdeki yıllarda 

ne gibi hedefleriniz ve projeleriniz var? 

2018 yılında çimento, 

cam ve seramik ürünleri ihracatında miktar olarak yüzde 5-6 ve değer olarak ise yüzde 8-10 arasında artış öngörülmektedir. 
Böylece 2018 yılında 

daha yüksek bir ihracat performansı gerçekleşeceği düşünülmektedir. Ürün ve teknolojideki inovasyona ek olarak özellikle konjonktürel iyileşme 

ile yakın coğrafyamızda kaybedilen pazarların geri kazanımı sonrası 2019 ve sonrasında önemli ihracat artışı beklenmektedir. 
Projelerimiz arasında; seramik ve cam sektörleri için hazırladığımız Körfez ve Ortadoğu Bölgesi'ne yönelik Turguality projesimizin yürütülmesi var. Dört yıldır Londra'da sürdürdüğümüz Turguality projesinin de devamını sağlayacağız. 
Turguality projelerimizde amacımız Türk ürünlerinin profesyonellerdeki ve tüketicilerdeki algısını yükseltmek ve dünya çapındaki projelerde kullanılmasını sağlamaktır. 
Bunun yanı sıra; Cersaie, Coverings, Intercem gibi sektörlerinde dünyadaki en önemli fuarlara katılmak 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“2018 YILI İLK DÖRT AYLIK PERFORMANSINA BAKTIĞIMIZDA; 


GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE DEĞER BAZINDA 


YÜZDE 16,5 ARTIŞ YAKALANDIĞINI VE 1 MİLYAR DOLAR 


İHRACAT GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ” 


vetüm firmalarımız adına sektörümüzün tanıtım faaliyetlerine devam 

etmek başlıca hedeflerimiz arasındadır. Son olarak, 

bu yaz Londra'da açılacak olan Seramik Türk Ticaret Merkezi'den de kısaca bahsetmek gerekirse; firmalarımız için bir showroom ve ofis niteliğinde olan bu tasarım merkezinde firmalarımızın hem ürünlerini çok önemli bir pazarda teşhir etme şansı bulacakları gibi, mimari açıdan son derece önemli bir bölge olan Clerkenwell Bölgesinde, sektördeki en önemli aktörler (mimarlar, 


tasarımcılar, müşteriler, nihai kullanıcılar..) ile de yüz yüze görüşme şansını yakalayacaklardır. 


Birliğiniz kapsamında öne çıkan alternatif pazarlar hangileri? Hangi pazarlara önem vereceksiniz? 

2017 yılında tüm ürünlerin 
toplamı itibarıyla öne çıkan ülkeler, ihracat değerine 

göre sıralandığında ABD, Almanya, İsrail, İngiltere, İtalya, Fransa, Irak ve Kanada 
olarak görülmektedir. 2018 
yılı birinci çeyrek verilerine göre ise; ilk 3 ülke yerini korumaktadır. Hedef pazar olarak belirlenen Londra'da 


faaliyetlerimizi sürdürürken, Körfez ve Ortadoğu Ülkeleri de hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. 


Dövizdeki son dalgalanma birliğinizin ihracatını nasıl etkiliyor? 

Döviz kurlarında önemli bir artış yaşanmaktadır ve bu artış ihracat üzerinde bazı sıkıntılar yaratmaktadır. 

Kur artışları aynı anda 

başta enerji ve taşımacılık maliyetlerini de artırarak baskı yaratmaktadır. İkinci olarak kurlardaki artışı yakından izleyen yabancı alıcılar fiyat indirimi talep etmektedirler. Üçüncü 


olarak kurlardaki artış öngörülebilir olamadığı 

için doğru fiyatlama yapılamadığı görülmektedir. 
Dördüncü olarak döviz kurlarındaki dalgalanma riskinden korunmak için yapılan vadeli işlemler riskli hale gelmektedir. İhracatçı firmaların birçoğunun girdileri ithal ve ödemeleri döviz cinsidir ve bu nedenle yüksek maliyet artışları yaşanmaktadır. İhracatçı firmalarımızın talebi istikrarlı ve öngörülebilir döviz kurlarıdır. 


Devletten beklentileriniz neler? 

2018 yılının ekonomi ve 
inşaat sektörü açısından dahaiyi bir yıl olması beklenmektedir. Başlayan ekonomik toparlanmanın inşaat sektörlerine ve inşaat yatırımlarına daha çok yansıyacağı öngörülmektedir. 
İhracat artış hızı yılın geri kalanında da korunacaktır. 
İç pazarda ise potansiyel bir talep bulunmasına karşın inşaat sektörüne verilecek destekler önemli olacaktır. 
İyileştirme, modernizasyon, enerji verimliliği, ürün çeşitlendirme ve benzeri alanlarda yatırım sektörün rekabet gücüne katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede kamudan beklentilerimiz ise öncelikle AR-GE ve tasarım alanında desteklerin arttırılması, verimlilik ve geri kazanım yatırımlarının desteklenmesi, akredite test merkezleri kurulması, hammadde kaynaklarının korunmasıdır. Ayrıca taşımacılıkta demir yolu 

alt yapısının genişletilmesi ve özelleştirmenin hızlandırılması, enerji maliyetlerinde iyileştirmeler yapılması, navlun desteklerinin gözetilmesi ve yurt içinde üretim ve uygulama standartlarının denetiminin daha etkin hale getirilmesidir. 


Her türlü zaruri ihtiyacınız bizim için 

her şeyin üzerinde! 
Evinizin tadilatından eğitim ve sağlığa ihtiyaçlarınızı 


çözen finansman 
Dert Çözen Finansman! 


#hayatakatılım 
0850 222 22 44 * iurkiyefinans.com.ir 
FEğ / turkiyefinans 


Banka, uygun görmediği finansman başvurularını serbestçe değerlendirme, kefil ve ek belge isteme, uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir. Banka, kampanyayı gerekli gördüğü durumda bilgi vermeksizin değiştirebilir veya durdurabilir. Detaylı bilgi için Türkiye Finans şubelerini veya www.turkiyefinans.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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MOBİLYADA MALİYET 
BASKISI SORUNU 


Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan 


Yağcı, dövizdeki yükselişin ithalata bağımlı olan sektörü derinden etkilediğini söylüyor: “Mobilya sektöründe, son bir yılda hammadde fiyatlarında yüzde 60'ın üzerinde yaşanan artış uluslararası pazarlarda firmalarımızınrekabet 


gücünü son derece olumsuz etkilemiştir." 


CAHİT Doğan Yağcı, Ege Bölgesi'nde mobilya sektörünün son yıllarda büyük bir dinamizm kazandığını belirtti. 


2018 ihracatı nasıl gidiyor? 
2018 yılına güzel artışlarla 
başladığımızı söyleyebilirim. 
Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye ihracatı yüzde 10,4 artış ile yaklaşık 55 milyar dolar olurken, Türkiye Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatı yüzde 17 lik bir ihracat artışı ile yaklaşık 1,6 milyar dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri 
ihracatı ise toplam yüzde 16 
lık bir artış ile 205 milyon dolar olarak gerçekleşti 

ve Türkiye'nin toplam ihracatından daha fazla bir artış sağladık. Sektörlere göre baktığımızda, Nisan sonu itibariyle Ege'den kağıt 


mamulleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış ile yaklaşık 
127 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, toplam kağıt ihracatının yüzde 22'si Ege'den gerçekleşti. Odun dışı orman ürünleri ise Ege yüzde 1l artış ile 36 milyon dolar ile Türkiye'nin yüzde 69'unu ihraç etti. Mobilya sektörüne bakacak olursak, Türkiye mobilya ihracatı yüzde 19 artarken Ege'den mobilya ihracatı yüzde 

37 gibi önemli bir artış ile 
50 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Bu artışların önümüzdeki dönemlerde de artarak devam etmesi için çalışmalarımız 

devam edecek. 


Önümüzdeki yıllarda 

ne gibi hedefleriniz ve projeleriniz var? 

Ege Bölgesi'nde mobilya sektörü son yıllarda büyük birdinamizm kazanıyor. Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak biz de daha tasarım odaklı, marka değeri yüksek bir İzmir Mobilyasının gelişimi ve Uluslararası pazarlarda tanıtılması için yeni projeler ve faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken, öncelikle 

hedef pazarlar belirleyip, “Mobilya ihracatçılarımızın 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katılımıyla yürütülecek UR-GE projesi kapsamında hem üyelerimize eğitim 

ve danışmanlık hizmeti sağlanacak hem de yurtdışı pazarlarda tanıtımları gerçekleştirilerek ihracatın artırılması için faaliyetler gerçekleştirilerek, geçmiş dönemde çalışmalarına başlanan Design İzmir projesinde yer alan üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımlarına dadevam edilecek. Geleneksel ihraç ürünlerimiz olan odun dışı orman ürünleri ve kağıt sektöründe ihracatçıların sorunlarının çözümü ve ihracatın arttırılması için müstahsilin eğitilerek kalite standartlarının arttırılması için yine gerekli tüm faaliyetleri yürüteceğiz. 
Yürütülecek bu çalışmalar sonrasında, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin şu anda yıllık 585 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını görev süremiz sonunda Imilyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 


Birliğiniz kapsamında öne 


çıkan alternatif pazarlar 


hangileri? Hangi pazarlara 


önem vereceksiniz? 
Daha önce belirttiğim gibi, bünyemizde üç farklı büyük sektörü barındırıyoruz ve her bir sektörümüzün hedef pazarları farklı. Öncelikle bu sektörlerimiz özelinde, küresel ihracat analizleri ve Pazar araştırmaları ile alternatif pazarlarımızı belirleyip, bu ülkelere odaklanacağız. Mevcut duruma bakıldığında, odun dışı orman 

ürünleri dediğimiz tıbbi 

ve aromatik bitkilerde en çok ihracat yaptığımız ülkeler ABD, Vietnam, Almanya. Bununla birlikte, Ege İhracatçı Birlikleri olarak gıda sektörlerinde hedef pazarlar olarak 


belirlediğimiz Japonya ve Güney Kore'ye Yönelik yürüttüğümüz Turguality projesi kapsamında 

birçok tanıtım aktivitesi gerçekleştiriyoruz. Kağıt Sektöründe ihracat yaptığımız ilk üç ülke İran, Mısır ve İngiltere iken, mobilya sektöründe ise 
Ege en çok Almanya, Suudi Arabistan ve Hollanda'ya ihracat yapıyor. Mobilya sektörümüz için en önemli Pazar hepimizin bildiği gibi bir tüketim devi olan A.B.D. Nitekim, nisan 

sonu itibariyle Ege'den A.B.D.'ye yapılan mobilya ihracatı yüzde 311 arttı 

ve bu rakamın daha da artması için elimizden 


ihracatındaki payımızı artırmak ve belirlenen hedef pazarlarımızda kendi markalarımız 

ile yer alabilmek için gereken tüm girişim ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. 


Dövizdeki son dalgalanma 


birliğinizin ihracatını nasıl etkiliyor? 

Parite ve dövizdeki dalgalanmalar üretici 

ve ihracatçılarımızın uzun vadeli politikalar oluşturmasının önünde bir engel oluşturuyor. Her ne kadar dolar ve euronun değer kazanması ihracatta artışanlamına gelse de, daha stabil döviz kurları, 


Devletten beklentileriniz neler? 

Öncelikle devletimizin her zaman ihracatçının yanında olduğunu hissettirmesi 

çok önemli. Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı, teknoloji-inovasyon odaklı, özgün tasarıma sahip ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına yönelik olarak destekleyen politikalar, ülkemizin ilerleyen dönemlerde dünyada rekabet gücü yüksek gelişmiş ilk on ülke arasında yer alması yönünde ivme kazandıracaktır. 
Sektörlerimizde aranılan marka olabilmek ve 

hak edilen şekilde diğer ülke pazarlarından pay 


“EGE MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRAGATÇILARI 


BİRLİĞİ'NİN İHRACATINI GÖREV SÜREMİZ SONUNDA 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ” 


geleni yapacağız. Bunun yanında Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkeleriyle mevcut ticaretimizin gelişmesi 

için çaba göstereceğiz. 
Birliğimiz mobilya, kağıt ve orman ürünleri gibi farklı sektörleri bünyesinde barındıran ve bu çeşitlilik ile güçlenen dinamik bir yapıya sahip ve biz de 

bu dinamizmi destekler çalışmalar yapacağız. 
Öncelikle ilk aşamada her bir sektör özelinde güçlü 

ve zayıf yanlarımız neler, hangi konularda gelişim göstermeliyiz, dünya trendleri ve eğilimleri nasıl, karşımıza çıkan engeller ve tehditler neler gibi soruları yanıtlayarak öncelikle birdurum analizi yapıp, kendimize bir yol haritası belirleyeceğiz. Dünya 


ekonominin istikrarlı büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Önemli 

olan kurdaki istikrarın sağlanmasıdır, sağlanamaz isetüm sektörlerde yaşanan olumsuz değişimin tüketiciye yansıması kaçınılmaz olacaktır. Aynı zamanda, özellikle ithalata bağımlı olan sektörlerimiz için, hammadde maliyetlerinde yaşanan artış üretim maliyetlerini yükseltiyor ve bu durum özellikle kağıt ve mobilya sektörlerimizi önemli ölçüde etkiliyor. Mobilya sektöründe, son bir yılda hammadde fiyatlarında yüzde 60'ın üzerinde yaşanan artış uluslararası pazarlarda firmalarımızın rekabet gücünü son derece olumsuz etkilemiştir. 


alabilmek için tasarım ve Ar-Ge'nin önemi hepimizin malumu, bu anlamda zaten devletimizin sağladığı destekler var. Bu desteklerin çeşitlendirilmesi ve kullanan firmalarımızın artırılması gerekiyor. Tasarım sadece mobilya, konfeksiyon gibi sektörlerimiz için değil tüm sektörlerimiz için önemli. Özgün tasarımların geliştirilmesi ve tasarımın sektörlerimiz için önemine dikkat çekmeye yönelik faaliyetlerin artırılması ve daha fazla desteklenmesi sektörlerin gelişimi ve 

hak ettiği yere ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda yetişmiş eğitimli kadrolara ve bu kadroların firmalarda aktif bir şekilde yer almasına ihtiyaç var. 


52-53 


“< “ .. / YÖNETİM 


ALTINBAŞ'TAN 
AİLE ŞİRKETLERİNE 


ÖNERİLER 


Altınbaş Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi (AYDAM) Müdürü Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül, kurumsallaşma yolunda yapılması gerekenleri anlattı. 


DR. FATOŞ Altınbaş Sarıgül, 


“Başarı, işin aile için değil ailenin iş için var olduğu bakış açısını oluşturmak, hem işi kurumsallaştırmak ve ailenin iş ile ilişkilerini 


düzenlemekten geçiyor” diyor. 


AYDAM"ın çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Altınbaş Üniversitesi olarak biz, hukuktan işletmeye, psikolojiden sosyolojiye, multidisipliner bir çalışma ortamında 

ve çok geniş bir bilimsel yelpaze içerisinde, aile şirketlerinin gelişmesinde ortaya çıkan birtakım sorunlara çözüm üretmek ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere 2015 yılında Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi AYDAM”ı hayata geçirdik. AYDAM”ın başlıca hedefi Türkiye ekonomisinin can damarı olan aile şirketlerinin kalıcılığını 

ve sürdürebilirliğini sağlamak. Üniversitemiz bünyesindeki akademisyenlerimiz bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Türkiye'nin farklı illerinde ticaret odaları ve işinsanları ile birlikte görüşmeler yapmaya ve seminerler vermeye devam 


ediyoruz. Merkezin yönetimi üniversitemizde eğitim veren akademisyenler ve Altınbaş Ailesine mensup kişilerden oluşuyor. Aile şirketlerinde yaşanan problemlere 

bizzat tanık olan ve bir aile şirketinin kurumsallaşma süreçlerine hakim olan aile üyeleri deneyimlerini diğer işinsanları ile paylaşırken, bu alanda çalışma yapan sosyolog, ekonomist ve işletmeci akademisyenler konunun teorik alt yapısını bilen insanlar olarak çözüm önerilerini şekillendirerek bunları iş hayatının aktörleri ile paylaşıyorlar. 


Türkiye'de aile şirketlerinin en çok karşılaştığı sorunlar neler? 
En büyük sorun, işi kurumsallaştıramama ve aile ilişkileri ile iş ilişkilerini düzenleyememe diyebiliriz. 
Tabii ki böyle bir yapıda 

da bugün şirketlerin en önemli rekabet araçlarından biri olan yetenekli insan kaynağını da çekemiyor 

ya da çekseniz de elinizde tutamıyorsunuz. Bu sorunlar zaman içinde diğer sorunları da beraberinde getiriyor. 

Tek bir çözüm var; 

şirketin kurumsal bir 

yapıya kavuşturulması ve aile anayasası ile aile-iş 


2018 Haziran Turkishtime 


Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Araştırma Merkezi (AYDAM) Müdürü Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül. 


ilişkilerinin düzenlenmesi. 
Ancak, burada dikkat edilmesi gereken ve çok yanlış anlaşılan bir konu olduğunu da düşünüyorum. 
Her aile şirketinin anayasası “kendine” özeldir, özel olmalıdır. Bu nedenle, “tek bir reçete” sunanlardan uzak durmak ve bu süreçte konusunda uzman kişilerle birlikte çalışmak gerekir. 
İşin kurumsallaşmasını 

ise patronlar genellikle “güç ve otorite” kaybı olarak algılıyorlar, icrada değillerse işler yürümez diye düşünüyorlar. 
Halbuki, aksine kurumsal dönüşümünü tamamlamış şirketler çok daha güçlü 


yapıları olan, tek akılla değil ortak akılla ve kişilerle değil sistemlerle yönetilen şirketler. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için kurumsal bir yapının oluşturulmuş olması 

şart. Yönetim yapısı ve iş modelleri ilede günümüzün rekabetçi ortamına uyum sağlamalılar. Şirket, kişi/ kişilere bağlı olmamalı, aile üyeleri icrada değil şirket stratejilerine yön verecek pozisyonlarda olmalılar. 
Başarı, işin aile için değil ailenin iş için var olduğu bakış açısını oluşturmak, hem işi kurumsallaştırmak ve ailenin iş ile ilişkilerini düzenlemekten geçiyor... 


İş hayatınızda başarıya ve prestije Avis Filo ile ulaşın. Avis Filo'nun kurumsal müşterilerine sunduğu avantajlı fiyatları, profesyonel çözümleri ve ihtiyacınıza uygun geniş araç yelpazesiyle işleriniz hep yolunda, iş hayatınızsa hep çiçek gibi olacak. 
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GELECEĞİN CFO'SU 


GFO Summit, gelecek on yılda farklı bir CFO tipi çıkacağını gösterdi. Genelde bu yıl oturumlara ve aralarda kahve sohbetlerine iki konu damgasını vurmuş gibi görünüyor. İlki, dünya genelinde artan belirsizlik ortamında ne yapacağız? İkincisi, çığ gibi büyüyerek üzerimize gelen bu dijitalleşme bizi nasıl etkileyecek? 


Yazı Doç. Dr. Yaman 
Ömer Erzurumlu 


Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Işletme Mühendisliği Bölüm Başkanı 


TAM DA piyasaların 


çalkantılı olduğu bir haftaya rastladı. Dolar bir iniyor 

bir çıkıyor. Bir içerden bir dışarıdan açıklama üzerine açıklama yağıyor. CFO jargonuna göre volatilitesi (oynaklığı) yüksek zamanlar. 
Salon tamamen dolu. 

İçim rahatlıyor. Bu kadar 


CFO buradaysa demek 

ki ben abartıyorum olan biteni. İnsana rahatlık veren bir manzara. Yine de “belirsizlik” kelimesi her oturumda dile getiriliyor. 
Normalleşme ortak arzu. 
TÜSİAD başkanı Erol Bilecik'in vurguladığı gibi daha fazla reform daha fazlademokrasi zamanı. 
Zaman değişimlerin zamanı desek basmakalıp kalacak ama “dijital çağ”ın getirdiği değişiklikler ilk zirveden bu yana iyice kendisini göstermeye başlamış. 


Genelde bu yıl oturumlara ve aralarda kahve sohbetlerine bu iki soru damgasını vurmuş gibi görünüyor. 

İlki, dünya genelinde artan belirsizlik ortamında ne yapacağız? İkincisi, çığ 

gibi büyüyerek üzerimize gelen bu dijitalleşme bizi nasıl etkileyecek? Yeni dönemde CFOları nasıl bir dönüşüm süreci bekliyor. 
CFO'nun pozisyonu neydi? 
Dijitalleşme ile beraber nasıl bir hal alacak. Gün boyu tartışmalarda en çok konu edilen başlıklar bunlardı. 


Mi Kenme 


Belki de CFO'nun işletmelerdeki konumu 

son 40 yılda bu kadar değişmemiş olsaydı bugün olanlar için çağın gereği, her zamanki haller diyecektik. 
Ancak 40 yılda değişim 

çok çarpıcı. Adnan Nas'ın dediği gibi “Yetmişlerde ve seksenlerin başında hüküm süren kapalı ekonomide asıl dert üretebilmekti. Üret de ne üretebilirsen. Odönemlerde üretileni satmak o kadar büyük problem de değildi. 
CFO'nun atasının en büyük derdi de daha az vergi ödeme 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becerisi gösterebilmekti. O dönemde CFO'ların finans ve işletme değil maliye kökenli olmaları büyük oranda bu nedenleydi.” Ama arkadan geldi doksanlar. 
Piyasa rekabet ile tanışmaya başladı. Doksanlar... Paradan para kazanma dönemleri. 
CFO'ların pozisyonu da gerçek anlamda bu dönemde evrilmeye başladı. Artık genel anlamda geçmişe bakan bir perspektifleri ve iki temel sorumlulukları vardı. Ana işleri hala geçmişteki verileri toplamak ve ne olmuş onu açıklamaya çalışmaktı. Bir de buna şimdi günü okumaya çalışmak ekleniyordu. Bu da doğru veri nerede, temiz bilgi hangi kaynakta bunu bilmekle başlıyordu. Zaman sınırlıydı ve sınırlı zamanda en doğru resmi görebilmek için 

fazla aranmaya tahammül yoktu. Sonra geldi yeni yüzyıl. Yeni yüzyılla da 


CFO'lar bu yıl da CFO Summit'de.buluştu... 


dijitalleşme. Summit'te 

de bu süreç konuşuldu. 
Dijitalleşme ile iş dünyasının literatürüne yeni kavramlar girdi. Çağımızın CFO'ları artık geçmiş veriyi analiz etmenin, bugünkü bilgileri toplamanın yanında, bütün bu değişimler gelecekte nasıl tehditler yaratır nasıl fırsatlar sunar noktasına kafa yormak zorunda. İkibin sonrası rekabet devreye girince senaryo çalışmaları yapabilen insan kaynağını değerlendirebilen daha genel bakabilen birilerine ihtiyaç duyulmaya başlandı denebilir. Aslında bir açıdan bakınca pek eklenme yok. 
Faruk Işık'ın belirttiği gibi “CFO'lar kaydetme faslını devrettiler. Denetleme kısmı da devredildi.” CFO'nun eski klasikleşmiş ev ödevlerini artık yapanlar var. Bundan sonra en önemli ödev herhalde riskleri farketmek, bu riskleri yönetmek ve 


iş kanallarının açılması konusunda aktif olmak. İş kanalı açmak CFO'nun işi mi olur CEO ne güne duruyor demeyin. Ersin Özince ikibinli yılların başında İş Bankası'nı 300-400 milyon dolar harcayarak soktukları değişim sürecinin fitilini CFO'larının ateşlediğini söyledi. Pekala yolu gösteren takımdan herkes olabiliyor. 
Tabi bu takım üyesi olma konusu biraz nazik. Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper'in dediği gibi CFO'lar biraz kendilerini kalabalıktan ayrı tutmayı seviyorlar. Şirketin nasıl çuvallanacağını anlatan karakutusu olmayı seviyorlar. Peki CFO'dan yeni dönemde ne bekleniyor. 
Dijital değişim CFO'yu nasıl etkileyecek? 

Melikşah Utku, “Önemli olan çabuk ayağa kalkabilmek” diye özetliyor bu geçiş dönemini atlatma reçetesini. 
Hele ki CFO'nun hemen herkesten önce kalkması gerekecek. Çünkü Ersin Özince'ye göre CFO'su yavaş olan şirket ayvayı yemiş denebilir. CFO'lar şirketlerin kredi kurumları karşısındaki yüzü. Regülasyonlar arttıkça daha da zorunlu olan kişilikler. Çünkü kurumlar hattın öbür ucunda ettiği 

laf anlaşılan, dediklerini anlayan birini istiyorlar. 
Şirketlerin kredi kurumları karşısında itibarlarını inşa eden ya da yıkan kişiler. 
CFO'lar şirket sermayesinin kullanan beyin, sermayeye yol veren onun rotasını 


belirleyenler. Bu rotayı sadece kredi kurumları değil, hissedar da, devlet de,tüm diğer paydaşlar 

da bilmek istiyor. Aslında CFOarın belki de en büyük şansı kolay kolay yerine adam konamayacak bir pozisyon olmaları. Ahmet Faralyalı yatırım yaptıkları şirketlerin patronlarına değişime başlayacaklarını, buna da CFO'yu değiştirerek başlayacaklarını söylediklerinde patrondan hemen hiçbir zaman itiraz gelmediğini belirtiyor. 
Değişen kurumsal yapı 

da pozisyonun önemini arttırıyor. Sermayedar 

sayısı artınca profesyonel pozisyonlara olan ihtiyaç artıyor ve bir taraftan da tek sorumlu patron olmaktan çıkıyor. Boyner Grup Finans Direktörü (CFO) Türkay Tatar şirketlerin halka açılmasının önemine işaret ederek, “Bunu 5-10 yıl önce konuşsaydık halka açılmanın çeşitli yan faydalarından bahsedilirdi. Türkiye'de artık halka açılma hemen hemen tamamen finansman aracı...” 
Önümüzdeki yıl büyük olasılıkla bu buluşmada konuştuklarımızın bir kısmını gülümseyerek hatırlayacağız. OR kodlu çek, ödeme sistemleri, Blockchain teknolojisi, endüstri 4.0 belki de çoktan eskimiş olacak (Japonlar 5.0'ı başlattılar bile), Ama bu zirveden 2019'a değişmeden kalacak olan şey gelecek on yılda farklı bir CFO tipi çıkacağı. 


“ÇAĞIMIZIN GFO'LARI ARTIK GEÇMİŞ VERİYİ ANALİZ 


ETMENİN, BUGÜNKÜ BİLGİLERİ TOPLAMANIN 


YANINDA, BÜTÜN BU DEĞİŞİMLER GELECEKTE NASIL TEHDİTLER YARATIR NASIL FIRSATLAR SUNAR 


NOKTASINA KAFA YORMAK ZORUNDA” 


8? #ENERİİ 


BİYOKÜTLENİN YERLİ 
DEVİNDEN 2 YENİ SANTRAL 


Biyokütle enerjisinin yerli öncüsü Mimsan, Malatya'da şehir çöpünü enerjiye çeviren bir santral kurdu. Sırada Afyon'da kurulacak yeni biyokütle santrali var. Atıktan enerjinin Türkiye'de 10 milyar dolarlık potansiyeli bulunuyor. 


MALATYA'DA şehir çöpünden 


enerji elde eden santral kuran ve Afyon'da da yeni 

bir atıktan enerji santrali kurmaya hazırlanan Mimsan Grup CEO'su Hacı Ahmet İlhan, sorularımızı yanıtladı. 


Malatya'da kurduğunuz çöpten enerji tesisi hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Mimsan Grup olarak Türkiye'nin şehir çöpünden termik yöntemle enerji üreten ilk santralini “Yap-işlet devret” modeliyle Malatya'da kurdu. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak santralle yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanacak. 
Türkiye'de belediyeler çöp bertarafında genellikle 

vahşi depolama yöntemini 


kullanıyorlar. Bazı şehirlerde, çöpten çıkan metan gazından enerji üretilse de, bu yöntem atığın çevreyi zehirlemesini engelleyemiyor. Mimsan'ın öncülüğünü yaptığı atık bertarafı teknolojisi, Türkiye'yi, “vahşi depolama”nın çevresel zararlarından kurtarıyor... 


Gündeminizde başka enerji yatırımı var mı? 
Malatya tesisinin yanı sıra Afyon'da da atıktan enerji elde edecek bir biyokütle enerji tesisi kurmaya hazırlanıyoruz. Bunun için bir özel sektör firmasıyla el sıkışıldı. Tamamlandığında 
25 MW kurulu güce sahip 
olacak santral, biyokütle yakmada Türkiye'nin en büyüğü unvanını kazanacak. 


Mimsan Grup CEO'su Hacı Ahmet İlhan, biyokütleden enerji üretiminin şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle desteklendiğine dikkat çekiyor. 


Biyokütlede Türkiye'nin potansiyeli hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Biyokütle yakmada Türkiyenin toplam 

kurulu gücü 50 MW düzeyinde bulunuyor. 
Yakma dışındaki biyokütle tesisleri de değerlendirmeye katıldığında bu rakam 

500 MW'ye yaklaşıyor. 
Türkiyenin kapasitesi bunun en az 10 katı düzeyinde. 
Türkiye'de yılda 200 
milyon ton atık ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Bu rakamın tamamının enerji olarak değerlendirilmesi durumunda üretilecek 
elektriğin yılda 100 

milyar kWh'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Bu da Türkiye'nin toplam yıllık elektrik tüketiminin üçte birine tekabül ediyor. Orta vadede bu atığın yaklaşık yarısının değerlendirmeye alınabileceğini düşünsek bile, atıktan yılda 5 milyar dolarlık katma değer 

elde etmenin mümkün olabileceğini görebiliyoruz. 
Biyokütle enerjisi yerli ve milli bir kaynak olduğu için cari açık sorunun azaltılmasına da ciddi katkılar yapacaktır. 
Biyokütle santrallerinin, Zirai atıkların bertarafı için kullanılan anız yakmanın meydana getirdiği çevresel riskleri yok ettiğini de belirtmek 


isterim. Ülkemizde her 

yıl yaz aylarında anız yakma sebebiyle orman yangınları çıkar. Bu nedenle insanlar jandarma gider suçluları yakalayıp hapse atar. Ama anız yakma 

hala devam ediyor. Evet 

bir çevre cinayeti ama bu çiftçi neticede hasattan sonraki zirai atıkları bertaraf etmeden yeni ekim yapamıyor. Çiftçinin bir derdi var. Hasat sonrası zirai atıklar orada durduğu sürece verim düşüyor. Bundan dolayı çiftçi mecburen bunu bertaraf etmek zorunda kalıyor. Çiftçi için bu zirai atıkları yakmaktan başka bir yol daha var. Bu da enerjiye dönüştürmek 
Bunda da yakma var ama bir çevre katliamı yaparak değil, kontrollü, emisyonu, bacası denetim altında olan bir yanma şekli oluyor. 
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Bu da yenilenebilir enerji statüsünde oluyor. devlet biyokütleyi yenilenebilir enerji kapsamına teşvik kapsamına aldı. Bu yatırımları cazip hale getirdi. 
Biz burada da yaptık. üç 

tane biyokütleden enerji santralimiz başarılı şekilde çalışıyor. Zirai ve orman atıklarından enerji üretiliyor. 
25 MW elektrik üretmek 
için yaklaşık 200 bin dekar tarım arazisinin atıkları bu santral tarafından bertaraf edilecek. Bu sayede anız yakılmayacak, çevre 
katliamı olmayacak. 200 

bin dekardaki canlılar mikroorganizmalar böcekler kuşlar zarar görmeyecek. 
Aynı zamanda 200 bin dekarlık tarım arazisinde verim yüzde 15 oranında artacak. Yani anız yakma sistemi bir sonraki yıl verimi yüzde 15 azaltıyor. 


Biyokütle yatırımlarına yönelik devlet destekleri neler? 

Biyokütleden enerji üretimi şu anda devlet tarafından YEKDEM kapsamında, çok özel bir fiyat stratejisiyle destekleniyor. Mevcut destekleme programı, biyokütle yatırımcılarının MW başına 133 dolar gelir elde etmesini sağlıyor. Yerli ekipman teşviki kapsamında, kazan grubu için MW başına 8 dolar destek de veriliyor. Her bir ekipmanın yerli firmalardan tedarik edilmesi ile toplam destek 
165 dolara kadar çıkabiliyor. 
Bu teşvik uygulaması atıklardan (biyokütle) enerji santrallerini çok kârlı yatırım haline getiriyor. 
Mimsan Grup da, milli bir firma olarak yerli ekipman desteğinin gerektirdiği şartları başarıyla sağlıyor. 


Destekleme programı 2020 
yılında sona erecek. 2020 
sonrasında izlenecek strateji henüz belirlenmiş değil. 
Söz konusu yenilenebilir enerji teşviki (YEKDEM) mekanizmasına şehir çöplerinin de dahil edilmiş durumda. Bu cazip yatırım fırsatından yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 


Türk şirketleri biyokütle santrallerinin kurulumu konusunda yeterli know how'a sahip mi? 
Biyokütle yakma sistemleri konusunda ülkemizde yeterli teknolojik birikimi mevcuttur. Mimsan Grup olarak 15 yıldır, konunun teknolojik tarafını ilmek ilmek dokumaktayız. 
Kurmuş olduğumuz santraller verimli biçimde işlemektedir. 


BİYOKÜTLE 


ENERJİSİNİ 
TANIYALIM 


Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanabilir. Biyokütle aynı zamanda bir organik karbon olarak da kabul edilmekte. Başlıca biyokütle kaynakları şöyle: 


1- Bitkisel biyokütle kaynaklar 
* Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçek, soya v.b.) 
* Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı v.b.) 

* Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.) 

* Protein bitkileri (bezelye, fasulye v.b.) 

* Bitkisel ve tarımsal artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.) 


2- Orman ve orman ürünlerinden elde edilen biyokütle kaynakları 
* Odun ve orman atıkları (enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar) 


3- Hayvansal biyokütle kaynakları 
* Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar. 


4- Organik çöpler, şehir ve endüstriyel atıklardan elde edilen biyokütle kaynakları 
* Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları 


— 


GÜVENLİK 
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Ergosis Genel 
Müdürü Ahmet 
Kerestecioğlu 


KURUMSAL GÜVENLİKTE 
İRİS TANIMA TRENDİ 


Kartlı sistemler daha ekonomik olduğu için ilgi görmeye devam ediyor ama açık noktaları çok. Bir kişinin kartını başka bir kişi rahatlıkla kullanıp şirkete girebiliyor. Ergosis Genel Müdürü Ahmet Kerestecioğlu, son dönemde iris tanıma sisteminin öne çıktığını söylüyor. 


YENİ teknolojilerin ilk yeşerdiği ülkelerden 

biri olan ABD'de, 1999 
yılında iki Türk mühendis tarafından temelleri atılan Ergosis, bir iris tanıma sisteminin bayiliğini alarak yola koyulmuş bir şirket. ABD'de birkaç proje gerçekleştirdikten sonra bu alanda Türkiye'deki açığı görerek faaliyetlerini 
2000 yılında Elor Holding 
bünyesinde Türkiye'ye taşıyan şirket; (Elor holding'e satmışlar) geçiş güvenlik, bariyer, kamera, yangın 


ihbar, acil anons sistemleri gibi alanlarda çözümler sunuyor. Ergosis bugün 
Koç Grubu şirketlerinden Migros'a kadar pek çok kurumsal şirkete hizmet veriyor. Zaman içinde sundukları hizmet türleri ve şekillerinin değiştiğini belirten 100'ün üzerinde şirketle çalıştıklarını belirten Ergosis Genel Müdürü 
Ahmet Kerestecioğlu, 
“Artık abonelik sistemini de portföyümüze kattık. 
Bunun müşteri sayımıza ciddi bir artış getireceğini 


öngörüyoruz. Önümüzdeki yıllarda binin üzerinde aboneye ulaşacağımızı bekliyoruz” diyor. 


İris tanıma yaygınlaşıyor Ergosis yürüttüğü projeleri birkaç farklı gruba ayırılıyor. 
Birincisi; komple zayıf 

akım sistemlerini içeren çözümler. Bunlar genelde plazalarda kullanılan çözümler oluyor. Sun 

Plaza, Veko Giz Plaza, Nef Projeleri, Bakü'de Demirci Tower, Maslak İş Kuleleri gibi yapılarda bu sistemler 


kullanılıyor. Şirketin ikinci olarak fabrikalara yönelik çözümleri mevcut. Arçelik, Toyota, Tofaş gibi bir çok şirketin fabrikalarına personel devam kontrol sistemleri kuran şirket, çalışanların fabrikaya girişçıkış saatlerinden ne kadar saat fabrika içinde zaman geçirip çalıştıklarına kadar pek çok konu hakkında kurumları bilgilendiriyor. 
Ayrıca, ziyaretçi takibi, yemekhane takibi gibi entegre, gelişmiş birçok sistem de mevcut. Son dönemde daha maliyetli olmasına rağmen iris tanıma sistemi üzerine yoğun talep aldıklarını belirten Ahmet Kerestecioğlu, şunları anlatıyor: “Kartlı sistemler daha ekonomik olduğu için hala şirketler tarafından daha çok ilgi görüyor ama açık noktaları olan bir alan. 
Bir kişinin kartını başka 

bir kişi rahatlıkla kullanıp şirkete girebiliyor. Ama ileri teknoloji ürünü olan iris tanıma sistemi bütün bu zafiyetleri ortadan kaldırıyor. 
Adalet Bakanlığı gibi kuruluşlar kullanıyor. Tam güvenlik sağlıyor. 


Tasarruf sağlıyor 
Güvenlik, bir bütün olarak ele alınması gereken bir husus. Ergosis'in doğru projelendirmeleriyle farklı alanlarda tasarruf eden birçok şirketin olduğunu vurgulayan Ahmet Kerestecioğlu, şunları anlatıyor: “Mesela Anadolu Etap ile tarım işçilerine yönelik bir proje yürüttük. 
Şirketin 9 tarlasına işçiler için iris tanıma cihazı kurduk. Bu sayede işçilerin takibini, çalışma sürelerinin kontrol edilmesine ve işçi ücretleri konusunda tasarruf edilmesini sağladık. Başka bir şirketin yemekhanesinde uyguladığımız kartlı geçiş sayesinde de şirkete ciddi bir tasarruf getirmiş olduk.” 
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Türkler dünyanın en çok çay içen milleti ama inovasyon yapamıyoruz. Simon Cheng adlı 

bir girişimci ülkemizde ve dünyadaki çay hazırlama kültürüne ve çay tüketimine olumlu etki yapabilecek Pigue Tea Crystals adında yenilikçi bir çay ürünü geliştirdi. 


ÇAY demleme: Siyah çay ya da günümüzde tükettiğimiz tüm bitki çaylarını demi de dahil aromatik bileşenleri ortaya çıkarmak üzere 80-100 derece arası sıcak 

su ile evimizde demlerken aslında bir tür ekstraksiyon işleminden geçiriyoruz. 
Yani suyu çözücü olarak kullanarak çay yapraklarının içmek istediğimiz özütünü çıkartıyoruz. Fakat bu süreçte 80 derece üzerindeki yüksek sıcaklık gerek siyah çayın, gerekse de diğer bitki çaylarının vücudumuza yararlı özütlerinin bozulmasına ve doğallığını kaybetmesine neden oluyor. 
Örneğin, demlenmiş Türk çayını çok fazla içersek bağırsaklarımızda demir 


AR-GE... 


YEKTA ÖZCAN ÖZÜÖZER yekta.ozozer O abcdanismanlik.com 


emilimini azaltıyor. 

Simon Cheng'in öyküsü de ilginç sayılır. Bir startup şirketinde çalışırken Stanford'dan MBA derecesini almıştır. Zorlu okul ve iş yaşamı bir araya gelince yaşadığı yoğun stresin 

de neden olduğu ağır bir hastalık geçirdikten sonra sağlığını kazanabilmek için bu yaşam tarzını değiştirmeye karar veriyor. 
Kendisi de yarı Çinli yarı Hint asıllı olan Simon, Doğu kültüründeki sağlık yaklaşımlarını öğrenmek için Asya'da iki yılını harcıyor. Bu süre içerisinde suda çay kristallerini çözerek ilaç olarak kullanan yerel bir doktor ile tanışıyor. Bu doktorun yaklaşımından 


yola çıkan Cheng yöntemi geliştirmeye ve idealize etmeye odaklanarak Pigue Çay Kristalleri'ni elde ediyor. 
Doktorun çay kristallerini elde ederken çok fazla 

ısının çay yapraklarına 

zarar verdiğini, acı bir tat elde edildiğini görüyor ve basıncı artırarak daha düşük sıcaklıkta demleme ile 

çay kristalleri elde etmeyi başardığını görüyor. Bu yöntemi denediği bütün bitki yapraklarında işe yaradığını gören Cheng bu yöntemin insanların çaydan alabileceği faydayı artırdığını ve modern dünyada çayın faydalarına daha kolay ve hızlı elde edilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor. 
Patentli soğuk demleme yöntemi ile bugün Pigue 

Çay Kristalleri adını taşıyan çay kristallerini elde ediliyor. 8 saate kadar düşük sıcaklıklarda demlenen ve yavaş geçen bu süreç çayın doğal antioksidanlarını ve bitkisel besinlerini ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. 
Bu sayede piyasadaki diğer çaylardan daha yüksek saflıkta elde edilen çay pestisitler, ağır metal, zehirli küf, organik gereksinimler taraması gibi testlerden yüksek puan almıştır. 

Bu şekilde Küresel Çay Şampiyonası'nda üç altın 
madalya kazanan ve 10 
dolara satılan kutusu içinde, 
14 adet demleme çay sunan 
Pigue bu ürün ile 1.5500'den fazla perakende mağazasına girmeyi başarmış. 


Beğendim çünkü: 

* Her şeyden önce büyük bir tüketici kitlesinin ihtiyacı olan ama girişimcilerin 

de görememiş-çözmemiş olduğu bir konu. Giderek artan sağlıklı yaşam ve doğal yiyecek-içecek trendi, dünyada birçok tüketicinin daha sağlıklı, daha doğal ve antioksidanı daha yüksek bitki çayı ile Türkiye'de de 


PIOUE' 


TEA VEYKTALS 


esra 
14 b) 
BLACK YUA 


Slunrten 


“KÜRESEL ÇAY ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇ ALTIN 


MADALYA KAZANAN VE 10 DOLARA SATILAN 


KUTUSU İÇİNDE, 14 ADET DEMLEME ÇAY SUNAN PIOUE, BU URUN ILE 1.500'DEN FAZLA PERAKENDE 


MAĞAZASINA GİRMEYİ BAŞARMIŞ” 


buna ek olarak bu özellikleri olabilecek bizim klasik (siyah) Türk çayı tercihi var. Yani ürün ve yöntem tüketicinin direkt ihtiyacı olan bir konuyu ve trendi karşılıyor ve bu nedenle, potansiyel pazar büyüklüğü yüksek. 

* Pigue çayı içeriğinde antioksidan olarak bulunan polifenolleri bir bardak çayda diğer çaylara göre 12 kat daha fazla sunuyor. Bu da bağırsak sağlığı, daha az stres, daha güçlü bağışıklık, daha sağlıklı cilt için pozitif yönde katkı sağlıyor. 

* Eğer bir ürünü daha sağlıklı, antioksidanı yüksek ve doğal sunmaya çalışırsanız, ürünü bu koşullarda tazeliğini ve faydalı unsurlarını koruyarak saklayamazsınız. Metot, demlediğiniz ve nemini azalttığınız demlenmiş çay 


kristalleri ile bunu sağlıyor. 
* Ayrıca, tüketicinin ihtiyacı olan kolaylığı (convenience) sağlıyor. Kolay taşınabiliyor ve sadece sıcak hatta soğuk su ile karıştırmanız yeterli. 
* Başta ülkemiz, herkesin baktığı, ama kimsenin göremediği bir ticari alanı keşfetmiş. Nasıl mı?: Türkiye (2016 verilerine göre) kişi başı 3.16 kg'lık 

çay tüketimi iledünyanın açık ara kişi başı en fazla siyah çayın tüketimimin olduğu ülkedir. Türkiye'yi 2.19 kgile İrlanda, 1.94 kg ile Britanya, sonra da Rusya, Fas vs. ülkeler izlemektedir. 
Ayrıca, ince belli bardaktan sunulmuş taze Türk çayının özgün ve milli bir içeceğimiz olması ile övünürüz. 

Ancak, bu milli üründe iki sorunu birçok platformda 


gündeme getirdim: 

* Demlenmesi ve demlikteki çayın ara ara tazelenmesi bazı zorluklar yarattığı ve zaman aldığı için birçok lüks otelimizde bile ince belli bardakta demli Türk çayı bulamaz, sallama çaya talim edersiniz. 

* Ülkemizde de ne sunduğu çayın çok taze olduğunu (danışmanlığını yaptığım, bir işletme zinciri hariç), 

bir marka değeri olarak vurgulayabilen ne de taze demli çayın 24 saat hızlı, kolay sunum çözümünü geliştirmiş bir cafe/restoran zinciri yoktur. 

Yani bu sorunda çözüm niçin ülkenizde geliştirilmez, bu kadar yüksek ticari değeri ve popülerliği olan çayın demleme, sunum kolaylığı sağlarken besin değerini ve sağlığa yararını yükseltmek için ülkemizde niçin hiçbir çalışma yapılmaz, bunu da sorgulamamız gerekli. 
Cheng'in Cafe/restoran/ otel/çay bahçeleri için önemli olan bu iki sorunu, Türk çayından büyük gelirler elde eden Çaykur, Lipton, Doğadan'dan maalesef daha önce, hamasi edebiyata girmeden ve ciddi laboratuvar çalışmaları ile çözmesini çok takdir ettim. 
Fark ettiğiniz gibi, iyi bir Türk çayı tiryakisi olarak otantik çay demleme yöntemi kullanan işletmelerin varlığını sürdürmelerini gönülden arzu ediyorum. Yine de, birçok işletmenin sallama çay yerine Pigue metodunu kullanmasını, TÜBİTAK MAM”'ın da ancak Pigue'den sonra siyah Türk çayı demeleme sürecine birazcık daha ilgi göstermesini 

ve diğer bitki çaylarına 

göre Pigue'nin siyah çay performansındaki bazı 

ufak eksikleri gidermesini (bu nedenle ürünün hala “Geliştirilebilir” yönleri var) ümit ediyorum. 


BES REKABETİNDE KRİTİK 


“FAKTÖR DİJİTALLEŞME 


Bireğisel emeklilikte otomatik katılım sistemine Temmuz ayından itibaren 10-49 çalışanı olan işletmeler de dahil olacak. AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, “Bu 4 milyon yeni katılımcı ve on - binlerce işletme demek:Tam'B& noktada, sektörümüzdeki dijitalleşme dönüşüm süreçleri hayati 

önem arz-edecek. Zifa"burkadar-.çok sayıda işletmeye fiziki olarak ulaşamazsınız. Buradaki 

büyüme ve rekabet koşullarını, dijitalleşme yatırımları ve vizyonu belirleyecek" diyor. 


AVİVASA CEO'su Fırat 


Kuruca, insan ömrü uzadıkça ve yaşlandıkça sigorta ürünlerinin öneminin arttığını söylüyor. 


Gündeminizde yeni ürünler var mı? Detaylı bilgi verebilir misiniz? 


Tıpta ve teknolojideki gelişmeler sayesinde insan ömrü uzuyor. Dünya gelişiyor, hızlanıyor, insanoğlunun ömrü uzuyor ve yaşam kalitesi artıyor. Şuan Türkiye'de ortalama ömür 


78 yıldır. İnsan ömrünün 
uzaması sigorta sektörünü, özellikle BES tarafını çok yakından ilgilendiriyor. 
İnsan ömrü uzadıkça 

ve yaşlandıkça bizim ürünlerimizin gerekliliği ve önemi daha da ortaya çıkıyor. İnsanlara gerçek fayda sağlayacak hizmetler sunuyoruz. 18 yaşından 

90 yaşına kadar her 

insana dokunabileceğimiz ürünlerimiz var. Hiç bir ürün ya da hizmet bu kadar uzun soluklu değil. AvivaSA 


olarak müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunma amacıyla çalışıyor, ürünlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. 
Hayat branşına baktığımızda ise, “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” ürünümüzden bahsetmekisterim. Bu ürünümüze, çocuk sağlığı danışmanlığı, pedagogpsikolog danışmanlığı, eğitim koçluğu, kariyer koçluğu, yurtdışı eğitim gibi hizmet ve avantajlar sağlayan kapsamlı bir çocuk paketi ekleyerek 


sektörde ilke imza attık: “Eğitimde İyi İhtimallerin Sigortası” poliçede belirtilen sigorta süresi boyunca, vefat veya kaza sonucu vefat gibi riskler gerçekleşmezse, tahsil edilen primlerin tamamının poliçe sahibine geri ödenmesi gibi önemli bir özelliğe sahip. 


2018'de nasıl bir büyüme hedefliyorsunuz? Branşlar bazında değerlendirir misiniz? 

BES fon büyüklüğünde sektör liderliğimizi bu yıl da 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sürdürerek; pazar payımızı artırmak, bu alandaki temel hedefimiz. Otomatik Katılımda da şu ana 

kadar gerçekleştirdiğimiz başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Hayat sigortaları tarafında ise, bütün koruma branşlarında pazar payımızı artırma hedefimiz var. Özellikle hayat ürünlerinde, yenilikçi ve farklı yaklaşımımız 

ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerle, serbest hayat ürünleri pazarında 


ciddi anlamda pazar payı kazanmayı hedefliyoruz. 


Hangi segmentlerin büyüdüğünü gözlemliyorsunuz? 
Bunun nedenleri neler? 
2017 yılında bireysel 
emeklilik sektörünün en önemli konusu Otomatik Katılım oldu. Sektör olarak Sektör kısa zamanda hayata geçirdiği Otomatik Katılım ile 1,5 yıla ulaşmadan, mevcut BES'in yarısı kadar bir katılımcı sayısına ulaştı. 
Bu önemli bir başarıdır. 
Temmuz ayından itibaren 10-49 çalışanı olan işletmeler sisteme dahil olacak. Bu 

4 milyon yeni katılımcı 

ve on binlerce işletme demek. Tam bu noktada, sektörümüzdeki dijitalleşme dönüşüm süreçleri hayati önem arz edecek. Zira bu kadar çok sayıda işletmeye fiziki olarak ulaşamazsınız. 
Buradaki büyüme ve rekabet koşullarını, “dijitalleşme yatırımları 

ve vizyonu“ belirleyecek. 
Hayat branşlarında ise, sektörümüzün geleceğinin serbest hayat branşlarında olduğunu düşünüyoruz. 


Dijital kanalda gündeminizde yeni projeler var mı? Mobil 

ve dijital kanalları nasıl kullanıyorsunuz? 
Sektörümüzün geleceğini belirleyecek en önemli olgulardan birisi de dijitalleşmedir. AvivaSA olarak, hissedarlarımız Aviva ve Sabancı Grubu'nun öncelikli stratejilerinden “Dijitalleşme” kapsamında, sigorta sektöründe inovasyonun lideri 

olmak ve müşterimize en kaliteli hizmeti sunmak amacıyla dijital dönüşüm programımızı başlattık. Bu kapsamda son dönemde pek çok dijital yatırım yaptık. Bu konudaki yeniliklerimizi ise şöyle özetleyebilirim: Müşteri 


ve kampanya yönetimi gibi saha operasyonlarındaki dijitalleşmeyi üst düzeye çıkaran ve zamandan 

ve mekandan bağımsız kusursuz müşteri yönetimi sunan “Müşteri ve Saha Satış Yönetimi” platformu Ocean'ı yeni yetenekler kazandırarak geliştirmeye devam ediyoruz. Kurumsal müşterilere sunulan uçtan uca çözümün paralelinde, Ocean Bireysel Modülü Aralık 2017 itibarıyla AvivaSA Bireysel Satış ekiplerimizin de kullanımına sunmuştuk. 
Böylelikle müşterimizi daha iyi tanıma ve hizmet standardını artırma yönünde gelişim kaydettik. Bu yılbaşında ise,tüm saha satış ekiplerinin kullanımına açtık. Böylece, müşteri ve kampanya yönetimi gibi saha operasyonlarındaki dijitalleşmeyi üst düzeye çıkardık ve zamandan 

ve mekandan bağımsız kusursuz müşteri yönetimi sunmaya başladık. AvivaSA olarak, özellikle Otomatik Katılımın bu seneki fazında hayati önemi anlaşılacak dijitalleşme rekabetine tam olarak hazırız. Otomatik Katılım sürecinde en 

etkili dijital kanallarımız “Bi'tıkla Bireysel” ve “Bi'tıkla Kurumsal” online şubelerimizden de kısaca bahsetmek isterim: Tüm cihazlarla ve işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen Bi'tıkla Bireysel online şubemizi, Otomatik 


Katılım kapsamında bireysel müşterilere hizmet vermek üzere canlıya aldık. 
Müşteriler bu platformda cayma işlemlerini, poliçe 

ve ödeme bilgilerini görüntüleme, poliçe basım ve mail ile gönderme, online olarak fon seçimi işlemlerini yapabilmektedir. Kurumsal müşterilerimizin Otomatik Katılım sürecinde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla Bi'tıkla Kurumsal online şubemizi hayata geçirdik. Sade ve kolay kullanılabilir kullanıcı dostu ekran tasarımlarıyla hem firmaların İK departmanlarının, hem 

de AvivaSA operasyon ekiplerimizin kullanımına açtık. 4 ayda hayata geçirilen dijital self-servis hizmeti sunan bu proje ile operasyonel verimliliği sağlamış olduk. AvivaSA olarak dijitalleşme hedefimiz doğrultusunda, 2017 yılında, verimliliğin artırılması, maliyetlerin azaltılması amacıyla devreye alınan 10'dan fazla süreç ile yaklaşık 
20 çalışana denk iş gücü 
tasarrufu sağladık. Rutin tekrarlanan, katma değersiz operasyonel süreçlerin, sanal çalışanlara devredildiği 

bu projede, mevcut uygulamalar herhangi bir yazılım gerektirmeden robotlara (sanal çalışanlar) öğretilmekte ve 7/24 operasyon yapan sanal çalışanlar elde edilmektedir. 
Robotics Projesi ile 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“OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI KAMUNUN 


ÜLKEMİZDEKİ TASARRUF ORANINI ARTIRMAK 


ADINA GETİRDİĞİ ÖNEMLİ BİR REFORMDUR” 


operasyonel hataların azaltılması sağlanmıştır. 
İhtiyaç durumunda ekistihdam ve eğitim maliyeti yaratmadan, anında sanal çalışan 

sayısı artırılabilmektedir. 
AvivaSA olarak, Otomatik Katılım ile birlikte giderek artan müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, müşterilerden gelen soru ve talepleri anında cevaplayabilmek için kurumsal web sitemiz üzerinde “WebChat/ ChatBot ” uygulamasını da devreye aldık. AvivaSA'yı büyük veri yolculuğunda sektörün öncü şirketi haline getirebilmek adına, tüm analitik yetkinlik çalışmalarımızı ASKIT NEVER analitik programı altında topladık. 
Müşterilerimizi en iyi şekilde tanıyarak minimum soru ile ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmeti sunabilmek ve hayatlarının her döneminde yanlarında olmak adına 


yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız daha iyi tanıdığımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayıp, en uygun ürünü, tercih ettikleri kanaldan müşterilerimiz ile buluşturmak. Bu anlamda, müşteri eğilimleri ve 

yeni iş modelleri, sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeler, IoT (nesnelerin interneti) ve akıllı evler, yapay zeka uygulamaları, 
AR ve VR ile ilgili gelişmeler de radarımızda. 


Sektörün büyüme temposuna ilişkin düşünceleriniz ve gözlemleriniz neler? 
Önümüzdeki dönemde sektörün nasıl bir büyüme seyri izleyeceğini öngörüyorsunuz? 

Kamu otoritesi, ülke tasarruf oranını artırmak için ciddi 
çalışmalar yürütüyor. 2013 
yılında bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 devlet 


katkısının getirilmesi bu çalışmalarda önemli bir aşama olmuştu. Sonrasında gündeme taşınan Otomatik Katılım uygulaması ise, kamunun ülkemizdeki tasarruf oranını artırmak adına getirdiği önemli 

bir diğer reformdur. 2023 
yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TUnin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. 
Sektörün beklediği birtakım gelişmelerin 

de gerçekleşmesiyle 

2023 hedeflerinde BES'e 
ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Otomatik Katılımda ise cayma süresinin uzatılmasına yönelik düzenleme, özellikle sistemde kalma oranına 


olumlu katkıda bulunacaktır. 


Bu da sektörün büyümesine olumlu etkide bulunacaktır. 
Dünyada işveren katkısının olduğu Otomatik 


> ATİYE 


Katılım uygulamalarına baktığımızda sistemin 

çok daha güçlü ve başarılı olduğunu görüyoruz. Bu nedenle işveren katkısının önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. 
Hayat sigortaları alanına gelirsek; hayat sigortaları toplam prim üretimi açısından çok büyük önem taşısa da, emeklilik ve hayat şirketlerinin serbest (ihtiyari) hayattaki varlıklarını artırma ihtiyacı var. Hayat sigortalarının sıkıntısı, kredi bağlantılı hayat sigortalarına sıkışmış olmaktır. Türkiye'de hayat sigortalarıyla 

ilgili farkındalık düşük olduğu için, farkındalığı kredi bağlantısız hayat sigortaları ile yaratabiliriz. 
Açıkçası sektörün büyüme potansiyelini burada görüyoruz. Ayrıca hayat sigortalarında ağırlık 

yüzde 80 civarında banka kanallarındadır. Gelecek yıllarda dijital kanalların varlığını çok daha derinden hissedecek olan şirketler, portföylerindeki ürünlerin büyük çoğunluğunu dijital kanallara konumlandırmaya başlayacak. Biz de bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 


(Sel ENE) 
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6o'tan fazla çözümümüzle KOBİ'den holdinge her sektörden 1 milyonu aşkın kullanıcı için 34 yıldır güvenle kodluyor, geleceği yazıyoruz. 
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“Yolcusunu en çok seven havayolu” olan Atlasglobal, kurumsal müşterileri için'yeni Şirketlerin uçuş maliyetlerini azaltmak, daha konforlu ve avantajlı bir seyahat dene hayata geçirilen “Corporate Partners” adlı program üyelerine, indirimli bilet, ekstra 


kazanma ve lounge kullanımı gibi özel uygulamalardan faydalanma imka 


"DUNYA artık bir köy 


haline geldi” sözünü uzun zamandır duyuyoruz. Bu cümle, şirketlerin büyümek, rekabet güçlerini artırmak için yerellikten çıkıp globalleşmesini özetliyor. 
Birçok şirket, artık doğup büyüdüğü ülkenin sınırları aşıp dünyanın farklı ülkelerinde üretim yapıyor, ürün satıyor, mağazalar açıyor, merkezler kuruyor... 
Tüketiciyle, müşteriyle yüz yüze iletişimin de rekabette önemli bir araç haline geldiği günümüzde, kurumsal seyahatler de artıyor. Seyahat denince akla ilk gelen havayolu şirketlerinden 

de konforlu ve akılcı çözümler bekleniyor. Dünya ticaretindeki payını gittikçe artıran, küresel markalar haline gelen ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Türk şirketleri için “kurumsal seyahat çözümleri” çok daha önemli hale geliyor. 
Geçtiğimiz yıl Skytrax'den “Dört Yıldızlı Havayolu” ödülüne layık görülen ve faaliyete başladığı günden itibaren, “Yolcusunu en çok seven havayolu” sloganıyla 


yolcularına hizmet veren Atlasglobal, seyahatleri özel deneyimlere dönüştürecek “Corparate Partners Programı”nı hayata geçirdi. 


İndirimli bilet, ekstra bagaj, ekstra mil... 
Atlasglobal'in, kurumsal müşterileri için geliştirdiği Corporate Partners Programı, kullanıcılarına çok özel 

bir deneyim sunmayı hedefliyor. Corporate Partners, şirketlerin seyahat masraflarını azaltmasına yardımcı olarak karlılığına katkıda bulunmasının 

yanı sıra sık seyahat 

eden program üyeleri 

için konforlu, kolay ve standartların ötesinde bir yolculuk vaat ediyor. 
Corporate Partners şirketlerin potansiyellerine ve değerlendirme sonuçlarına göre değişen oran ve miktarlarda, indirimli bilet fiyatları, ekstra bagaj, cezasız değişiklik ve iptal hakkı, şirket mil havuzu ve favori destinasyonda iki kat mil kazanımı gibi özel avantajlar sağlıyor. Şirket çalışanlarını 


da unutmayan Corporate Partners yolcusuna, mil birikimi, belirli sayıda şirket çalışanı için lounge kullanımı, business check-in ve fast track ayrıcalıklarını sunuyor. 


Zamanında kalkış rekoru Atlasglobal'in Şirketlerin diğer uygulamalar arasından Corporate Partners'ı tercih etmesinin birkaç önemli nedeni var. 
Bunlardan biri, Atlasglobal'in Türk iş dünyasının en çok iş yaptığı, büyüdüğü pazarlara olan seferleri. Bir diğer etken, şirketin sürekli büyüyen ve gençleşen filosu... Nitekim, Atlasglobal, geçtiğimiz günlerde hizmet kalitesini artırmak için filosuna 2 adet A330-200 tipi uçak ekledi. 
Yıl içinde yeni uçaklarla bu sayı daha da artacak. 
Bireysel yolcuların yanı sıra kurumların Atlasglobal'le uçmak istemesinin bir diğer nedeni de uçak yolcularının en çok şikayet ettiği rötarlar konusundaki hassasiyet. 
Atlasglobal, Türk havacılık sektörünün hizmet kalitesini artırmaya dönük çalışmaları 


yi 


sonucunda yeni bir 

rekorun sahibi oldu. Nisan ayında tarifeli uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 87'ye çıkaran Atlasglobal, “rötarsızlık” rekoru kırdı.” 

Atlasglobal, Avrupa'da Air France, KLM ve Air Serbia ile ortak (codeshare) uçuş yapılan Paris, Amsterdam ve Belgrad hatlarının yanı sıra Dusseldorf ve Londra uçuşları ile Tahran, Bağdat, Erbil, Cidde, Medine, Beyrut, Telaviv, Erivan, Kuveyt, Mikonos, Kıbrıs gibi uçuş noktalarına tarifeli seferler düzenliyor. Yurt içinde 

ise İstanbul çıkışlı İzmir, Antalya, Trabzon, Bodrum ve Dalaman seferleriyle en çok tercih edilen havayolu olarak uçuşlarını sürdürüyor. 
Atlasglobal Havayolları'nın kurumsal programları hakkında daha fazla bilgi almak ve biran önce şirketinize özel faydalardan yararlanmak için corporate atlasglb.com e-posta adresi üzerinden Kurumsal Anlaşmalar Ekibi ile irtibata geçebilirsiniz. 

Şimdiden keyifli uçuşlar... 


Köfteci Yusuf, Tiger 3 Enterprise ile 


iş süreçlerindeki verimliliği 580 oranında artırdı 


1996 yılında İznik'te başladığı faaliyetlerini bugün 41 noktada, 
6 farklı marka ve 7.000'i aşkın çalışanla sürdüren Köfteci 
Yusuf, üretimden lojistiğe kadar olan tüm süreçlerini Logo'nun Tiger 3 Enterprise kurumsal kaynak planlama çözümü sayesinde entegreşekilde yönetiyor. Böylece şirket genelindeki iş süreçlerinde verimlilik artarken, özellikle üretimde kayıpların azaltılmasıyla maliyet avantajı sağlanıyor. İş yükünü de azaltarak hem çalışan hem de müşteri memnuniyeti sağlayan Köfteci Yusuf, 2008 yılından beri Logo'nun farklı çözümlerinden yararlanıyor ve kesintisiz büyümeye devam 


ediyor. 


İhtiyaçlar 
> Sürdürülebilir büyüme sağlamak 


> Süreçleri kesin veriler ve ölçümlerle değerlendirip uçtan uca yönetebilmek 


> Üretim planlamadan lojistiğe kadar tüm süreçlerde entegrasyon sağlamak 


> Üretimden çıkan ürünlerin aynı gün içinde mağazalara sevkiyatını yönetmek 


Faydalar 

> Üretimde ve genel iş süreçlerinde X8o verimlilik artışı 

> Üretimdeki kayıplar önemli ölçüde azalırken maliyetlerin yarı yarıya düşmesi 

> İşyükünün yarı yarıya azalmasıyla birlikte çalışan memnuniyetinde artış 


> Stok yönetiminin iyileştirilmesi sonucunda zamanında eslimat oranında iyileştirme 


> ERP ile entegre çalışan Logo Mind Insight iş analitiği çözümüyle daha kısa sürede raporlama imkanı 


> Doğru ve hızlı veri analiziyle iş süreçlerinin iyileştirilmesi > Gelecek planlarının daha kesin verilerle yapılabilmesi > Entegre e-Çözümler ile muhasebe iş süreçlerinin hızlanması 


> Kağıt masrafının ve insan kaynakları hataların azalması 


Çözümler 

> Tiger 3 Enterprise 
> Logo Mind Insight 
> Logo e-Çözümler 


> Bordro Plus 


TİLER SENTERPRISE 


“Yaşadığımız büyüme sürecindeki ihtiyaçlarımızın tamamını Logo çözümleriyle karşılıyoruz. Logo gerek yaygın danışman ağı, gerekse kaliteli çözümlerle her zaman yanımızda. Logo iş ortağı Doğru Yazılım'dan da uzun zamandır hizmet alıyoruz. Bizim gibi üretim yapan bir 


şirketin kullandığı altyapının son derece kaliteli, esnek ve 


güvenilir olması gerekiyor. Logo çözümleriyle oluşturduğumuz altyapımız, Doğru Yazılım'ın da desteğiyle kesintisiz şekilde çalışıyor ve işletmemizin büyümesine katkıda bulunuyor.” 

Kemal Dedeli, Genel Müdür Yardımcısı, Köfteci Yusuf 


İlk restoranı 1996 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde birkaç masalı, ufak bir köfte dükkanı olarak açılan Köfteci Yusuf, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinde, 40'ı aşkın noktada hizmet veriyor ve sürekli olarak yeni restoranlarla büyüyor. Köfteci Yusuf markasının yanı sıra Döner Y, Burger Age, Ciğerce, Kamenta ve Hesaplı Kasap markalarını da geliştiren şirket, yaşadığı büyümeyi sürdürülebilir kılmak üzere Logo'nun Tiger 3 Enterprise çözümünü kullanıyor. 


Köfteci Yusuf, ürettiği ve halkın beğenisine sunduğu lezzetleri “en iyi hizmet” anlayışı 


advertorial 


ile Türkiye'nin her noktasına taşımayı ve dünyaya ihraç etmeyi hedefliyor. 


Daha fazla bilgi için; 
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KAYI HOLDİNG, MEDİKALDE 


KENYA İLE DÜNYAYA AÇILIYOR 


Coşkun Yılmaz'ın 1991 yılında kurduğu Kayı Holding, 30 ülkede taahhüt, enerji, gayrimenkul geliştirme & yatırım ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 
Sağlık sektörüne yatırımlarını artıran Kayı, Türkiye'de faaliyete geçirdiği 49 hastanenin ardından Kenya'ya adım atarak Afrika pazarının kapılarını açtı. 


N 
Haber Murat Yanık 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ULUSLARARASI 


faaliyetlerine 1994 yılında Türkmenistan'da başlayan Kayı, daha sonra Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Cezayir, Ukrayna, Litvanya, BAE, Bulgaristan, Irak ve Libya'da faaliyet göstermeye başladı. 
Kayı Holding'i çoğunlukla inşaat ve müteahhitlik 

işleri ile tanıyorduk. Öyle 

ki, 2007'den bu yana her yıl en büyük 250 uluslararası müteahhit listesine (ENR 250) girme başarısını gösteren Kayı, aynızamanda sağlık sektöründe faaliyet gösteren inşaat şirketleri arasında ise en büyük 25 marka içerisinde 
12. sırada yer alıyor. Kayı İnşaat'ın ana faaliyetleri arasında endüstriyel inşaatlar, ofis binaları, alışveriş ve eğlence merkezleri, otel binaları, eğitim kuruluşları, hastaneler, sağlık kampüsleri, enerji ve altyapı projeleri bulunuyor. Kurulduğu günden bu yana 500'ün üzerinde projeyi tamamlayan Kayı, son yıllarda sağlık sektöründeki yatırımlarını artırırken, medikaldeki emin adımlarını, iflas eden Hollandalı 


Kayı Holding 
CEO'su Alparslan 
Korkmaz 


SİMED'i satın alarak daha da güçlendirdi. 150 yıllık SİMED'in deneyimli personelini de bünyesine katan Kayı Medikal, yurt dışı ayağında Kenya'daki operasyonun startını vermiş oldu. Kayı Holding CEO'su Alparslan Korkmaz'ın Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlediği basın toplantısında verdiği bilgiye göre, Medical Packaging-MP alanında dünya çapında başarılara imza atan 

marka, klinik hizmetleri 

de beraberinde sunmaya başladı. Sağlık hizmetlerini; mühendislikten satın alma ve inşaatına kadar bir bütün halinde sunan Kayı Medikal, finansman ve işletme 

dahil EPC-F (Engineering, Procurement, Construction-Finance) adı verilen 

hizmeti verebilen ender kurumlardan biri. Türkiye'de 
49 hastanede hizmet veren 
Kayı Medikal, 2017 yılı itibariyle, bu hastanelerde 100'ün üzerinde ekipmanla, yılda 3 milyonun üzerinde tetkik teşhis, 80 bin üzeri seans da radyoterapi tedavisi yaptı. Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre Kayı, gelecek Syılda, holding cirosunun yüzde 50'sini sağlıkta yapmayı hedefliyor. 
Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ve tesislerinin kalitesini ve verimliliğini 
artırmak amacıyla 2011 
yılında Kayı Holding bünyesinde kurulan 

Kayı Medikal'in faaliyet alanları arasında, klinik hizmetler, entegre sağlık çözümleri ve Kamu Özel Ortaklığı bulunuyor. Kayı Medikal klinik hizmetler kapsamında radyoloji, radyoterapi, sterilizasyon, fizik tedavi rehabilitasyon, nükleer tıp ve laboratuvar hizmetleri sunuyor. 

Entegre sağlık çözümleri kapsamında ise hastanelerin mimari tasarımı, planlama, satın alma ve cihazların 


ı Turkishtime 


Kayı Medikal, Nairobive .Nyeri şehirlerinde Consolata Hospital 

Mathari ve Avenue Hospital Parklands hastanelerinde radyoloji hizmeti veriyor. 


kurulumu gibi hizmetler sunuyor. Kayı Medikal'in yurtiçinde olduğu kadar yurt dışında da önemli yatırımları bulunuyor. Yurt dışı yatırım merkezleri arasında Sahraaltı Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Güneydoğu Asya bulunuyor. 
Kayı Medikal önümüzdeki dönemde Afrika'da 
Senegal ve Fildişi Sahili, Orta Asya'da Kazakistan, Güneydoğu Asya'da 
Vietnam, Balkanlar'da 
Bosna ve Hersek, Romanya ve Sırbistan'da hizmet vermeye başlayacak. Kayı, yeni merkezleriyle sağlık konusundaki hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. 


Sağlıkta ilk yatırım Kenya'ya 

Kayı Medikal, ilk yurt dışı yatırımını Kenya'da yaptı. 
Bu nedenle Kayı Medikal'ın büyümesinde Kenya'nın sembolik bir önemi de bulunuyor. Kayı Medikal, Kenya'nın başkenti Nairobi ve Nyeri şehirlerindeki 

iki hastanede (Consolata Hospital Mathari ve Avenue Hospital Parklands) iki ayrı radyoloji merkezi ile hizmet verirken, bu yıl içinde yine Nairobi'de bir radyoterapi merkezinde daha hizmet verecek. Kayı Medikal, ayrıca Tanzanya'nın ekonomik merkezi Darüsselam 

ve Uganda'nın Masaka 


şehirlerinde de işlettiği radyoloji merkezlerinde bulunan medikal ekipmanlar ile bölge halkına tam kapsamlı sağlık hizmeti 
sunuyor. 6 bin çalışanıyla 3 
kıtada faaliyet gösteren Kayı Holding için Afrika ülkeleri, büyüme vadeden bir pazar konumunda bulunuyor. Kayı Holding, sağlık alanında yaptığı yatırımlarla coğrafya gözetmeksizin değer yaratmaya ve yaratılan bu değerle halk sağlığına katkı sağlamayı hedefliyor. 


Afrika'da medikal teknisyen yetiştiriyor Sağlık hizmetlerinin çok üst düzey olmadığı Afrika'da, Kayı'nın sunmuş olduğu hizmetlerin kullanımı da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Afrika ülkelerindeki bu sorun Kayr'nın teknisyen konusunda sorun yaşamasına neden olmuş. Nairobi'deki Consolata Hospital 

Mathari Hastanesi'nde bizi karşılayan Gaziantep'li Medikal Teknisyen Ali 

Oral, bir yandan cihazları kullanacak yeni teknisyenler yetiştirirken, tüm Afrika” 

da da doktorlara cihazlar hakkında bilgiler veriyor. 
Kenya'nın resmi dili Swahili'yi de öğrenen Oral, çalışma arkadaşları ile İngilizce yerine Swahili dili ile anlaştıklarını belirtiyor. 


Gaziantep'te dev 

sağlık tesisi 

Kayı Holding'in ilk Kamu Özel Ortaklığı projesi olan Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 4.en büyük sağlık kampüsü olacak. 2000'e yakın yatak kapasitesine sahip olacak projenin, 2020 yılında hizmete açılması planlanıyor. 
Yaklaşık 600.000 
metrekarelik kampüsün inşaatı tamamlandıktan sonra Kayı Holding, doktor ve hemşirelerin sağlanması hariç, tesisin yönetim hizmetlerini ve diğer klinik olan ve olmayan destek hizmetlerini 25 yıllık bir dönem boyunca sağlayacak. 
Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü inşaat ve yönetim yatırım maliyetleri açısından Türkiye'nin 5. büyük yatırımı konumunda bulunuyor. 
Samsung ve Salini Impregilo ile eşit ortaklığın bulunduğu proje için sağlanan 1 Milyar dolarlık finansmanın tamamının yurt dışından sağlandığını ifade eden Kayı Holding CEO'su Alparslan Korkmaz Entegre Sağlık Kampüsü hizmete açıldığında, Gaziantep 

ve bölgesine uluslararası standartlarda sağlık hizmeti getirmenin yanı sıra Ortadoğu'nun da sağlık merkezi olacağını belirtti. 


LÜKS TUTKUNLARI İÇİN 


sunarak otomobilin dinamik misyonunu ve alışılmış X 


ÜÇ ÇEKİCİ, DÖRT ÇEKER 


Hepimizin hayalidir aslında kışın karda, yazın kampta yolda bırakmayan, lüks bir binek otomobilin de konforunu aratmayan 4 çeker otomobiller. Artık beklentiler de yüksek... Hem az yaksın, hem de çok teknolojik olsun istiyoruz. Tabii ki haklıyız, çünkü otomobillerimizi seviyoruz. Bu ay tam üç çekici, dört çeker misafirimiz var. 
BMW X3, Mercedes-Benz GLCe ve Volvo XC60. 


karakterini vurgulayan otomobil, xLine, Luxury Line ve M Sport olmak üzere üç model serisinden biri ile tercih edilebiliyor. Hayır, ben çok daha kişisel bir 


BMW X3, 2003 yılında üretildiğinde, orta 

ölçekli Sportif Aktivite Aracı segmentini pazara sunmuştu. O zamandan bu yana, üretim hattından 1,5 milyon adedin üzerinde 
X3 çıktı; şimdi ise üçüncü nesil olan yeni model görevi devraldı. Göz alıcı tasarım, ayırt edici bir görünüm 


X3'e sahip olmak istiyorum diyorsanız yeni BMW 
X3'ün iç ve dış tasarımını kişisel zevklerinize çok daha uygun bir hale getiren BMW Individual ürün yelpazesi arasından da seçim yapabiliyorsunuz. 

1.6 It hacmindeki 170 
HP'lik yeni benzinli motor seçeneğini de kullanıcıların beğenisine sunan BMW 
X3'ün 2.0d X Drive modeli 


Kullanıcılar için 


a lünya arasında 


kesintisiz bir bağlantı sağlayan son nesil 
BMW Connected fonksiyonları ise alışık olmadığımız yenilikçi bir deneyimi yaşamanızı sağlıyor. 


test konuğumuz oldu. Yarı otonom sürüş ve akıllı dört çeker sistemine sahip 
190 HP'lik güçlü motoru 
hem yolda hem de arazide keyifle ilerlemenizi sağlıyor. Yaklaşık 7 litre olarak ölçtüğümüz karma tüketim verisi ise X3 için oldukça makul. Bir önceki modele göre yaklaşık 55kg hafifleyen X3 0-100km hızlanmada 8 sn verisi 

ile sportif ruhunu ortaya koyuyor... Teknolojik detaylarını sıralamakla bitiremeyeceğimiz X3'ün özellikle akıllı sürüş asistanı neredeyse sürücüye olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. 
BMW Yardımcı Güvenlik 


Sistemleri; direksiyon 

ve şerit kontrol asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, yandan çarpma uyarısına sahip şeritte tutma asistanı özelliklerini içeren Sürüş Asistanı, Plus güvenlik paketi ile son nesil Aktif Cruise Control gibi opsiyonel donanımlar, (yarı) otonom sürüş açısından kapsamlı bir destek sağlıyor. Kullanıcılar için otomobilleri ve dış dünya arasında kesintisiz bir bağlantı sağlayan son nesil BMW Connected fonksiyonları ise alışık olmadığımız yenilikçi 

bir deneyimi yaşamanızı sağlıyor. BMW X3'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri bazı diğer modellerde 

de karşımıza çıkan ekranlı anahtar özelliği, bu özellikle aracınızın anlık bir çok bilgisini görebiliyor kontrol edebiliyorsunuz. 


Zarafet teknoloji 

ile buluştu 

BMW X3'ün segmentinde yer alan ve en güçlü rakiplerinden olan GLC bu ay test ettiğimiz bir diğer SUV oldu. Rakiplerinden Elektrikli motoru ile ayrışan GLCe, yuvarlak hatlı zarif hatları kadar tasarrufu ilede ön planda... 


GLCe elektrikli motoru ile ilk 
34 km'yi sessizce alabilme 
imkanı sunuyor. Öyle ki, sessizlik aracın çalışıp çalışmadığı konusunda şüpheye düşmenize neden oluyor. İster evinizde prizde, isterseniz şarj ünitelerinde kolayca şarj edebileceğiniz Mercedes-Benz GLC 350 e 

4 Matic AMG, şık tasarımı 
ile de çevredeki bakışları üstünüze çekiyor. Hemen hemen tüm Mercedes-Benz binek otomobillerinde karşılaştığımız Agility Select olarak adlandırılan sürüş modları GLCe'de de karşımıza çıkıyor, gerek yolun durumu gerek sizin kullanım tarzınıza göre Eco, Comfort, Sport, Sports ve 


Mercedes me Connect ile aracın kilometre durumu, lastik basıncı ve yakıt/şarj seviyesi gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz daha önemlisi akıllı telefon aracılığı ile aracı dışardan park edebiliyorsunuz. 


Individal seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. 
Park kolaylığı sağlayan 360” kamera sistemine sahip park paleti, birbirine bağlı dört kamera yardımıyla her yönden görüntüleme ile park etmeye ve manevra yapmaya olanak sağlıyor. 
Araç ve çevresi, medya ekranında kuş bakışı olarak gösterilebilir ve cam çizgisinin altında kalan 

ve sürücülerin göremediği yerleri görünür hale getiriyor. 9G Tronic olarak adlandırılan 9 ileri otomatik şanzıman son derece konforlu GLCe, Intelligent Drive olarak da adlandırılan akıllı sürüş sistemi sayesinde siz dikkatinizi 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kaybetseniz de, tehlikeyi sezdiği anda uyarıyor ve yoldan çıkmanıza engel oluyor. Air body kontrol adı verilen havalı süspansiyon sistemi ile de son derece yumuşak bir sürüş elde edebiliyorsunuz. Mercedes-Benz'in şık SUV'u GLCe yıldızın asaletini tümüyle hissettiriyor. Mercedes-Benz'in 2017 yılından itibaren sunmaya başladığı Mercedes me Connect ile tüm modellerde olduğu gibi GLC'de de aracıntüm özelliklerini kontrol altında tutup kilometre durumu, lastik basıncı ve yakıt/ 

şarj seviyesi gibi bilgilere ulaşabiliyorsunuz daha önemlisi akıllı telefon aracılığı ile aracı dışardan park edebiliyorsunuz. 


Ruhunda güven var Mercedes-Benz GLC ve BMW X3'ün güçlü rakiplerinden Volvo XC60, İskandinav sadeliği ve son derece şık tasarımıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Volvo 


2018 Haziran Turkishtime 


Volvo XC60'ın Çity Safety sistemine eklenen Direksiyon Yardım, 


Karşı Şerit Ihlali Önleme Sistemi, Kör Nokta Bilgi özellikleri yayaların 


ve büyük hayvanların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. 


denince akla ilk gelen 

hep üst düzey güvenlik olmuştur. İsveç'li Volvo'nun küresel satışlarının “030'unu oluşturan XC60, tasarımı 

ve kaslı yapısıyla bu 

itibarı yönetmeye devam ediyor. Son derece kaliteli detayları barındıran XC60 rakiplerini terletecek 

kadar yüksek düzeyde malzeme kalitesine sahip. 
Ölçeklendirilebilir ürün mimarisi olarak adlandırılan SPA platformunu temsil 


eden XC60, 190 hp 
gücünde D4 AWD 320 

hp güç ve 400 Nm çekiş üreten T6 AWD otomatik, motor seçenekleriyle de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor. XC60'da Volvo'nun yeni dönem teknolojileri arasında yer alan ve otomobiller, yayalar, büyük hayvanlarla olan çarpışmaları engellemeye yardımcı olan City Safety sistemine eklenen 3 yeni özellik çığır açma niteliği 


taşıyor. Bunlardan ilki; direksiyon yardım (Steer Assist) özelliği. Sürücünün olası bir çarpışmadan kaçabilmesi için -ihtiyaç anında- otomatik olarak direksiyon da yardım sağlıyor. Direksiyon desteği, 50-100 km/h hızlar arasında aktif hale geliyor. Volvo Cars, City Safety'e ayrıca Karşı Şerit İhlali Önleme Sistemi (Oncoming Lane Mitigation) olarak adlandırılan ve karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmayı önlemede sürücüye yardımcı olan 

bir sistem daha ekledi. 
Sistem, farkında olmadan şeridinden çıkan sürücüyü uyarıyor ve ona otomatik direksiyon yardımı sağlıyor. 
Sürücü böylelikle karşıdan gelen aracın önünden çekiliyor ve tekrar şeridine giriyor. İlk kez XC60'da kullanılan bu sistem, 60- 
140 km/h hız aralığında 
aktif olarak çalışıyor. Volvo Cars'ın opsiyonel olarak sunduğu, kör noktada yer alan bir araç olursa sürücüyü uyaran Kör Nokta Bilgi (Blind Spot Information) Sistemi de direksiyon yardım fonksiyonunun eklenmesiyle ayrıca güncellendi. Sistem, 

kör noktada bir araç 

olduğu zaman direksiyon yardımıyla otomobili tekrar şeridine geri döndürüyor ve tehlikeden uzaklaştırarak çarpışmayı engelliyor. 
Büyük Hayvan Algılama (Large Animal Detection), Yoldan Çıkma Engelleme (Run-off Road Mitigation) ve yarı otonom sürüş desteği Yeni XC60'daki diğer güvenlik özellikleri arasında yer alıyor. Volvo Cars'ın büyük ilerleme kaydettiği biralan olan otonom 

sürüş özelliğine sahip otomobillerin geleceğine yönelik ilk ve sağlam adımlarından birini temsil eden Pilot Assist, XC60'da opsiyonel olarak sunuluyor. 


CORPORATE 
PARTNERS 


KURUMSAL SEYAHATLERDE 
YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR 


THE NEW STAGE OF 
CORPORATE TRAVEL 


Şirketinize sağlanan faydalar: Whats in it for your company? 
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THE COMPANY DOUBLE MILEAGE 


Çalışanlarınıza sağlanan faydalar: 


Whats in it for your employees? 
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ÜCRETSİZ 
DEĞİŞİKLİK & İPTAL 


FREE REBOOKING 
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LOUNGE MİL 
HİZMETİ AVANTAJLARI 
LOUNGE MİLES FOR 
ACCESS TRAVELERS 
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Detaylı bilgi için corporateGatlasglb.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
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FARKLI BİR YAZ 


5 kıtayı temsil eden odalar, elektronik plaj şemsiyeleri ve 
7 odalı dev villalar. Bu yıl kendinize farklı bir yaz yaşatın. 


AKDENİZ'DE yaz aylarının keyif ve lükse dönüştüğü şehirlerin başında hiç kuşkusuz ki Cannes geliyor. 
Fransız Rivierası'nın bu eşsiz şehri dünya sinema yıldızlarını ağırladığı Cannes Film Festivali'nde gösterilen yapımlar kadar yaratıcı ve şaşırtıcı bir otele sahip: 3.14 
Cannes. Ünlü Boulevard 

de la Croisette'de yer alan otel konsept tasarımıyla yaşayan bir sanat eseri. 

Alice Harikalar Diyarı'nı anımsatan rengarenk lobisi pop-art ve ekliktik akımların kesiştiği bir merkez gibi. 
Renkli kristallerden yapılmış bir kütüphane, turkuvaz renkte mermer bir çeşme, 


anime karakterlerin boy gösterdiği yağlı boya tablolar ve başında dünya taşıyan hint işlemeleriyle süslenmiş bir inek heykeli. Lobide başlayan bu sanatsal ve kültürel kesişim, otelinde katlarında kendini net çizgilerle ayırıyor. 
5 kıtayı temsil eden her bir 
katta o kıtanın hikayesini barındıran detaylar odalarda misafirleri karşılıyor. İlk 

kat Amerika kıtasının latin kokan kıvrak ve renkli 

halini pop-art kültürüyle buluşturuyor. Kimi detaylar ise Kızılderili izlerini 

taşıyor. Eflatun halılar, nar kırmızısı duvarlar, Meksika tarzı işlenmiş pembe yatak örtüleri ve İnka motifleri 


taşıyan turuncu perdeler... 
Diğer tarafta ise pop-art izler taşıyan bir duvar, modem bir banyo ve sade aksesuarlar. Renk cümbüşü içinde muhteşem bir uyum sunan Amerika katındaki odalar latin kültürünün birbiri içinde harmanlandığı homojen bir kombin. 
Afrika katı ise kıtanın 

tüm gücünü yansıtan ama mütevazi duruşunu da koruyan nitelikte. Kıtadaki günlük yaşamı sergileyen yağlıboya tablolar odanın içindeki altın kaplama yer sofrasına yansımakta. Yine kıtaya özgü ahşap işçiliği yatak başında, altıgen formdaki komidinlerde, 


masa ve sandalyelerdeki ince detaylarda gözlemlenebiliyor. 
Keza Kuzey Afrika esintisi veren kandiller, Fas usulü cibinlikler ve kadife kırlentlerin bulunduğu büyük divanlar 3 farklı renkte tasarlanmış bu odaları diğer odalardan ayırıyor. 
Damask denilen Şam kumaşından yapılan yatak örtüleri konsept odalara Afrika imzasını atıyor. 
Okyanusya kıtasını temsil eden odaların bulunduğu 

kat ise adından anlaşılacağı gibi ferahlık teması üzerine kurulu. Açık renklerin ve pastel tonların kullanıldığı odalarda sarının ve mavinin en ferah hali misafirleri karşılıyor. Özellikle bambu çubuklarından yapılmış asimetrik dinlenme koltukları bu odalardaki en çarpıcı tasarımlardan. İki farklı tasarımdaki odaların herbirinde taze hindistan cevizi ve vanilya çubukları 


Cannes, Akdeniz'de keyfin ve lüksün vazgeçilmez adresi. 


bulunuyor. Rafya ağacından yapılan güneşlikler ise Cannes'ın sıcağını okyanus ferahlığındaki odalardan uzak tutuyor. Ve şimdi de otelin Avrupa katındayız. 
Tahmin edileceği gibi bu sefer karşımıza buram buram Fransa kokan aşk temalı 

bir oda çıkıyor. Yatak odası bölümünde hemen hemen herşeyin kırmızı olduğu 

bu konsept Moulin Rouge filmini hatırlatır nitelikte. 
Burlesgue kızlarının korselerinin birebir kopyası olan cibinlikler oldukça dikkat çekici. Duvarları minderlerle döşeli odaların salon bölümünde ise aynı duvarlar kendinizi Paris sokaklarında hissetmenizi sağlayacak 3 boyutlu caf& ve restoran çizimleriyle kaplı. 
Otelin son katı olan Asya bölümündeki odalar ise sadeliğin sanat ile buluştuğu birer tasarım harikası. 

Asya kültürünün tüm 


mütevazilik yansımalarını görebileceğiniz odalar yalın ve ama şık. Yerleri kaplayan su yeşili halının tüm sadeliği kıran tavuzkuşu heykeli, 

bol çekmeceli geleneksel Çin gardrobu ve Japon 

çiçeği desenleriyle bezeli kırlentler deniz manzaralı bu odaların en hoş detayları. 3.14 
Otel'in plaj alanı ise Lörins adalarına nazır manzarasıyla misafirlerini ağırlıyor. Pop ve Zen kültürlerinin yansıması bir tasarımda hazırlanan 

bu özel plaj mavilerin ve turuncuların hakimiyetinde. 
Özellike bar alanını kaplayan desenli seramikler otelin mimari yansımasının devamı niteliğinde. Şezlong alanlarına ek olarak güneşlenebileceğiniz iki adet dev boyutta yatağın 

da yer aldığı plaj dışarıdan gelebilecek misafirlere kapalı. Kumsal alanından keten halılara basarak geçilebilen restoranda ise Ananas Carpaccio ve Kaz Ciğeri Salatası gibi hafif lezzetler mevcut. Cannes'ın glutensiz ve organik menü sunan tek restoranındaki lezzet yaratıcıları ise Bruno Laplace ve Frödöric Nortier, Plaj alanına inmeden ferahlamanın yolu ise 

otelin terasındaki etrafı doğal taşlarla çevirlmiş 

açık havuz. Suguet tepesi 

ve deniz manzaralı havuz aynı zamanda ısıtmalı. 
Etrafındaki yeşil güneşlenme sedirleri ve üzerini kaplayan yaprak şeklindeki şemsiyeler ise yine tasarım bir otelde kaldığınızı hatırlatan emareler. Kısacası 3.14 
Otel'de kalanlar için yaz düşündüklerinden daha renkli. www.314cannes.com Türkiye'de ise Akdeniz sıcaklığını butik zevklerle buluşturan otellere her 

yıl bir yenisi ekleniyor. 
Girişimci Jack Pendrod tarafından 1998 yılında dünyaya takdim edilen 
Nikki Beach markası da 


Bodrum'daki yeni zinciriyle uluslarasındaki iddasını Türkiye'ye taşıyan markalar arasında artık yer alıyor. 
Mimar Gökhan Avcıoğlu'nun tasarladığı Nikki Beach Resort & SPA 7 yatak odalı villalardan özel yüzme havuzlu suite odalara kadar dünya jet-set'ini ve yerel konuklarını üst segmentte ağırlamak için hazır. Torba koyundaki 72 odalı tesis Bodrum'un beyaz ve yalın dokusuna Miami Otelleri'nin gösterişini katmış. Lobi tavanının tasarımından, restoran masalarına kadar herşey gözü yormayan ama etkileyen bir çizgide. 

Müzik, yemek, eğlence, moda, film ve sanat unsurlarını tek bir bünyede toplayan lüks plaj kulübü konseptli tesisin lobisi misafirlerini tek bir adımda kumsala taşımakta. Bir adım 


BU AY DENEYİN 


—azan 
W Otel'in Extreme Suite 


* Navaah'ın mezelerini 


»* W Otel'in Extreme Suite'ini 


* La Cucina'nın pizzalarını 


TREND NE? 


Ece Kavran 


sonrası kum. Kişisel lounge alanı ve led aydınlatmalı duvarlara sahip balkonlar 

ise keyifli birer yaşam alanı. 
Otelin en iddalı yeme-içme bölümü ise eşsiz bir gün batımı izleme şansı da veren Sunset Lounge. Ahşabın birçok formda kullanıldığı lounge alanı bar bölümündeki mermer ve metal tasarımlarla tam bir yaz oteli ortamı sunuyor. Sıcak ve ferah. Teras alanında serin yaz akşamları için açıkhava şöminelerinin yer aldığı geniş localar ise uzun sohbetler için ideal. 
Niki Beach Resort & SPA'nın plaj alanı ise tüm dünyadaki Niki Beach standartlarının Bodrum'a özgü yansıması niteliğinde. Tasarımsal, sade ve konforlu. Havuz alanı 

ise su üzerinde yüzme hissi veren sabit şezlongları ve ufuk çizgisiyle birleşen tasarımıyla ayrı bir serinlik kaynağı. 


* Elif Edes Tapan ile tadım turlarına katılmak » Ece Kavran tasarımları giymek 


* XLS ile zayıflamak 
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YAZ SEZONU AÇILDI: 


İREM SERTBAŞ iremsertbas © turkishtimedergi.cöm 


ZUMA BODRUM'DA 


İstanbullular yavaş yavaş Bodrum'a taşınırken, İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Zuma'da Bodrum'daki yerini almaya hazır. 


ÇAĞDAŞ Japon mutfağının uluslararası temsilcisi ve ödüllü restoranı Zuma, bu yaz sezonunda da misafirlerini Bodrum'da ağırlayacak... Yaz aylarında Yalıkavak Marina Bodrum'un muhteşem 


günbatımı manzarası eşliğinde benzersiz bir yemek ve eğlence deneyimi sunmaya hazırlanan mekan İstanbul'daki müdavimlerini 


Bodrum'da da yalnız 


bırakmayacak. Akşam 


yemeklerinde misafirlerine, 


imza yemeklerinden “miso marineli morina balığı”, “akya balığı sashimi” ve “ıstakoz tempura” gibi lezzetler sunacak Zuma Yalıkavak Marina, aynı zamanda yaz gecelerine hareket getirecek partilere de ev sahipliği yapacak. 
Bodrum'a hem eğlenceyi hem de lezzeti getirmeyi 


hedefleyen mekanın menüsünde ayrıca Japon robata grill gibi lezzetli ızgaraların yanı sıra Zuma'nın benzersiz sushi 

ve sashimi çeşitleri de yer alacak. Eğer sizde benim gibi Japon mutfağını seviyorsanız, Zuma özellikle sushileriyle vazgeçilmezleriniz arasına girebilir. Günün her saati tercih edebileceğiniz mekanda misafirleri rahat 


GASIRU... 


ettirmek için her şey düşünülmüş. Birbirinden farklı kokteyllerle öğleden sonranıza renk katabilir, 

DJ performansı ile tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz. 
Havuz başında arkadaşlarınızla rahatça vakit geçirebileceğiniz restoranın deniz manzarası da görülmeye değer. Japon mutfağı deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak için 


Zuma Yalıkavak 
Marina yaz aylarına renk getirecek partilere ev sahipliği yapacak. 


Zuma Yalıkavak Marina, 

yaz sezonu için birebir. 
Kokteyllerden ise “fish 

in the bag”i es geçmeyin derim. İstanbullular 

yavaş yavaş Bodrum'a taşınırken, İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Zuma'da Bodrum'daki yerini almaya hazır... Tatilinize tanıdık bir mekan eklemek isterseniz Zuma Bodrum'da misfirlerini bekliyor. 


Babalar Günü'ne Özel 


Babalar Günü'ne lezzet dolu bir başlangıç yapmak isteyenler, Delimonti'nin domates, biber, zeytin, sucuk, pastırma ve yöresel peynir çeşitlerinin yanı sıra, çalma pekmez, bal kaymak ve doğal reçel seçeneklerinden oluşan serpme kahvaltısını tercih edebilir. 
Öğle ve akşam yemekleri için ise salatalar ve soğuk başlangıçlar, mevsimsel lezzetlerle yapılan zeytinyağlılar, sıcak paylaşımlar ve lezzetli ana yemekler ile babanızı şımartın. 


Nişantaşı'nın yenilezzet durağı 


Adını sahiplerinin keçiye olan sevgisinden yola çıkarak alan The Urban Goat, sunduğu hizmet, leziz yemekleri, iç dekorasyonu ve mimarisi ile müşterilerin vakit geçirmekten keyif alacağı bir ortam yaratmayı hedefliyor. Çeşitli lezzetleri ve Akdeniz mutfağından tatlarıyla misafirlerini mükemmel bir lezzet yolculuğuna çıkaran The Urban Goat, taze ve günlük ürünleriyle sağlıklı yaşamın da kapılarını aralıyor. 


Nusr-Et'ten yeni şube 


Etin seçiminden sunumlarına kadar Nusret Gökçe'nin bire bir ilgilendiği Nusr-Et şubeleri, misafirlerine eşsiz bir lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Et konusundaki uzmanlığı ile fark yaratan Nusr-Et, yeni şubesini ise İstanbul'un tarihi yarım adasında açtı. 557 yıllık Sandal Bedesteni'nin tarihi dokusuyla uyumlu bir şekilde tasarlanan restoran, Osmanlı dönemine ait antika eserlere de ev sahipliği yapıyor. 


ASANSÖRDE KÜRESEL 
TÜRK MARKASI 


ASANSÖRLER için otomatik kat ve kabin üretimi yapan Giresunlu Prolift firması, artan talebi karşılamak adına üretimini Bursa'ya taşıdı. 

7 kıtada 30 ülkeye ihracat 
yapan Prolift'in Bursa'daki fabrikasına yaptığı yatırım 
80 milyon TL oldu. 

15 bin metrekare kapalı 
alanda üretime başlayan şirket, yılda 80 bin adet üretim kapasitesine ulaştı. 
Prolift, bu üretim miktarını 
100 bin adete yükseltmeyi 
planlıyor. Markanın kurucusu Bahtiyar Karakoç, “Hammadde, lojistik avantajları nedeniyle Bursa'yı tercih ettik. Türkiye'de direkt paslanmazdan üretim yapan ilk ve tek firmayız. 
Yıllık üretim adedimiz en yakın rakibimizden yüzde 
30 fazla. Ortadoğu pazarını 
geliştirmek istiyoruz. Bu 

yıl özellikle Hindistan'a odaklandık. Rakiplerimiz de orada yatırım yapıyor” dedi. 


Asansör grubunda 

kabin üretimi yapmayı düşündüklerini ifade eden Karakoç, şu bilgileri verdi: “Şartlar uygun olursa asansörün tamamını da yapabiliriz. Prolift markasıyla ilk Moskova'ya çıkacağız. 
Iyıla kadar oluşumumuzu tamamlayacağız. İlk kez paket halinde bir satış yapacağız. İhracatımız yüzde 38'lerden başlayıp yüzde 12lere düştü. Ama bu sadece istatistik. Kapasitemiz ve talepler arttığı için yurtiçinde ciddi satışlar gerçekleştirdik. 


Prolift kurucusu 
Bahtiyar Karakoç 


İhracatta da büyüyoruz.” 
Geçen yılı büyüme beklemedikleri halde yüzde 
17 büyüme ile kapattıklarına 
dikkat çeken Karakoç, bu yılın Ocak-Şubat aylarında gerçekleşen büyümeyi diğer yıllara kıyasla rekor olarak tanımladı. 150 kişilik istihdam yarattıklarını kaydeden Karakoç, 

“70 milyon TL ciromuz 

var. İhracatla büyüyoruz. 
Türkiye'de gösterdiğimiz büyüme ve ihracat ağımız dikkat çekiyor. 2 yabancı firma satın alma teklifinde 


bulundu. Ama satmaya niyetim hiç olmadı” diye konuştu. Türkiye'de tahmini olarak 300 bin asansör kapısının satıldığına değinen Karakoç, asansör komponent üretiminde Türkiye'nin dünya İkincisi olduğu bilgisini verdi. Türkiye'de ciddi bir potansiyelin olduğunu vurgulayan Karakoç. “Kamu desteği bizi çok farklı yerlere götürür” görüşünde bulundu. 
Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan teknolojiyi tedarik eden değil üreten 

ve geliştiren lider bir firma olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi ilke edinen Prolift Asansör, 

7 kıtada yaptığı ihracatla 
sektöre liderlik ediyor. 
Ukrayna, Dağıstan, Meksika, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ermenistan, Sırbistan, Rusya, Arnavutluk, Kosova, Tacikistan, Katar, Lübnan, Bahreyn, Mısır, Fransa, Romanya, İngiltere, Hırvatistan, Hindistan, Cezayir, Tunus ve Bangladeş ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor. 


Termo Teknik'ten garanti atılımı 


TERMO Teknik, dekoratif panel radyatör serisine 15 yıl garanti sunuyor. 2018 yılı boyunca dekoratif panel radyatör alanlar kampanyadan yararlanacak. Yüksek Isıl verimleri, sayısız seçenek sunan boyut ve tipleri, özgün tasarımları ile dikkat çeken Termo Teknik dekoratif panel radyatörleri için sağlanan garanti süresi 2018 yılı boyunca sürecek kampanya kapsamında 

10 yıldan 15 yıla çıkartıldı. Termo Teknik'in 
dekoratif panel radyatör ürünleri Termo Style, Silüet ve Termo Design serilerinden oluşuyor. Dünyanın en büyük kapasiteli panel radyatör üreticisi olan Termo Teknik'in Çorlu'da 100.000 metrekare üzerine kurulu modern tesislerinde üretilen dekoratif panel radyatörleri verimlilikleri, sıra dışı tasarımları, çeşitliliği ve uygulama kolaylığı 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ile dikkat çekiyor. Termo Teknik'in dekoratif panel radyatör serisi ile mekanlara derinlik ve bütünlük katmak, tasarımda zevkli 

bir dokunuş yakalamak mümkün oluyor. 
Özgün, modem ve şık tasarımları ve farklı ebat seçenekleriyle dikkat çeken Termo Teknik Dekoratif Panel Radyatörleri'nin Termostyle ve Silüet serisi çizgili düz yüzeyinin yanısıra yüksek kalite, ekonomi ve verimi bir araya getiriyor. TermoDesign serisi ise düz ve çizgisiz görünümüyle minimalist dekorların vazgeçilmezi oluyor. 
Dekoratif panel radyatör serisi ile farklı tip ve ölçülerde 6.000'in üzerine çıkan seçenek sunuluyor. Tamamı Termo Teknik'in Çorlu'daki üretim tesislerinde üretilen Termo Teknik dekoratif panel radyatörleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. 


“BAKTIĞINIZ 
YERLER 


YEŞERECEK” 


Seiko Optik'ten alınan her cam, geleceğe dikilen bir fidan oluyor. Seiko Optik Türkiye Genel 
Müdürü Suat Çam, “Marka olarak temel yaklaşımımız fayda ve güven sağlamak üzerine... Toprak bize dolaylı olarak camı veriyor, biz bu cama bilgimizi ve teknolojimizi katıyoruz ve insanlık için bir fayda sağlıyoruz. Göz gibi önemi bir duyumuza cam ile hayat veriyoruz. İstedik ki Seiko Optik'ten alınan bir gözlük camı tekrar bir şekilde doğaya dönsün..." 
Seiko Optik, Türkiye'de 
6 bin optik mağazanın 
yaklaşık 700'ünde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de lojistik merkezleri bulunan ve Türkiye'de 
her yıl ortalama yüzde 80 
büyüyen marka, 2020 
hedefini yüzde 10 pazar payı ile bin 200 mağazada yer almak olarak açıkladı. 


İlk dijital liderlik zirvesi 


MANAGEMENT Centre Türkiye (MCT) ve İstanbul Business School işbirliği ile bu yıl &NOW Business&Tech Week'te düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Dijital Liderlik Zirvesi, 
10 Mayıs 2018 tarihinde UNIO İstanbul'da dijital dönüşümü 
yaşayan, başlatmak isteyen dijital liderlerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Business School Genel Müdürü Burcu Erol şöyle dedi: “Teknolojik değişimlerin tetiklediği dijital devrimle, liderliğin, iş modellerinin, ekonominin ve sosyal yaşamın kuralları yeniden yazılacak.” Erol, yeni dönem eğitim programlarında dijital dünyaya hitap eden yeni yetkinlerin eğitimlerine yer verileceğini belirtti. 
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SİZ HÂLÂ HERKESE AYNI İLETİŞİMİ Mİ YAPIYORSUNUZ? 


1900'lü yılların başında yaşamış bir İngiliz köylüsünün hayatı boyunca maruz kaldığı reklam düzeyine yalnızca bir haftada maruz kalınan bir atmosferin hakim olduğu bugünün dünyasında, reklam vermenin maliyeti her geçen gün artıyor, etkileyeciliği giderek azalıyor. 


DİJİTAL değişim ve dönüşüm yalnızca günlük hayatı değil markaların 

da gündemlerini, pazara bakışlarını ve stratejilerini kökten değiştirmiş durumda. 
Bugün herhangi bir firma için yüzbinlerce-milyonlarca kişiye ulaşmanın yolu 

artık yalnızca mass media dediğimiz televizyon-gazete gibi mecraların tekelinden uzaklaşıp, dijital ve sosyal medyanın gelişimi ile birlikte farklı kanallara, mecralara yayılmış durumda. 

Bu dönüşüm rekabeti de kökten değiştirdi. Sektörünün lideri bir marka için konuşacak olursam artık 

bu marka için ciddi rakipler yalnızca televizyonda reklam verebilecek kadar finansal büyüklüğe ulaşabilmiş markalardan değil, bütçesini doğru hedeflemelerle optimize edebilmiş, dijitalin kaldıraç etkisini kullanabilen, hızlı aksiyon alabilen, müşterilerine çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilen ve belki de 

yüzde biri büyüklüğündeki markalardan da oluşuyor. 
Eğer geleneksel pazarlama anlayışıyla yönetilen 

bir şirketin sahibi ya da pazarlama bütçelerini yöneten bir ekipteyseniz, 

son on yılda değişen pazarlama kanallarınıza ve yatırımlarınıza bir bakın. 
Göreceğiniz tablonun artan 


pazarlama yatırımlarına rağmen etkileyeciliğini kaybeden, daha az fark edilen, satın alma kararı üzerinde etkisini yitirmiş yatırımlardan oluştuğunu göreceksiniz. Bu durum 

artık reklam verilmemeli anlamının aksine çok daha mikro hedeflemeler ile pazarlama yatırımlarının çok daha akıllıca kullanılması anlamına geliyor. Bu savın en büyük kanıtlarından biri, herne kadar etik açıdan bakıldığında doğru bir 

örnek olmasa da, Cambridge Analytica'nın Donald Trump'ın başkanlık yarışında yürüttüğü kampanya 

ile destekleniyor. Mikro hedeflemeler ile küçük küçük gruplar üzerinde oluşturulan kampanyanın dünyanın kaderini dahi etkileyebilecek kadar büyük bir etkiye dönüşmesinden bahsediyorum. Bu kapsamda ülkemizde son dönemlerin 


en başarılı çalışmalarından birine DenizBank imza attı. 
YouTube'un en popüler kategorilerinin başında gelen kutu açılım videolarının (unboxing) kaldıraç etkisini kullanan marka, farklı 

hedef kitlelere aynı iletişimi yapmak yerine, YouTube'un Device Targeted Ads modelini kullanarak iletişimini optimize etti. Bu şu anlama geliyor, eğer telefonunuz iPhone 7 ise ve iPhone X'in kutu açılım videosunu izliyorsanız eğer iPhone 7 için özel olarak oluşturulmuş bir içerik ile karşılaşıyorsunuz, Samsung 58 ise 58'e özel olarak oluşturulmuş bir içerikle. Bu model de reklamı izleyen kullanıcıların 

marka ile bir bağ kurmasını, reklamın çok daha efektif olması sonucunu doğuruyor. 
1900'lü yılların başında yaşamış bir İngiliz köylüsünün hayatı boyunca maruz kaldığı reklam 


düzeyine yalnızca bir haftada maruz kalınan bir atmosferin hakim olduğu bugünün dünyasında, reklam vermenin maliyeti her geçen gün artıyor, etkileyeciliği giderek azalıyor. Peki böyle bir bombardımanın altında markalar çok daha etkili pazarlama yatırımlarını 

nasıl yapmalı? Pazarlama yatırımlarını nasıl optimize etmeli? Marka danışmanlığı verdiğim firmalarda üzerinde özellikle durduğum iki nokta var: Fransız filozof Michel Foucault “Bir yerde herkes birbirine benziyorsa, orada kimse yok demektir.” der. 
Pazarlamanın olmazsa olmaz elementi görünür olmak artık TV reklamlarıyla ürününüzle uzaktan yakından alakası olmayan topluluklara, aynı reklam kuşağında birbirinden farklı olmayan reklamları göstermekten değil, mikro hedeflemeler ile hedef kitlenizle duygusal bağ kurabilecek iletişimlerden geçiyor. Bir diğer nokta ise trendleri ve araştırmaları takip etmekten geçiyor. 

140 karakter tweet mi daha 
çok dikkat çekiyor 240 
karakter tweet mi? Mailinizin konusuna “teşekkürler” yazmak açılma oranınızı ne kadar artırıyor? Türkiye'de 18-24 yaş arasındaki internet kullanıcıları markalara en çok hangi kanallardan ulaşıyor? 
İş modelleri sahiplik yerine artık üyelik modellerine doğru kayıyor olabilir mi? 
Markanız için kendinize bu soruları sormadığınız her gün varlığınız biraz daha tehlikeye giriyor. 60 yıl öncesine nazaran Amerika'nın 

en büyük 500 şirketinin bugün yalnızca yüzde 12'sinin faaliyet gösterdiğini unutmamak gerekiyor! 


TC. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 


2 TUBISAD 


ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU 


Tüm sorularınız için 0216 290 70 69 numaralı telefonu arayabilir, atmabagisla(gtegv.org adresine mail gönderebilir veya atmabagisla.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 


TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI 


Turkishtime 


www.turkishtimedergi.com 


Evimiz çok geniş, manzarası şahane... 


Türkiye ve dünya ekonomisine dair her şeyi TURKISHTIME'ın dijital evi, turkishtimedergi.com'da bulmaya devam edecek ve çok mutlu olacaksınız. 
Hepinizi bekliyoruz... 


